Rus filosu Komutanı, yoğun polis ve asker 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Dün sabah boğazda top atışlarıyla karşılanan Rus Savaş Gemileri, tüm Türkiye'de tepki ile karşılandı. İstanbul’ da Rus Savaş Gemilerini protesto eden devrimci gençler, "Rus Savaş Gemileri kıyılarımızdan DEFOL! yazı- li pankart taşıdılar, (Foto:AYDINI IK) 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Sovyetler Birliği Deniz e em ülkenin dört bir yanında protesto 


rine ait Karadeniz Filosunun iki sav ş gemisi, Dzerinsky kruvazöri ile Rezhi- 


tenliy muhribi dün saat 9.00 sıraların- gösterileri düzenleniyor 


la İstanbul Boğazına geldi. Rus swaş ge . $ istemiyorüz!... 
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milerinin gelişi yurdun dört bir yanında protes to edildi. Gemilerin Tür kiye sularında demirle mesi gençler ve halk ta rafından kınama göste rilerivle karşılandı 


Kuruluş yılı: 1921 rara F Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR,B RLEŞİN! 
Dün saat 14.00 sıra- 
+: re F lannda devrimci gençler, e P Rus savaş gemilerini pro- 
(İzlenimler O | T) gem A 


bir gösteri düzenledi 

Tünel'de bulunan 
Isviçre Konsolosluğu 
önünde toplanan 200 
civarında devrimci, Rus 


300 KURUS 


MSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 


k 


“Rusya ile sıkı işbirliğine 


Konsol oslu ğu önüne iri s i kadar bir yürüyüş yaptı girilmesi son derece ii Devrimciler yürüyüş sıra- 


ŞEVKET KAZAN mahzurludur” 


sında, "Rus sava il m d i sgk , ri i 'det ol' i: s aag a 5 z ———— R n aiik 4 5 „j i yıp, "Ne Amerika ne - PE gsm ada VAR Re ai la) Rüya Baez Demek. | TÜRKHARB-İŞ BAŞKANI VE İt a5 a : İs dn | ratik Tü *Kahrol a zi al ci i ; è 


"Rus CHP MİLLETVEKİLİ 


savaş gemil defol" 


sloganla bağırdılar 
> “Daha #onca Rna. Kon KENAN DURUKAN: 


solosluğu önünde topla- 


nan devrimciler, burada m Bu geliş Türkiye'ye karşı 


konuşma yaptılar 


Konsolosluğun reklam bir gövde gösterisi, 


levhasının camlarını kıra- 


rak, boyalı su döktüler dünyaya karsı ise gözdağıdır” KENAN DURUKAN 


TANER KUTLAY 


Rus savaş gemilerini pro- 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Dün İstanbul'u kopkoyu kaplayan o sis, 


sanki olacakları önceden biliy ormuşçasına, Silahları boğazın iki yanına çevrili Rus zirhlıları Bunlar niye geldiler? Türkiye'ye ben öğdirmek Sosyal MADEN FEDERASYONU ak eee TE E E zik için geldiler, Gelsinler, Bağımsızlığına tutkun Türkiye halkının onlara da söyleyecekleri var -emperyalistlerin BAŞKANI KEMAL ÖZER: 

E S FE E R küstahlığı! “Savaş gemileri ile iyi niyet şe lm Rus Donanma ziyareti olmaz 

lk yanma Komutanı, Bu tür ziyaretlere 

nE sanalulamı e grina Gazetemizi A öze izin verilmemelidir” 

ie Yağlanan basın toplantısına e İ - - 


Kimin ihtiyacı var sana? 


almadı | DGB pin SRM | (DEVRİMCİ GENÇLİK BİRLİĞİ): Dolmabahçe açıklarına 


" Tar x demirlemiş bulunan iki | “Rus Savaş gemileri Boğazlarımızdan Rus savaş gemisinin "zi- n" yareti” sebebiyle yapı defolun lan basın toplantısına gazetemiz muhabir- 


iori, “amd. Konusa | AP GENÇLİK TEŞKİLATI GENEL BAŞKANI 


ilgili olarak Yazıişleri 


Müdürümüz Aydoğan HAMDİ UÇPINARLAR: 


Büyüközden, olayı pro- 


Bunlar da kim? Elle rindeki çiçek buketleri 


mi ? Hayır ! Onlar çiçek buketi değil, beş pula sattı kları yürekler Halkına sırt çevirmi işbirlikçi ciğerini sun yor buket diye, Rus Ko ramiraline 


i „ a, E. l žl testo ederek şunları ben" T 7 3 - H s odan bi aferin alabilme Bir köşeye dikilmiş, Askeri kordon altında efendilerine birşeyler Rus donanmasının Komutanı Hovrin sıkı kordon altında karaya çı- EN deniz Sövyet Ri Bugin Sovyet gemilerine ziyaret izni ii sunmak istiyor. Onun gibilerinin uşaklıkları değil, Türkiye halkının — kıyor. Türkiye eski Türkiye değil. Hiç bir emperyalist bundan böy- , am eye nleri r vy! irliği” Ötekiler neyse Kus iradesi tayin edecektir, ülkemizin geleceğini. le davul zumayla karşılanamayacak. kz e EM m verenierin ya my her alanda So etler Birliği ne vlisi 


Konsoloslu ğu (Devamı Sa.7, Sü. 6'da) Suratlar boya | makyajlı kok yunlarında yu 
Jü Mink kürk 
Į!) lann bekli 


kapıyı açmayacaklarını kimse temin edemez” TiKP, TEZ BURO İŞ SENDİKASI 

2 GENEL BAŞKANI UĞUR BATMAZ: 
RUS F i LOS U N U “Rus savaş gemilerinin gelişi 6. Filonun PROTESTO gelişi ile aynı amacı taşıyor” MiTİNGİ 


Bu kadar inzibat, bu kadar polis niye? Birşey den korkuyorlar besbelli Hani "dostluk" ziyaretiydi, korku neyin nesi" 

Korkuyorlarsa bir bildikleri ve başlarına gelecek var demektir.! 


MTTB GENEL BAŞKANI 
KASIM YAPICI: 


ipe a YAPIYOR "Rusya'yı, Rus ordusunu ağzından r IŞTANBUL (OZEL) ve bu ordunun 

i ürkiye İşçi Köylü Partisi İstanbul rgütü-Rus muhriplerinin nr ai Deniz Koletis ait iki savaş gemi mensuplarını dost kabul ziyaretinin amacı a ei üzerine bir mitig düzen ETG etmiyoruz 


TİKP İstanbul İl Örgütünden alınan bilgilere göre Rus Savaş gemilerinin gelişini protesto etmek 


acıyla 19 K P "B lık Mi ; P : tingi dani endi, Bu ne man karar önce ÇİMSE-İŞ SENDİKASI zece yapıla 'İran Halkıyla Dayanış Ge- : : cesi nde halka duyuruldu. TİKP İstanbul ü Yö: | | GENEL SEKRETERİ VELİ EKER: lerinin sabah miting izni almak üzere Taliliğ aşvu kla ildi N . 
aa Ma ain 19 Kasım günü, saat ”1968'lerde 6. Filoya karşı 14'de başlayacağı açıklandı Beşiktaş Meyda- 


nında başlayacak miting Dolmabahçe güzerga- neler yapıldıysa bugün Rus savaş 


hı üzerinden Taksim'e yürüyüşle devam edecek 


RUS DONANMASININ 
ROL 


U: 
SAHIL ÜLKELERİ 
ÜZERİNDE BASKI 
YAPMAK, ASKERİ 
GÜÇ GÖSTERİSİ VE 
ASKERİ TEHDİTLERE BAŞVURMAK 


Türkiye halkı denizlerinde emperyalist zırtılıları istemiyor. Kurtuluş savaşında İngiliz zırtılılarını, on yi ve Taksim alanında in konuşmalarla sona gemilerine de aynı ruh, aynı heyecan, aynı 
5. Sayfada önce 6. Filoyu kovan halkır imdi de Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı bağımsızlık bayraklarını erecek. TİK ? İstanbul Örgütü bütün halkı mitin- t ki il ka kıl | d " CEN yükseltiyor. İşte iki yıl önce Föe'deki yürüyüş! AKDFNİZ AKDENİZLİLERİNDİR "! ge katılmaya çağırdı. epki ile Karşı çıkılmalıdır İlepkilerle igili geniş haber 7. sayfada) 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Aydınlık gazetesi uzunca bir süredir Türkiye'nin halen devam eden bdirli bir döne- 
: minin acı gerçeklerini sorumlularıyla birlikte teşhir eden "Kontrgerilla" isimli yazı dizisi- ne ve onunla mücaddeye kararlılıkla devam etmektedir. Öncelikle cesurca, gerçek bir basın ve demokratlık sorumluluğunu yerine getirdiğinden dolayı bu gazeteyi kutlarız. 


Yazı dizisinin (Kontrgerillanın) hukuki, siyasi ve toplumsal birçok yönü vardır. Bunları birbirinden koparmak gerçeklerin belirli kısmının gözardı edilmesi demektir. Aylardır devam eden yazılar, gösterilen belgeler hayati önem taşımasına rağmen toplumumuzda gerekli yankıyı bulamamış ve Türkiye İşçi Köylü Partisi ve bazı dernekler dışında sessizlik ve endişeyle karşılanmıştır. Bunun nedenlerinden biri bizce, 1970 yılından bu yana hızlanân Kontrgerilla faaliyetleri ve bu faaliyetlerden kendi sinsi amaçları doğrultusunda yararlanmak isteyen yabancı güçlerin çabalarıdır. Bu süreç şöyle bir gözden geçirildiğinde, Türkiye'de anarşik olayların olağanüstü artması, 1 Mayıs gibi , İstanbul Üniversitesinin çıkışındaki öğrencilerin üzerine bomba atılması, Kahvelerin taranması gibi toplu katliamların yapıldığı, gençliğin, aydınların, demokratların bölünüp, baskıya maruz kalıp sindirildiği, işkencelerin alabildiğine çoğaldığı görülecektir. Geçmiş yıllarla bu yılların değerlendirilmesi dahi ortaya bütün bu farklılığı yaratan ve eylemlerini sürdüren karanlık amaçlı belirli bir örgütün olması gerektiği düşüncesini çıkarır. İşte Kontrgerilla denilen, CIA patentli ve devletin içinde merkezi bir yerde teşkilatlanan bu örgüt çizdiği hedef için bir yandan eylemlerini gerçek-İeştirirken, diğer yandan toplumsal direnişi önlemek için psikolojik yöntemler uygulamıştır. Olayların uzun süre gün ışığına çıkmaması, karanlıkta kalması da korku ve endişeleri, kararsızlıkları artırmıştir. 


Bizce, artık bu defterin en önemli sahifesi ortadadır. Kontrgerillanın ne olduğu, 


o kimlerden teşekkül ettiği, neler yaptığı ten bu tür yollar anarşiyi körüklemekten, 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SANİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


Zeytin üreticilerinin sorunları 


7 Demokratlık ve Kontrgerilla 


Av. Ferda Kardelen 


ve neler yapmak istediği teferruat denebilecek şekilde belgeleriyle açıklanmıştır. 
Bilinmezliğin verdiği endişe ve korkunun yerini bilinçli ve kararlı bir mücadelenin alması gerekmektedir. Bu mücadleyi dè en başta hükümet olmak üzere, demokratlar, aydınlar ve bütün halk vermelidir. Yapılacak mücadele her şeyden önce demokrasi mücadelesidir. Bu aynı zamanda Türkiye'- de gerçekten demokrasiye, halka inananlarla ilericidemokrat görünüpte sinsi amaçlar peşinde koşan ve özünde halka karşı olan, ddayısylada Kontrgerillanın faaliyetlerinden medet uman ve ona hizmet edenleri ortaya çıkaracaktır. 

Kontrgerilla bugün Türkiye'nin en önemli sorunudur. Zira bu örgüt faşist bir örgüt- tür. Türkiye'de demokrasiyi yok etmek istemektedir. Halkımızın can güvenliği kalmamıştır, kişilerin yaşama hakkı tehlikededir. Kontrgerillanın zaferi, doğal temel hak ve özgürlüklerimizden başlayarak demokratik bütün hak ve özgürlüklerimizi ortadan kaldıracaktır. Amacın gerçekleştirilmesi için planlı katliamlar, mezhep ve milliyet kışkırtmaları, çatışmaları gün geçtikçe çoğalmakta, acı kayıplarımıza yol açmaktadır. Halkımızın birliği bölünmekte ve bağımsızlığımız her geçen gün daha fazla tehlikeye düşmektedir. Bu nedenlerle Kontrgerillayı şunun yada bunun meselesi olarak görmek, umursamazlık içinde sessiz kalmak kendimizle birlikte halka zarar vermektir. 

Bu konuda kendisine birinci derecede görev ve sorumluluk düşen hükümet her gün can ve mal kaybından, anarşiden şikayet etmektedir ve "'Anarşiyi vurup kırmadan, demokratik yollarla önleyeceğiz"' demektedir. Kimsenin antidemokratik yollarla anarşinin önlenmesini istediği yoktur, za- 


— NE ÜRETEN MEMNUN NE TÜKETEN 


Rafet Kabdan 


ona yardımcı olmaktan başka bir işe yaramaz. Anarşinin demokratik-hukuki yollar- dan önlenmesi, anarşinin kaynağı olan Kontrgerillanın tamamen dağıtılıp, suçluların cezalandırılması ile mümkündür. Bütün halkında istediği budur. Ama maalesef göründüğü kadarıyla hükümet bu konuda yeterince kararlı değildir. Bütün olanaklar elinde olmasına ve bu karanlık örgüt bilinmesine, üstelik faaliyetlerine hâlâ devam edip hükümeti dahi devirmek istemesine rağmen gerekli önlemler alınmış, suçlular sanık sandalyesine oturtulmuş değildir. 
Hâlâ tek tek kişilerin, olay faillerinin yakalanması yeterli görülmektedir. Halbuki, bu tespitin yanlışlığı hükümetin şimdiye kadarki uygulamasıyla ortaya çıkmıştır. 
Şimdiye kadar yüzlerce eylemci yakalandığı halde olaylar durmamış, aksine artmıştır. Bu durum Kontrgerillayı cesaretlendirip eylemlerinin devamına olanak tanımaktadır. Hükümet artık bu gidişe dur demelidir. Faşistlerle yapılan söz düellosunun gereği de yoktur. Derhal adli ve 


idari mekanizmalar harekete geçirilmeli, bütün suçluların cezalandırılması sağlanmalıdır. 


Hükümetin suskunluğu yargı mekanizmasının bir parçası olan C. Savcılarımızı da etkilemektedir. Ancak unutulmaması gereken nokta savcıların kamu davasını açma ve yürütme konusunda görevli esas organ olmalarıdır. Birtakım istisnalar haricinde Savcılık makamından başka bir makam ceza davası açıp yürütemez. Adalet Bakanlığı dahi C.Savcılarına dava açılması için emir verebildiği halde, davanın açılmaması için emir verme imkanına sahip değildir. O halde bu kadar bilgi ve belge dururken ve en küçüğünden başlayıp Anayasayı ortadan kaldırmaya ka- 
“dargenişteyen suç ihbartarı var iken; etkirr 


mekim onunla mücadele eded im” 


Ege'de zeytin çırpma işlemi başladı. "Al zeytin" denilen kendiliğin- den yere düşen zeytinler toplanıyor. Milas'ta, Se limiye'de, Bafa'da, Ören'- de ve. zeytinyağı fabrikaları üretime geçti. Bu yörederde kendileriyle görüştüğümüz üreticiler zeytin sineğinin ürünlerine büyük zarar verdiğini, yiyecek sofralık zeytinin kalmadığını belirttiler. 
Oysa bu yörelerin zeytineri sofralık zeytin- 


ÜRETİCİNİN Mİ, 
YOKSA DEVLETİN İHMALKARLIĞI MI? 


İzmir'de Zirai Mücadele Karantina Müdürlüğünde ilgili kişilerle görüştügümüzde, zeytin sineğinin bu sene büyük hasar yaratmasının < sebebinin üreticilerin ihmalkârlığın- dan ileri geldiğini öne sirmüşlerdi. İlgililer her sene köylere gidilip zeytin üreticilerine ilaçlama hakkında bilgi verildiğini, ayrıca her isteyen zeytin üreticisine günlüğü 20 
liradan ilaçlama makinası kiraya verildiğini söylemişti. Bunları Selimiye'- nin Klavuz köyü üreticilerine anlattığımız zaman hepsi birden güldüler. 

Klavuz köyü, Selimiye'nin 4,5 kilometre kuzeyinde dağların tepesin- de 300 nüfuslu bir köy. 
Köylülerin yüzde 99'u- nun gedir kaynağı zeytindir. Köylüler zirai mücadde memurlarının 


bir kere olsun köylerine 


fadder görmemişler. 
açların fiyatları ise geçen seneye oranla yüzde yüz artmış vaziyette. Geçen sene 65 liradan alınan ilaç, bu sene 130 lira. Bu halde bile bu ilaçları zamanında zirai donatımda bulmak olanaksız. Tüccardan daha yüksek bir fiyatla almak zorunda kalırsın. 

Zeytin üreticilerinin kimi maddi imkansızlık yüzünden, kimi ilaç bulamamaktan, kimi de ilaçlama makinası bulamamaktan ağaçları ilaçlayamıyor. Devlet 15 sene önce uçakla bir ilaçlama yapmış ve sorun öylece bırakılmış. Üreticiler soruyor "Şimdi biz mi ihmalkârız?"' 


EMEKLERİNİN ONDA 
BİRİNİ YA ALIR 
YA ALMAZ 


Bir zeytin ağacından tam mahsul alabilmek için 15-20 sene bakılması gerekir. Zeytin üreticisi zeytine verdiği emeğin hiç bir zaman karşılığını alamamıştır. Zeytin agaçları ekseriyetle dağlık bölgderde yetişir. Bu yüzden toplanan zeytinler buralardan hayvanlar- la taşınır. Ayrıca zeytini çırpmak bir maharet işidir. Herkes zeytin çırpamaz. Tecrübe İster. 

Ağacında kurumaya başlamış zeytinleri çırpmakta olan Bafalı bir üretici şöyle dedi; "Gördüğünüz gibi akşama kadar 
ben, karım ve oğlan 30 
kilo kadar zeytin topla- 


TEA) 


yabildik. 30 kilo zeytinden 7 kilo zeytinyağı elde edersin. Yani kendi işinde 3 kişinin yevmiye- si 200 lirayı ancak buluyor. Artık zeytin gedir kaynağı olmaktan çıktı. 
Zeytinden kazanan, zeytinyağı fabrikaları ve tüccarlardır. Devletin ise zeytin üreticisine hiç bir yardımı yok. İlaçlamada olsun, gübrdemede olsun, kredide olsun." 


DEVLET KREDİ 
VERMEZ, ZEYTİNDE 
DEVLET, 
FABRİKATÖRLERDİR 


Zeytin üreticisi, tarım kredi koopertiflerine ortak olduğu zaman,kooperatiften dönüm başı 
175 lira kredi alabiliyor. 
Ziraat Bankasından ise 
hiç yararlanamıyor. 300 
hanelik Klavuz köyünden üç veya dört kişi Tarım Kredi o Kooperatifinden kredi alıyor. 

Milas, Mersenet, Bafa, Klavuz çevresinde zeytin üreticisi esas olarak zeytinyağı fabrikası sahiplerinden kredi alır. Aldığı paranın faizi ise yüzde 150'yi bulur. Zeytin ağacı iki veya üç senede mahsül verir. Fabrika sahibinden borç alan üretici o sene bütün zeytinini ona getirir. Fabrika sahibi önce çıkan zeytinyağının yüzde 13'ünü alır. 
Alacağını ve alacağının faizini de aldığı zaman üreticinin zeytini fabrikadan çıkmaz.Bazen üreticiler kendi yiyecekleri zeytinyağını bile parayla 


nden size ilaç makinası verild. 


ha memurlar bir kez olsun köye uğramamışlar. 


lama konusunda eğitim gördüğünüzü söylediler dedik. Üreticiler gü 


satın almak zorunda kalir. 

ZEYTİNY AĞI FABRİKALARINDA 
ORTAÇAĞ 
KANUNLARI SÜRER 


Zeytinyağı fabrikalarında çalışan işçiler sendikasız ve sigortasız olarak günde 10, 12 saat çalıştırılır. Sömürünün yanısıra dayak, küfür, angar- ya da eksik değildir. Bu fabrikalarda çalışmış olup da sigortadan emekliye ayrılmış bir kimse yoktur. İki-üç senede bir uğrayan sigorta müfettişleri ya fabrikada çalışan işçi bulamaz, ya da herkes sigortalıyız der. Bu kanundur, ortaçağ kanunu, değişmez. 

Selimiye'de, Hüseyin Günlük. Zeytinyağı Fabrikasında 6 sene çalışıp, geçirdiği bir kaza sonucu işten atılan Talettin Şen şöyle anlatıyor: "Bu fabrikanın içinde bir hızar vardır. Boş kaldığımız zaman bizi burada çalıştırırlar. Bir gün çalışırken sol elimi hızara kaptırdım. Dört gün sonra sigorta doktoruna çıkıp hastaneye yattım. Altı senedir burada Çalışmama rağmen bir aylık sigortalı olduğumu öğrendim. Ben hastanedey ken fabrikadan çıkışımı yapmışlar. Bunun üzerine Çalışma Bakanlığı'- na bir dilekçe yazdım. 
Gelen müfettişepatrorlar benim o gün içkili olduğumu söylemişler. Dokuz ay oldu hiç bir haber yok. İşyerinden bir kuruş para alamadım." 

Daha Talettin Şen gibi niceleri sigortasız, sendikasız ömrünü tüketmiş zeytinyağı fabrikaların- da. 

SÖMÜRÜ 

KATMERLİDİR 


Zeytinyağı fabrikaları son derece geri bir teknolojiyle o çalışır. Zeytin preslendikten sonra kalan kısma prina adı verilir. 
Bu prinalar zeytinyağı fabrikasında kalır ve prina fabrikalarına satılır. Geçen sene kilosu 40 
kuruştan satılmış. Bu sene 70 kuruş olacağı söyleniyor. Zeytinyağı fabrikalarında çalışan işçilerin belirttiği gibi, fabrika sahipleri sadece bu prinaları satmakla işçilerin ücretlerini karşılarlar. 

Prina fabrikaları ise aldıkları prinaları tekrar 


presten geçirerek, prina- da kalan yağı alırlar. Bu yağ sabun üretiminde kullanılır. İki kez presten geçen zeytinin kalan kısmı odunumsu bir hal alır. Bunu da prina fabrikası sahipleri kireç ve tuğla ocaklarına tonu bin liradan satarlar. 


ÜSTÜNE ÜSTLÜUK 
ORMAN BAKANLIĞI KÖYLÜLERİN ZEYTİNLİKLERİNE 
EL KOYMUŞ... 


Selimiye, Milas, Bafa, Klavuz, Mersenet ve bu yörelerde ormancılık yoktur. Ödemiş'ten çıkıp bu taraflara doğru yöneldiğinizde, gördüğünüz hep zeytin ağaçları olacaktır. Zeytin ağaçları dağların tepelerini dahi kaplamıştır. 

1972-1973 yıllarında köylüler, çalılar ve ddi zeytin ağaçlarıyla kaplı olan bu yerleri tımar etmişler. Deli zeytinleri aşılayıp, çalıları temizlemişler. Yeni zeytin fidanları dikmişler. Mükafat olarak da Orman Bakanlığından üçer ay hapis cezası ve 4000'erlira para cezası almışlar. 

Bugün, buralarda yetişen zeytin ağaçlarına kimse bakmıyor. Ülkemizde zeytinyağının ki- 


losu 50 liraya satılırken, 


binlerce zeytin ağacı, dallarındaki zeytinlerle beraber harap olup gidiyor. 
Orman Bakanlığı köylülere zeytinleri toplatmadığı gibi, kendisi de toplamıyor. Köylüler orman tahdit sınırlarının yeniden belirlenmesi için defalarca başvurmuşlar. Yalnızca seçim zamanları kuru vaadler almışlar. 


HÜKÜMETİN 
TABAN FİYATI 


Bu sene zeytinyağı taban fiyatları 30 lira olarak bedirlendi. Oysa bugün hiç bir zeytin üretici 


AR 


bir şekilde davaların açılıp, suçluların cezalandırılması için iddia makamını teşkil etmemek gariptir. Üstelik C.M.U.K. 148. Md.si "Kanunda aksi yazılı olmayan hallerde C. 
Müddei umumisi ceza takibini istilzam edebilecek hususlarda kafi emareler teşkil edebilecek vakıalar mevcut ise hukuku amme davasini açmakla mükelleftir" demektedir. Pratikte bu maddenin ifrata varan bir şekilde sol örgütlenmelere karşı uygulandığı ve ağır hapis cezalarının istendiği görülmektedir. 
Aynı hassasiyet bu konuya niye gösterilmiyor? Faşist örgütlenmeler tehlikeli değil midir? Yasalarımızca bu tür eylemler suç sayılmıyor mu? 

Aydınlarımızın tutumu dabu genel tutum- dan pek farklı değildir. Halbuki aydın kesimi toplumun en duyarlı kesimidir. Toplumsal tehlikeler ilk önce aydınlarca görülüp, sezilebilir ve çeşitli yollarla halka iletilir. Bu hepimizin en başta gelen özellik ve görevidir. 
Geçmişte aydınlarımızın şanlı bir şekilde görevlerini yerine getirdikleri görülmektedir. 
Örneğin, 1960 yılında aydınların mücadelesi ile bütün Türkiye birçok kurumuyla ayağa kalkabilmiş ve demokrasinin önündeki engelleri yok ederek başarıya ulaşan bir hareket oluşmuştur. Peki şimdi değişen nedir? Her gün birkaç kişi planlı bir şekilde öldürülmek- te, anarşik olaylar demokratik hakların bir kısmının geri alınmasına. baskı tedbirleri getirilmesine yol açmaktadır. Neyi bekliyoruz? 

Bizce kavranması gereken, Kontrgerillanın tekke meselesi olmadığıdır. Bu zihniyetin devamı bölücülüğe, anarşiye, .Kontrgerillaya hizmet etmektir. Demokrat isek, demokrasinin yaşamasını, gelişmesini istiyorsak,buna karşı olan Kontrgerilla ile mücadde etmek zorundayız. Bu varlık ve yokluk savaşıdır. 

Netice olarak Kontrgerilla ve MHP'den hesap sormanın zamanı gelmiş ve koşulları oluşmuştur, Son darbeyi vurmak için faşizme karşı olan bütün güçlerin mücadeleye atılması ilericiliğin, demokratlığm ve insar lığın gereğidir. Kontrgerillaya hizmet » *» 


Be Ni çu g # 
DA VAR İSE ARABALARA 


ABALAR YÜKLENİR VE EŞEKLER 


ZEYTİNYAĞI FABRİKASINA DOĞRU YOL ALIR: 


si zeytınyağını 30 liraya satamıyor. Tüccer 23 liradan 24 liradan en fazla 
26 liradan zeytinyağı alıyor. Milas'a bağlı Mersenet (yeni adıyla Pınarcık) köyünde (görüştüğümüz zeytin üreticileri, bizden ucuz fiyatla alıyorlar, tüketiciye gök pahası satr yorlar diyor. Bir üretici şöyle dedi: "Devlet, rafineri zeytinyağının kilosunu 50 liraya yükseltti. 
Bizden ise tüccarlar 26 
liradan zeytinyağı alıyorlar. Arada bu kadar fark olur mu? Biz on verip bir kazanırken, tüccarlar, fabrikatörler bir verip on kazanıyorlar." 


NE ÜRETEN MEMNUN 
NE TÜKETEN 


Bu yörede görüştüğümüz bütün üreticilerin sorunu aynı. Zeytin üreticileri unutulmuş. Bir üreticinin dediği gibi, "Devlet, zeytin çalıdan oluyor, çalı yağı değil mi alt ucu" anlayışıyla bakmış soruna. Oysa bugün bir vatandaş 50 liradan zeytinyağı alabiliyor. Kilosu kırk liraya sofralık zeytin yiyebiliyor. Bazı yerde 90 liraya fakirin yemeği dedikleri zeytini alabilirse... Ne üreten memnun, ne tüketen... 


a 


Muhabirimiz bildiriyor, Kartal'dan Yaloya'ya arabalı vapurla geçen taşıtları 30-40 kişilik ÜGD'li koməndo durduruyor, insanlardan zorla vara alıyormuş. 

Bir kamyon şöförü olayla ilgili muhabirimize şöyle diyor: "İşim gereği her gün bu yoldan geçmekteyim. Yalova iskelesinde yolumuzu kesip makbuzu elimize tutuşturuyorlar. Para vermeyenleri dövüy orlar. Bunlara her gün 20-30 lira vermeye alıştık" 

Biz de böyle haberler duymaya alıştık diyeceksiniz. Niye alıştık, eşkiyalar ülkesi mi Türkiye? Şimdi bunlara eşkiya dedik diye gerçek eşkiyalar, hani yoksulluktan dağa çıkan efsanelere konu olmuş, acıları türkülerde dile getirilmiş eşkiyalar bize kızacak. Biz ağaya düşman ol duk, sandık ki bir ağa öldü mü ağalık bitecek, elimizi kana buladık, mapuslarda yattık, bu uğurda karımızdan, küçük oğlumuzdan, önemlisi köyümüzdeh ayrı kaldık, ama sokaktaki vatandaşı, yoksul halkı soymadık diyecekler. Bunlar böyle eşkiya da degil. Ağaların, Gökçeklerin Hasların... özel mülklerine (o saygılılar, bu uğurda bekçilik yapıyorlar ama sokaktaki vatandaşa gelince, hemen aslan kesiliyor ve ceplerindeki 30-40 


BULMACA) 


SOLDAN SAĞA: 1— Nasıl Yapılmalı adlı romanıyla ülkemizde tanınan devrimci Rus yazarı - 2— Eflatun renkli çiçek açan bir ağaç - Gemicilerin içkisi diye bilinir. 3— Bir nota - yıkıntı 4— Kara Kuvvetleri Komutanlığının simgesi - Aidiyet bdirten bir takı - Çalışanın alnından akan. 5— Tarihte kısa ve öğretici hikayeleriyle tanınan bir yazar - Evin bölümleri - Tersi rütbesiz asker. 6— Tercih eden - Tersi tıkaç. 7— Bayıltmak için koklatılan « Eskiden ticarette para yerine geçerli yöntem. 8— Yunanlı - Bir sıçak iklim bitkisi. 
9 Karşi. 10 tave - Para ayarlamada 
ölçü - Kanun. 11) Eski dilde su - Fakat - Bir renk 


da x ei 
2 Aydınlık © 
meclisi 


Yiğitlik bu mudur? 


j 


ÜLKÜCÜ GENÇLIK 7 
DERNEĞİ 
N 
YALOVA ŞUBESİ 


AİDAT MAKBUZU 


Vatandaşın elinden parasını zorla alanların karşılık olarak verdikleri makbuz. 


liraya el koyabiliyorlar. Ama ne yiğitlik ya... 

Televizyonda reklamları seyrediyor musunuz? Bir reklam var ilgi çekici. Bir komando çıkıyor. Şöyle sert sert bakıyor etrafına. Önünde buzdan küçük bir kaya var sanki. 
Elini arkaya atıyor. Bu arada kurt sesini andıran sesler duyuyorsunuz fon müziği olarak. Komando bir aaaaaaah çekiyor ve yumruğu indiriyor buz kütlesine. Bu güç karşısında buzlar paramparça oluyor ve karşıniza komandonun yumruğu sayesin- de özgürlüğe kavuşan milyarlık tesisin simgesi Has meşrubatı çıkıyor. 
Ama ne güç... Ama ne yiğitlik ya. 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: l1— Kurtuluş Savaşı saflarındayken sonradan İngiltere ye ajanlık yapan çeteci 2— Asker- den terhis edilene verilir - Tersi bir renk. 3 — Tersi bir ağırlık ölçüsü - Meşhur bir şaki, 4— Gemisiyle meşhur bir peygamber - Latin Amerika'da bir ülke - Bir harfin okunuşu. 5— Eski Rus Çarlarında bu isim çok görüldüğünden Brejnev'e de lakap olarak takılmıştır - Ümit et; bekle anlamında bir emir. 
6— Köylü pabucu - Tersi kanal. 7— Tersi gdenek - Tersi hayvanlara dur anlamında kullanılan bir kelime 8— Tersi tahta terlik. 9— Katı ya da yumuşak değil'* "İSKİ püskü görünüş. 
10— Tersi ilkd bir silah - 16. yüzyılda yaşamış Hollandalı bir bilgin. 11— Yoksullara yiyecek dağıtmak üzere kurulmuş hayırevi - Tersi nöbet halinde geden bir hastalık. 


İSTANBUL İLİ DAİMİ ENCÜMENİNDEN 


1— Kartal-Üsküdar Sultanbeyli gurup köylerine ait terfili içmesuyu tesisatı- nın boru bedeli hariç 1.000.000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle 10.250.000 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminatı 


321.250 liradır. 


2— Gaziosmanpaşa İlçesinin Yıldıztabya semtinde Bakanlık tipi 12 derslikli okulun 500,000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle.. 6.635.033,19 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminatı 212.801 lira- 


dır. 


- Sarıyer İlçesinin Çayırbaşı Mahallesi PTT stesinde Bakanlık tipi betonarme bodrumsuz 10 derslikli okulun 1.000.000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle 5.804.907,75 lira çevresinde yaptırılması. 


İlk teminatı 187.898 liradır. 


- Kartal İlçesinin Aydınlı köyü Ayazma mevkiinde 8 derslikli tam bodrumlu okulun 800.000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle... 4.094.818,50 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminatı 136.595 li- - 


radır. 


- Üsküdar İlçesinin Çengelköy Mahallesi Bahçelievler semtinde 7 derslikli bodrumlu ilkokulun 500,000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle 4.094.818,50 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminatı 


136.595 liradır. 


- İstanbul YSE Müdürlüğü ihtiyacına binaen 1 tane yarı römork tır kamyonunun 2,125,000 lira çevresinde alımı. İlk teminatı 77.500 liradır. 

- Yalova İlçesinin Çiftlik ve Sultaniye gurup köyleri 1. kısım içmesuyu tesisatının boru bedeli hariç 500.000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle 1.000.000 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminatı 


43.750 liradır. 


8- YSE Müdürlüğü için 12 ayrı takatta 233 tane akimilatörün işletme vergisi dahil 951.195 lira çevresinde alımı. İlk teminatı 41.798 liradır. 

9- Beykoz-Şile gurup köyleri su araştırma ve dinlendirme havuzunun 400.000 lirası 1978 kalanı 1979 yılı bütçelerinden ödenmek suretiyle 700.000 lira çevresinde yaptırılması. İlk teminatı 31.750 liradır. 

10- YSE Müdürlüğü için çeşitli oto onarım malzemesi ile kaynak elektrotları vesairenin 412. 288 lira çevresinde alımı. İlk teminatı 20.242 liradır. 

11. YSE Müdürlüğü için 55 kalemde 445 tane bilyanın 345.065 lira çevresinde alımı. İlk teminatı 17.553 liradır. 

12. Bakırköy İlçesinde Kanarya (Taşocakları) ilkokulunun 100.000 lira çevresinde onarımı. İlk teminatı 6.250 liradır. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminatları yu karıda yazılı işler 28.Kasım. 

1978 Salı günü Saat 15.de Sultanahmet Yerebatan Caddesindeki Özel İdare 

binasında toplanan Daimi Encümende ayrı ayrı kapalı zarf suretiyle ihale 


edilecektir. 


Şartnameleri İstanbul Bayındırlık ve YSE Müdürlüklerinden alınacaktır. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu (bloke çek kabul edilmez) 
1978 Mali yılı Ticaret Odası vesikası ve şartnamelerindeki kayıtlar uyarınca 
yalnız yapı işleri için tatil günleri hariç eksiltmeden 3 gün öncesine kadar il Makamına müracatla alınmış yeterlik belgelerini havi olarak hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14..de kadar Daimi Encümene vermeleri lazım- 


dır. 


ve 
Ka go 


Basın:27372 - 1455 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 
Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


-Turancılığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele- 


çözü 


Mısır Dev- 


let Başkanı Povar 

S s ISe 

Po KAHİRE şi (AJANSLAR) 


nunu diş- 


<İlayan bir Mısır Devlet Başkanı barışınim- Enver Sedat, İsmailiye' parenge de, Süveyş üniversitesi HAE ded, öğretim üyeleri ve öğrendlerinden oluşan bir 


Tito, Çavaşesku görüşmeleri başladı 


Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku ve Yugoslavya Devlet Başkanı Tito arasında, Önemli uluslararası sorunları ve uluslararası komünist hareketin durumu konusunu kapsayan görüşmeler Belgrad'da başladı. 

Görüşmeler sırasında, bu ay sonunda Moskova'da başlayacak olan Varşova Paktı doruk toplantısının da ele alınacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi, Yugoslavya Varşova Paktı üyesi değil ve Romanya, paktın üyesi olmakla birlikte, açıkça Moskova'dan bağımsız bir çizgi izliyor. 


Irkçılık uygulamasının canlı bir örneği: KÜBA HAPİSHANELERİNDEKİ 10 TUTUKLUDAN DOKUZU SİYAH 


© Hapishanelerde, tavuk çaldığı için 10 yıla mahkum edilen siyahlar var 


DIŞ HABERLER SERVİSİ bir sahtekar olduğunu belirtti 


ve Küba hapishanelerinde mah- 


ların çoğunluğunun, nist Castro kliğine k 


lanamayacağını konuşmada, sır" di 
Orta Doğu ile ilgili 
"Si- 


Tito 


revizyo- lari açıkladı: 


söyle- 


, Washington'da süren görüşmelerin bir bunalım dönemine girdiğini açıklayan Sedat, tarafların tutumların yeniden gözden geçirebilmeleri ama- 


ahkumların hemen tümü si 


büro 


, 1972-1975 yılları arasında 


9 ayını hapishanelerde geçiren 
bir devrimci, revizyonist Castro diktatörlüğünün azgın bir ırkçılık politikası uyguladığını ve ülke nin üçte bir nüfusunu oluşturan siyah halk üzerinde, yoğun bir baskı olduğunu açıkladı. 


Devrimci, Amerikan dergisi 


Call 'a,rımuzla mektup yazan bu devrimci, ırkçılığa karşı verilen mücadeenin bayraktarı olduğunu iddia sdöhn Castro'nun, büyük 


TRABZON 


namesinde yazılı 


navaktır. è 


2- EkŠitmesi 24/11/1978 CUMA ginü saât: 10.30 da Trabzon Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Binasında toplanan Komisyon huzufunda yapılacaktır, Bu işe it şartname vs. 
evrak hergün mesai saatleri Müdürlüğü Malzeme Amirliğinde görülebilir. 

3- İsteklilerin 1978 yılma ait Kl re Odası belgesi (veya mensubu u demeklerden hu konuda verämiş belge) ile 45.250.- liralık muvakkat teminat vermeleri. 

4- Taliplilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplan eksiltme günü 9.30 a kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme leri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. 

(Basın :27233-1454) 


KARAYOLLARI 10. BOLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


- Bölgemizin muhtelif işyeri anbarlarına şartmiktarlarda ceman 600 
TON Kesilmiş odun 2490 Sayılı Kanuwun 31, Maddesi gereğince eksiltme, usulü ié (150.000) lira tahmini bedele satin alr 


na mmn, VUYU Ooğunluğ n ile oluştuğuna işaret et-İN 

Hapishanelerde bir beyaz ya 
da melez mahkuma karşılık 9 
siyahın bulunması, revizyonist Küba yöneticilerince, "Siyahlarn daha çok suç işledikleri" şeklinde açıklanıyor. 

Bu açıklamanın kesinlikle gerçekleri yansıtmadığını be lirten Amerikalı devrimci, Küba hapishanelerinde yatan siyah- 


ilinde Bölge 


karılmıştır. 


ndu kl ay 


pılacaktır. 


ILAN 


Bafra Orman Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden 


1— Fabrikamız İstif yerlerinde mevcut 32 parti 969.701 M3 Çam Kereste, 74 parti 2045.763 
M3 Kayın kereste peşin veya % 25 i peşin bakiyor müddetsiz ve limit çi Banka Teminat mektubu veya devlet iç Istikraz tahvilleri karşılığı açık artırmalı satışa Çi- 


2— Mer partinin ayrı ayrı açık artırmaları 23. 
111978 tarihine düf eden Perşembe günü Saat 14.00 de fabrika |okalinde toplanacak komüsyon huzurunda ya- 


4— Talipiilerin, taminat makbuzlarıyle be. 
lirtilen gün ve saatte toplanacak komisyona müracaatları Ilan olunur. 


(Basın: 27705—1456) 


nu vurguladı. 

Siyahlarla beyazlar arasında ceza uygulaması konusunda da büyük bir ayrım yapıldı. 
ğını belirten Amerikalı devrimci, hapishanelerde tavuk çaldığı için 10 yıla, bir çift ayakkabı çaldığı için 12 yıla mahkum edilen siyahların bulunduğunu söyledi. 

Amerikalı devrimci, Küba' daki revizyonist baskı ve ırk ayrımı konusunda, daha sonra şun- 


ladilar. 


tesa- 


dilar. 


DS È 
JAPONYA 
Rusya işgal ettiği adalarda üs kuruyor 

Japon Savunma Bakanlığı yetkilileri Sov- 


yetler Birliği'nin, işgal altında tuttuğu Japon adası Kunashiri'de yeni bir üs kurduğunu açık- 


sunun hemen tümü ise beyaz. 
Aynı şekilde, gösterişten başka bir şey olmayan ve çalışan sınıfın çocuklarına hizmet ettiği iddia edilen, Lenin Meslek Okulunun öğrencilerinin de yüzde doksanı beyaz. 


Öte yandan, Castro Küba'nın Afrika'da ırkçılığa karşı mücadele ettiğini ileri sürüyor. Ama Afrika'ya gönderdiği askerlerin 


Çoğunluğu da siyahlardarı oluşu- 


KISA HABERLER 


Bakanlık yetkilileri, Rusya'nın, geçen Haziran ayında Etorofu Adasına askeri techizat yığmasıyla, şimdiki üs kurma faaliyeti arasında bir bağ bulunduğuna dikkat çekerek, Sovyetler Birliği'nin muhtemelen adaya kara askerleri göndereceğini belirttiler. i 

Japon savunma yetkilileri, Sovyetler Birliği'nin, Kuzeydeki dört adayı ABD'ye karşı stratejik üs olarak kullanmak istediğini açıkla- 


İNGİLTERE-GİN 


Geniş kapsamlı bir sanayi ve ticaret anlaşması imzalandı 


BURSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Otobüs İşletmesi Müdürlüğü personeline 390 adet deri ceket satın alınması 
2490 sayılı yasa hükümleri gereğince Kapalı Zarf Eksiltme usulüyle ihaleye 
konulmuştur. Tamamının muhammen bedeli 487.500,lira, geçici teminatı 23.250,- liradır. İhalesi Belediyemiz Encümeninde 24.11.1978 Cuma günü Saat 15.00'de yapılacaktır. Şartnamesi Hesap İşleri Md. ihale memurluğunda görülebilir. İştirak edeceklerin; geçici teminatları, 1978 mali yılı tasdikli Ticaret Odası Vesikası veya Demek, Belgeleri ile tekliflerini kavi kapalı zarflarını ihale günü saat 14.00'e kadar komisyonumuza maktuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, lan unur. 

(Basın:27251.1453) 


İZMİR ÇOCUK HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİNDEN İZMİR 


1-İzmir Çocuk Hastanesi Kalorifer Tesisatı kazan dairesi onarımı işi 2490 
sayıb kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır. 


2- Keşif bedeli (274 999.-) TL.dir. 

3- Eksiltme İzmir Çocuk Hastanesi Baştabib odasında İzmir Çocuk Hastanesi ihale komisyonunda 23 KASIM 1978 PERŞEMBE günü saat 11.00 
de yapılacaktır. 


4- Eksiltme evrakı mesai saatleri içinde İzmir rülebilir. 

5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 

a) 1978 yılına ait ticaret ve sanayii odası vesikası, 

b) 14.750 liralık geçici teminatını. 

c) Müracaat dilekçesi ile verecekleri keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir. İzmir: Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi, teklif mektupları ile hirlikte zarfa koymaları lazımdır. 


6- İstekliler teklif mektuplarını 23 KASIM 1978 PERŞEMBE günü sâat 10.00'a kadar makbuz karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 

7- Yeterlilik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20 KASIM 1978 
günü mesai saati sonuna kadardır. 


Çocuk Hastanesinde gö- 


8- Telgrafla müracaat ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 


Keyfiyet ilan olunur. 1 
(Basın 26 503.14 52) 


——————— m —————————————— 


İngiltere ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ticaret ve sanayi alanlarında işbirliğini öngören geniş kapsamlı bir bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşması imzalandı. İngiltere'yi resmen ziyaret ederek anlaşmayı Çin adına imzalayan Başbakan Yardımcısı Vang Cen, askeri alanda da ilişkileri geliştirmek ve savaş uçakları satın almak için incelemelerini sürdürüyor. 


Dalay Lama isyancıları affedildi 


Çin nükümeti, Dalay Lama önderliğindeki Tibet ayaklanmasının bütün önemli tutuklularını kapsayan bir af ilan etti. Affedilenler arasında Dalay Lama'nın da bulunduğu! bildirildi. 1959 yılında Rus ve Hintli gericilerin kışkırtıp desteklediği Dalay Lama isyan hareketi Çin Halk Cumhuriyeti tarafından zararsız hale getirilmişti. 


4 KALEMDE 10 ADET OKSİJEN TAYİN 
CİHAZI, SPESİFİK İYON ALANİZÖRÜ VE TAŞINABİLİR PH METRE SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adres lerden alınabilir. 

1— İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 

2— İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. 
Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliğimiz, 

3— ANKARA'da Kavaklıdere Tunus Cad. 
No: 63'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları, 78-1005 No'lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte engeç 5/12/1978 günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve Çdik Fab. Müessesemiz/Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 

(Basın: 27644—1457) 


MISIR DEVLET BAŞKANI ENVER SEDAT: 


“Filistin sorunu lenmeden Orta Doğu barışı gerçekleşemez” 


* Hüsnü Mübarek: ” İsrail'le, Filistin sorununu içermeyen ayrı bir 


barış imzalamayacağız” 


topluluğa hitaben yaptığı ın tutumunun sadece na'yı kurtarmak"'tan ibaret olmadığını ve Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu barışının sağ- 


cıyla görüşmelerin bir sü- l 


re ertelenebileceğini - lrtti. parans 

Görüşmelerde yolun yüzde doksanının aşıldığını, geriye yüzde onluk bir mesafenin kaldığını söyleyen Enver Sedat şunu bir kere daha açıklığa kavuşturmak isterim: Sina sorununun çözülmesi, Orta Doğu sorunununun eg özülmesi anlamma &elmez Biz Sina Yarımadasını kurtarmak için değil, Orta Doğu barışını gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Ve böyle sürekli ve kapsamlı bir barış, Filistin sorunu çözümlenmeden gerçekleşemez. İsrail, Filistin sorunu çözülmeden bu barışın olamayacağını dikkate almak zorundadır" dedi. 


Öte yandan, Mısır'ın, görüşmelerin bu aşamasındaki tutumuyla ilgili olarak Carter'a bilgi vermek üzere ABD'ye giden Mısır Başkan yardımcısı Hüsnü Mübarek, hareketinden önce Kahire havaalanında verdiği bir demeçte, Mısır'ın barış görişmelerine yeni bir öneri (o götürmeyeceğini 


Demednde, Filistin sorununun Orta Doğu bunalımının kaynağını oluşturduğunu belirten Mübarek, Mısır'ın, İsrail" le, bu sorunu içermeyen ayrı bir barışı kabul etmeyeceğini açıkladı. 


İSRAİL BAKANLAR 
“KURULU KARIŞTI 

İsrail Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında, Tarım Bakanının, işgal altındaki topraklarda yeni yerleşim (merkezlerinin kurulması ile ilgili bir plan sunması ve bu planın Begin tarafından da desteklendiğini söylemesi üzerine, İsrail Konut Bakanı, Patt, Tarım Bakanının, "çok konuşan ama bir şey söylemeyen bir paranoyak olduğunu söyledi. 

Toplantı sırasında bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Moşe Dayan da, Tarım bakanının hazırladığı planın, sürmekte olan barış görüşmelerini baltalayıcı nitelikte oldu- 


ğunu açıkladı. r 


Öte yandan, İsrail hükümetinin barış görüşmeleri sırasında "fazla tavizkar" davrandığını iddia eden Likud partisi ve Dinci Parti milletvekillerinin hükümete karşı muhalefet o yürütttükleri ve bu partinin ileri gelenlerinden (o bazılarının, parlamento binası önünde düzenlenen bir gösterinin başını çektikleri bildiriliyor. 


Suriye ve Irak bir "Anayasal Birlik” oluşturacaklar 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
Suriye Dışişleri Bakanı Kaddam Danimarka radyosuna verdiği bir demeçte, Irak ile Suriye arasında uzun yıllardır süregelen düşmanlığın sona erdirilmesinden sonra, iki ülkenin şimdi de bir anayasal birlik kuracaklarını açıkladı. Kaddam, bir soru üzerine iki ülkenin İsrail'e karşı askeri bir cephe kuracaklarını, Suriye ve Irak silahlı kuvvetlerinin ortak bir ordu oluşturacaklarını belirtti. 
Suriye Dış İşleri Bakanı, iki ülke arasında “Anayasal Birlik" gerçekleştirildikten o sonra, ikinci hedefin Arap Birliğini gerçekleştirmek olacağını söyledi. Kaddam sözlerini şöyle sürdürdü: "Birliğe girmek isteyen her Arap ülkesi- ne kapılarımız açık olacaktır. Henüz bazı zorluklar var. Ama eninde sonunda Irak'la bir cephe oluşturacağız". Suriye Dış İşleri Bakanı ayrıca, Sedat'ın İsrail'le ikili bir barış yapması halinde tekrar toplanacaklarını ve tedbirler alacaklarını sözlerine ekledi. 


Mahalatti: 


© Sancabi derhal serbest 


bırakılmalıdır 


@ Amerika'da gösteri yapan İranlı öğrencilere 


polis saldırdı 


halkı, Şah hanedanının dayandığı baskı ve zulüm düzenini alaşağı edene dei 


ASKERİ HÜKÜMET, “iŞ 


YAPTI” DİYE DURSUN 


© Dini önder Ayetullah 


KANLI ÖĞRENCLER KONFEDERASYONU CS | 


İRANLI ÖĞRENCİLER KONFEDERASYONU CiS YURT DIŞINDAKİ İRANLI YURTSEVERLERİ 


ÜLKEDE MÜCADELEYE KATILMAYA ÇAĞIRDI 


İranlı Öğrenciler Konfederasyonu (CİS) geçenlerde bir bildiri yayınlaya rak, İranlı öğrencilerin ülkelerine geri dönmeleri için bir çağrı yaptı. CİS, bil 


dirisi özetle şöyle diyor: 


ca 


, “İran halklarının demokrat ve an- 


- alanin d 


| 
İ 
| 
| 
| 


döneme girmiştir, Bu yeni dönem, yurt ındaki öğrenci hareketi ve ona önderlik eden Uluslararası Konfederasyonu (CİS) e yeni görevler de getirmiştir." 

İran'ın bugünkü durumunda en belirleyici etken, yurdumuzdaki milyonlarca halkın, emekçilerin devrimci atılımıdır. 

İran'daki mücadele konusunda kitlelerin politize olmasıyla doğan bu atılım, ülkemizdeki eli yapıyı değiştirecek niteliktedir. Bu nedenle, milyonlar, zulme, baskiya, zorbalığa, yoksulluğa, yağmaya ve sömürüye karşı kararlı ve kesin adımlar atmaktadır. Kararlı bir şikelde İran'daki sömürü zincirini kırmak için mücadele eden halk kitleleri, milli, barışçı devlet' safsatasını reddederek, sıkıyönetim hükümetinin maskesini yırttı, Halk kitleleri, . Şah'ın güçlü olarak gösterilen gerici ordusunun gerçekte ne kadar çürük olduğunu mücadelesiyle kanıtladı. 

Nyan emperyalistlerin askeri ve teknik danışmanlarını rahatça ülkemize sokmaları, petrolümüzü yağmalamaları ve bu parayla yurdumuzu emperyalistlerin bölgedeki cephaneliği haline getirmek için İran'ı onların sağlam bir kalesi haline getirmek Btivordu. Bunun sonucu olarak Pehlevi rejimi doğal gazımızı Rusya'ya peşkeş çerek, onların bu yağmalanan gazın Avrupa ülkelerine birkaç kat daha pahalıya satmasını sağlıyordu. 
İşte Şah, bu amaçlarını gerçekleştirmek için halkın her çeşit ilerici ve milli hareketini vahşice bastırıyordu. Ancak bütün öldürme, baskı ve işkencelerine karşılık halkın mücadelesi daha güçlü ve daha da keskinleşti. 
Patlama noktalan yaklaştı, İşte şanlı Kom, Tebriz, Meşhet, İsfahan 


a eme! D 

gelmiştir. Ark bugün İran'da sadece sıkıyönetim ve askeri tejimin sesi değil, halkın da sesi duyulmakta ve halkın mücadelesi geridüzeni çökertmektedir. 

“Böylece bugünkü (o şahlanış Şah tarafından bastınlamayacak seviyeye ulaşmıştır. Ve mücadelenin sürekliliği için uygun bir zemin yaratmıştır. Bu durum karşısında İran'- 


daki mücadeleye katılmak yurt 


.dışındaki öğrenci hareketinin görevidir. 


“Bizce bu görevin en iyi şekilde yerine getirilmesi, ancak şöyle olür: 

İran'a dönebilecek durumda olan bütün devrimci ve öğrenciler, bir an önce ülkelerine dönmeli ve mücadele saflarında yer almalıdır. 

Çeşitli nedenlerden dolayı hemen İran'a gidemeyenler ise, kendilerini İran'daki mücadelenin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya adamalıdırlar. 


Bizce gl yurt dışında kalma, mücadelenin asıl alanına gitmeme ve kendini komy arak yurt dışından İran'daki mücadele için reçeteler yazma anlayışlarıyla her zamankin- den daha fazla mücadele edilmelidir." 

İranlı Öğrenciler Konfederasyonu (CİS)'in bildirisinde daha sonra bu çağnya katlan öğrencilerin ülkeye döndükleri zaman alçak gönülü davranmaları ve kitlelerden öğrenme ilkesini birinci planda tutmaları ve bu kitle mücadelesinde kendilerini eğitmeleri gerektiği belirtiliyor. Bildiri şöyle sonuçlanıyor: 

"Bugün İran'daki kitle mücadelesi birbirine bağımlı olan şu üç alanda gelişecektir: Ba ızlık, demokrasi ve halk kitlelerinin toplumsal gelişmesi, 

Bildirinin sonunda şu sloganlara 


hareket." 
“Bu 


yedi milyonluk bir devrimci 


hareket, İran'daki siyasi 


Es e halkın, devrimin ve 2 


ağımsızlık ve demokrasi mücadele. Ç Yaşasın 


sinin lehine inanılmaz değiştirdi. 


Franco ölmese, ispanya Fas'a savaş ilan edecekmiş 


MADRID (AA) 
İspanya'da  yayınlanan Gazeta İlistrada dergisi, faşist general Franco'nun, ölümünden bir ay önce, Fas a savaş ilan etmeye karar verdiğini açıkladı. 

Dergi, 17 Ekim 
1975'te o zamanki başbakan Carlos Arias Navarro'nun, Francoya, Batı Sahralılann ve Faslıların Batı yaptıkları 


Sahra'ya yürüyüşü yansıtan bir 


rapor sunduğunu, bunun üzerine Franco" 'nun, Fas'a "10 yil sürmesini bile göze alarak" savaş ilan etmeye karar verdiğini bildiriyor. 

Başbakan Navarro' 
nun, ordunun bölüneceği kuşkusuyla bu karara karşı çıkmasına rağmen, Franco'nun verdiği karardan dönmediği ve İspanyol silahlı kuvvetlerine savaşa hazır olması için emir verdiği beirtiliyor. 


Arak halk kitlelerinin 


bir şekilde liği 


yer verilmiş: 
"Yaşasın İran'daki ve Demokrasi Mücadelesi!" 


Bağımsızlık 
Bir- 


Öğrenci-Emekçi 


"Birlik, Mücadele, Zafer!" 


Geçen yıl yakalanan Doğu Alman casusları NATO sırlarını çalmışlar 


BONN (AJANSLAR) 

Geçtiğimiz yıl içinde, Federal Savunma Bakanlığı bünyesi içinde faaliyet yürütürken yakalanan üç Doğu Alman casusu — nun, NATO Savaş düzeni ile ilgili çeşitli bilgileri ele geçirdikleri açıklandı 


Konuyla ilgili olarak parlamentoda kurulan soruşturma komisyonu- nun açıklamasında, casusların ayrıca, Federal Alman Seferberlik planlarını ve NATO'nun akaryakıt boru hattı sistemleri ile bilgileri de elde ettikleri belirtildi. 

Komisyon raporunda, Savunma Bakanlığı Güvenlik o İşleri Başkam Herbert Liabe, güvenlik önlemlerine uymamakla suçlandı. 

Bilindiği gibi, üç Doğu Alman casusundan Renate Lutze, Leabe'nin Sekreterliğini yapıyordu. 
Komisyon açıklamasında Leabe'nin Lutze hakkında "tam güvenlik" araştırması yapmadığı ve kasasının anahtarını Lutze'a teslim ettiği belirtiliyor. 

Yakalanan diğer iki casustan Renate'nin ko- 


cası Erwin Savunma Bakanlığı Silah bölümünde, Jurgan Wiege ise Deniz Sin çalışıyor- u. 


k direnmekte kararlı 


ÇILER İŞBAŞI 


iran’ da petrol grevi sürüyor 


TAHRAN 


İran'da halkın faşist 

ah rejimine ve emperyalizme karşı yürüttüğü mücadele, polisin ve ordunun bütün baskılarına rağmen sürüyor. 


Iran'da elektrik dağıtım işçilerinin de greve gitmesi üzerine 2 gündür başkent Tahran'da elektriklerin büyük ölçüde 


Ulusal Cephe Lideri 
Kerim Sencabi'nin tutuklanması üzerine Şiraz kentinin dini lideri Ayetullah Mahalatti, , ''Gayrimeşru askeri hükümetin Sencabi'yi derhal serbést bırakmasını isteyen" bir bildiri yayınladı. 

15 Kasımda halka 
karşı yeniden saldırıya geçen Şah rejiminin silahlı o kuvvetleri, Ke-Temanşah'ta 3, o Ahvas'ta ise 6 yurtsöveri katletti. 
İki kentteki gösterilerde toplam olarak 27 kişinin yaralandığı bildiriliyor. 
Petrol işçilerinin grevi konusünda ise Çelişkili haberler var. İran Milli Ulusal Petrol Şir keti (NİOC) yaptığı açıklamada, grevin sona erdiğini ileri sürdü. Ancak, ülkeden Avrupa'ya yeni gelen 1 yurtseverler, PARS Ajansıwn yaydığı habereri yalanladılar. Öte yandan Paris'te sürgünde bulunan muhalefet lideri Ayetullah Homeyni de, ‘Bu grev kutsal bir * grevdir” o diyerek, işçilerin greve devam etmelerini istedi. Açıklamasında Carter yöne timini kınayan Homeyni, ABD'nin Şah'ı desteklemeyi sürdürmesi halinde İran'ın bütün petrol üretimini durduracağını belirtti. 


Öte yandan Libya 
Devlet Başkanı Kaddafi, Şah rejimine karşı halkın yürüttüğü mücadeleyi desteklediğini açıkladı. 


Amerika'nın Florida kentinde, İranlı öğrenciler, Amerikalı gençlerle birlikte bir gösteri düzenlediler. Ancak Amerikan polisi, Şah'a ve emperyalizme karşı gösteri yapan gençleri tutukladı. 


İsveç Dışişleri Bakanı Hans Blix: 


"Gelişmekte olan ülkelere verilen krediler, o ülkelerin bağımsızlıklarını zedelememelidir” 


ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN BİLDİRİYGR. 

İsveç Dışişleri Bakanı Hans Blix, gelişmiş sanayi ülkelerinin gelişmekte olan ülkelere verdikleri kredinin, o ülkelerin bağımsızlıklarını zedelememesi gerektiğini söyledi ve kredi veren ülkenin , alan ülkeye kendisinden mal satın alma ki koyma uygulamasının kaldırılmasını istedi. 

u ülkelerin özgürce gelişebilmeleri için, istediği ülkeden ithalat yapabilme hakkına sahip olması gerektiğini belirten Blix, İsveç'in bu yolda örnek bir adım atacağını ve verdiği kredilerin bir kısmında bu şartı kaldıracağını söyledi. Bakan diğer gelişmiş sanayi ülkelerinin de kendilerini izleyeceğini umduğunu belirtti. 

İsveç 'in geçen yıl, en yoksul ülkelerin borç larını sildiğini, bunun ardından İngiltere, B.Almanya, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda gibi ülkelerin de 20 milyar krom tutarındaki alacaklarını sildiklerini açıklayan Blix, bu uygulamanın diğer Batılı ve Doğulu sanayi ülkelerince izlenmemesinin üzücü olduğunu söyledi. 


Maden-İş açık desteği ile 


'in 


Grundig'ten 


110 işçi atılmak isteniyor 


eMaden-İş yöneticileri toplu işten çıkarmalara karşı mücadele 


edilmesini isteyen işçileri, ”Çıkmazsanız, patron sizi tazminatsız 


atar!” diyetehdit ediyorlar 


e Maden-iş diğer işyerlerinde de işten çıkarmalara destek oluvor 


İSTANBUL (ÖZEL) Demirkapıda kurulu Grundig Fabrikasında bu ay sonuna kadar 110 işçi * atılacağı öğrenildi. İşyerinde yetkili olan Madenyönetiminin ise işçi kıyımı karşısında seyirci kaldığı bildiriliyor. 


Geçen hafta sendikacılar işçilere 110 işçinin atılacağını, işverenin tensikat yapacağını söylediler. İşçiler bunu tepkiyle karşıladılar. Bunun üzerine revizyonistler "Hiçbir işçiyi attrmayız, fabrikayı işgal ederiz, direniş Yaparız"diye işçilere söz verdiler. Daha sonra Maden-İş 1. Bölge Temsilcisi Suat Esinsel, işverenle bir toplantı yaptı Toplantıdan sonra revizyonistler işçilere verdikleri sözü hiçe sayarak, şu propagandayı yaptılar: 

“İşveren tensikat yapıyor. Bu ay sonuna kadar 110 işçiyi atacak. 
Gönüllü tazminatınızı 


Temsilcisi "Toplumsal 


alıp çıkın. Sendika buna karşı hiçbir şey yapamaz. Tazminatlarını verip atar. Kanunlara karşı ge lemeyiz. Biz sizin yeriniz- de olsak çıkarız. Çıkmayanları işveren 17. maddeden tazminatsız olarak atar. 

Bu arada, Maden-İş yöneticilerinin teşviki üzerine 35 işçi tazminatlarını alarak işten ayrıldlar. Bilindiği gibi Grundig'ten daha önce de 18 
işçi atılmış ve sendika buna da seyirci kalmıştı. 


ERKA-PANKURT'DA 
14 İŞÇİ ATILDI 


Ayrıca Kurtkaya Holding'e bağlı Erka-Pankurt Fabrikasında geçen hafta 14 işçi 13. maddeden atıldı. Erka iplikten 8, Radyöterden 5, Pankurt'tan 1 işçi atıldı. 

Daha öncede 6 işçi atılmıştı. Revizyonist Maden-İş yönetimi buradaki atılmalar karşı- 


sında seyirci kaldı. 


Anlaşma” nedeniyle sözleşmelerin sonuçlanmadığını 


söyledi 


BURSA (THA) 
Türk-İş 8. Bölge temsilcisi Kadir Topuz Temsilciliğine bağlı teşkilat başkanlarının önceki gün başlayan 5. Bölge temsilcileri toplantısını açarken bir konuşma yaptı. Kadir Tapoz Toplumsal Anlaşmaya uygun olarak yürütülen sözleşme çalışmalarının çıkan anlaşmazlıklardan dolayı bitirilemediğini söyledi ve Türk-İşeDİSK işbirliğinden yana olduklarını açıkladı. 
Teksif, Türkiye Genel 
İş, Yol-İş, Tek-Gıda İş, Tarım - İş Patrol-İş, Bes-İş, Tes-İş, Sağlık-İş Türk Metal sendikalarının şube başkanlam ile genel sekreterlerinin katıldığı toplantıda SSK ile ilgili sorunlar, 1475 sayılı iş yasasında yapılmak istenen değişiklikler, Toplumsal Anlaşma ve Türk-İş-DİSK işbirliği gibi konular ele alınacak. 
Türk-İş 8. Bölge Başkanı Topuz toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada Toplumsal Anlaşma kapsamına giren işçilere birikmiş farkların avans biçiminde verilmesini benimsediklerini, 


ledi. Topuz işçilere verifmiş hakları geri götürmeyen anlaşmalardan yana olduklarını, ancak Toplumsal Anlaşmaya giren 
9 sendikanın sözleşme 
görüşmelerinde anlaşmazlık çıktığını ve sözleşmelerin ( bitirilemediğini belirtti. Teksif'in Sümerbank'la Tek Gıda İş'in Et ve Balık Kurumu ile sürdürdüğü, aynca Sağlık İş'in, Deniz Ulaş-İş ve Maden Federasyonunun sözleşme görüşmelerinin halen anlaşmazlık nedeniyle sonuçlanmadığı açıklandı. 
Topuz Türk-İş-DİSK işbirliği meselesine de denp bu konuda Türk- 
'in görüşlerini tekrar etti. Totalitarizme ve Komünizme karşı çıkmak şartı ile birlikten yanayız dedi. Topuz ayrıca içinde bulunduğumuz şartlarda vatandaşların hayat pahalılığı işsizlik ve yokluk gibi nedenlerle vatandaşların bezginliğe sürüklendiğini, bu konuya pratik çözümler getirmek açısından partilere büyük sorumluluklar düştüğünü ve bugüne kadar gösterilen gayretlerin yeterli olma- 


"A 


:İN BİR AÇIKLAMA 


Maden İş dergisi başlık atıyor: "Toplu 


çıkarmalara karşı aktif savaşım!. . . ve Maden - İş yöneticileri patronların toplu işten çıkarmaya başvurdukları birçok işyerinde derhal patronun yanında yer alıp 'aktif bir şekilde' tensikatları ! Bir- 


destekliyorlar. GRUNDİG bunun son örneği 


bizza d patro 


Tarla 


çapasından 


akort üretime... 


TURGUT KARABULUT 


KA İSERSLANTEN 


Federal Almanya ve Batı Berlin'de toplam bir milyon kadar Türkiyeli yaşamakta. Bu sayının üçte birini ise Türkiydi kadınlar oluşturuyor. Batı Berlin İstatistik Enstitüsü nün kayıtlarına göre, Batı Berlin'de yaşayan 84.955 Türkiyelinin,39. 180'i kadın(30 Haziran 1977). 


TÜRKİYELİ KADINLAR NEDEN ALMANYA'YA GELİYORLAR? 


Türkiye'den Almanya'ya gelen kadınlar iki bölümden oluşuyor: Birincisi işçi ailesi olarak gelen işçi eşleri, ikincisi ise tek olarak gelen işçi kadınlar. Kadınların kocalarından 
evvel Almanya'ya gelme sebepleri, 1970 
senesi başlarında Bat Alman endüstrisinin önemli miktarda kadın işçiye ihtiyaç göstermesi ve kadın işçilerin hem Türkiye'de hem de Batı Almanya'da önlerinde erkekler gibi 


toplu işten çıkartmalara karşı aktif savaşım / 


ler verip işçilerin atılmasını istiyorlar. Onların bu ikiyüzlülüğünü Maden işçileri ibretle izliyorlar. 


Almanya'daki kadın işçilerimizin geçtiği yıpratıcı yol 


NARLIDERE 
BELEDİYE (ŞÇİLERİ 


22 KASIMDA 
GREVE ÇIKIYOR 


İZMİR (ÖZEL) 
Narlıdere belediyesinde çalışan, Genel: Sendikasına üye 230 işçi toplu iş sözleşmesine pre verilmesi gereken aklarını alamadıkları için 22 Kasım günü greve gidecekler. 
Konuyla ilgli olarak bir açıklama yapan, Genel -İs Sendikası Izmir 4 No.lu şube başkanı Nevzat 
MALKOÇ CHP'li be lediye başkanı İhsan ÖZBAKIŞ'ın  işçilere toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını ödememekte direndiğini, bunun üzerine 
9 kasımda grev kararı 
aldıklarını söyledi. 
Malkoç ayrıca işverenin grev kararı alındıktan sonra, işçileri yasal süreden önce i başlatmaya zorayıp topluca py atmayı tasarladığını fakat işçilerin bu ounu bozduğunu be- 
Ki işçilerin Be yrıca işçileri p lediyeden toplam 11,5 milyon lira alacağı olduğu açıklandı. 


ANKARA (ÖZEL) 
Bölge Çalışma Müdürlüğü, Türkiye'de özel ve kamu kuruluşlarına bağlı 62 işyerinde grevlerin sürdüğünü bildirdi. 
Bunlardan en ''uzun süreli ve en çok işçinin katıldığı grev, Murat Bayrak'ın İstanbul'daki San- Oh cak Tül fabrikasında. 14 sin So Şubat'tan bu yana süren bu grev Türk-İş'e bağlı Teksif sendikasına üye 


işten 


giye 


Türkiyei kadın işçilerin en büyük oranı Anadolu'nun köylerinden geliyor. Kadın işçiler de erkekler gibi Almanya'ya yollanma- dan evvel İstanbul Mecidiyeköy'de tepeden trnağa kontrol ediliyor ve sağlam raporu alıyorlar. 1970 başlarında işçi olarak yollanan kadınların hemen hepsi ise çok genç yaşta. 


ALMANYA'YA İLK GELEN KADIN İŞÇİLER NE GİBİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞIYORLAR ? 


Yukarda belirttiğimiz gibi Almanya'ya işçi olarak gelen kadınlarımızın büyük kısmı Anadolu'nun köylerinden geliyorlar. Birincisi Anadolu'da köyden dışarı çıkmamış bir kadın Almanya'da büyük bir endüstri şehrine geliyor. İkincisi ise şimdiye dek tarla, 


1488 işçi tarafından sürdürülüyor. 

Bölge Çalışma Müdürlüğü Çalışma Genel Müdürlüğünden alınan bil- göre sonuçları bakımından en etkili olan grev ise 18 ,Ağustostap 


nin grevi. Bu grev sadece bağlı bulunduğu işyerini etkilemekle 


İntim gazinosu işçileri grev yerinde. 


İntim Gazinosu işçileri: 


"Grevimiz 


bir kıwlcım olacak” 


Bağımsız yeni Oleyis sendikasına bağlı İntim gazinosu işçileri haklarını alamadıkları için 12 gün önce greve gitmişlerdi. 

Konuştuğumuz grevci 


Türkiye'de en çok işçinin katıldığı en uzun grev: Sancak Tül! 


soda üretimiyle birlikte diğer yan ürünlerin de üretimlerinin durmasına yol açıyor. Bu nedenle cam, deterjan sabun gibi ürünlerin üretimi de etkileniyor ve bu maddelerin birçoğu dışardan ithal ediliyor. 772 işçinin sirdürdüğü bu grev DİSK e bağlı Petkim-İş Sendi kasının önderliğinde yürütülüyor. 


devam eden Mer- 


a Sauayi işçileri- 


kalmıyor, 


Böylece Anadolu köyünden Avrupa'nın büyük bir şehrine ilk defa gelen bir Türkiyeli kadın, kapitalist sistemin iş dünyasının içine birakılıyor. Diğer Türkiyeli erkek işçiler gibi lisan, yabancı bir diyar, ev vs. problemlerinin yanında kadın işçiler için en büyük problem, fabrika işçisi olarak üretimde çalışmak oluyor. 


İŞTEN ATILMA KORKUSU SONUCU YÜKSELEN AKORD HIZI! 


Vasıfsız işçi olduklarından ve lisan da bilmediklerinden dolayı fabrikanın en kötü iş şartlarında işe başlıyorlar. Hayatlarında ilk defa .Akordiş (yapılan işe göre saat ücreti) yapan kadınlarımızın en büyük korkusu bu iş yerini kaybetmek. 

Onun için Akordu hızlandırıyorlar, fazla 


© intim işçileri, aynı işkolundaki diğer işçilerin de kendileri gibi ağır çalışma koşulları altında sömürüldüğünü söylediler 


ANKARA (ÖZEL) 

2 Kasım günü başlayan İntim gazinosu işçilerinin grevinin 12. gününde toplusözleşme görüşmelerine oturuldu. 


işçiler, patronlarının kaçak işçi çalıştırdığını, hakları olan % 10 paylarının verilmediğini hiç bir işçinin sigortasının olmadığını, patronun istediği zaman işçiyi işten attığını, asgari ücreti dahi alamadıklarını sadece müşterilerinin verdiği bahşişlerin kendilerine kaldığını söylediler, Grevci İntim gazinosu işçileri, sosyal güvencelerini ve haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Patronlanmız Fahrettin-İzzet Demirel canı sıkılınca işçiyi atmaktaydı. 11 yıllık işçilerin bile sigortası yoktu. Aslında bütün gazinoların işçileri aynı durumdadır. Bu grev bir kıvılcım olacaktır." dediler. 
İntim inosu işçile- 


snda gazinonun patronları iki defa Çankaya Karakolundan polis getirerek grevi kırmaya çalıştlar. Ancak kıramadılar. 
Salı günü de mecburen işçilerle pazarlığa oturmayı kabul ettiler. İntim gazinosunun işçilerinin grevini: aynı gazinoda müzisyen olarak çalışan üyelerini işe göndermemek suretiyle Tüm-łş Sendikası da destekledi. 


Akkoza 
Mensucat işçileri: 

"ikl işçinin bir makinaya bakması gerekirken bir işçiye iki makina veriyorlar” 


GAZİANTEP (ÖZEL) 

Gaziantep'te kurulu Akkoza Mensucat Fabrikasında çalışan işçiler- den 35'i hiçbir gerekçè gösterilmeden işten atldilar. 

Gazeterhize bir açıklama yapan Akkoza İplik işçileri, üzerlerindeki basklan protesto ederek, fabrikadaki çalışma şartlarını şöyle anlattılar: 

“Fabrikanın içerisinde 


` 


Lastik-İşnereye gidiyor? 


Lastik-İş'in durumu hiç parak değil. Şimdiye kadar birkaç kere yeri geldikçe değinmiştik. Bir kere daha işaret eddim. 

Sendika bünyesini tehlikeli mikroplar sarmış. 
Tepede çoğunluğu CHP'li olan yöneticiler oturuyor ama, altında TKP cirit atıyor. Bakıyorsunuz şube yönetimlerine, İGD'li militanlardan 


geçilmiyor 


broşürleri. . . 


durum bu, 


üstlerini bile ü 


idiler. İş 


sendika Maden- 


sendikayı eleştireni 


çıkmaz yolun? 


birlikte batırıyor. 
Lastik-İş 


ren gerçek de buydu. 


İGD'nin reklam afişleri, masalarının üzerinde İlerlemeci gençlerin bir tek, üye kayıt defterlerini sendikaya taşımadıkları kalmış. Belki onu bile yönetim kurulu odalarında gizliden gizliye yapıy orlardır, kimbilir. Kartal'da 

İstanbul yakasında durum bu. Son İzmir Şube kongresinde ortaya çıkan tabloya bakılırsa, ne yazık ki, İzmir'de de durum bu. 

Lastik-İş'in İzmir Şube kongresi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Kongre salonundaki hava, yapılan konuşmalar, uygulanan aynı kongre taktikleri, kısacası herşey, en ağır gaflet uykusunda olanları bile silkeçek kadâr uyancıydı. 

Kapıda nöbet tutan kırmızı gömlekli İGD'liler, işçilerin kongreye bir işçi arkadaşlarını bile dinleyici olarak getirmesini yasakladılar. İçeri gireni dışarı çakarmadılar. Basın mensuplarının kere aradılar. Ama, Maden-İş' ten toparlanan İGD'li tayfalar için bütün kapılar açıktı. Onlara en geniş demokrasi vardı. Sanki salonda yapılan Lastik-İş kendi kongreleriydi. Halleri tavırları öylesine rahat, öylesine astığım astık, kestiğim kestik çilerin "bu yabancılar burada ne arıyor" diye şikayet etmesi üzerine, Şube başkanı Nail Karakaş'ın verdiği cevap şuydu: "Onlar, kardeş 

İşin üyeleridir." Bu "kardeş sendika"nın sözde üyelerini kapıda Lastik-İş'in TKP'li fotoğrafcısı idare ediyordu: "Dikkat! 
Gelen Aydınlık muhabiridir, almayın." 

Salondaki en itibarlı konuk, Maden-İş Üçüncü Bölge temsilcisi Vural Atis'ti. Kongrede devrimci muhalefet adayına saldırı işini esas olarak bu itibarlı konuk üstlenmişti. Vural Atis, devrimci düşünceye ve Aydınlık'a çatmaktan başka birşey yapmadı Kongrede konuşan yönetime aday bir başka revizyonist ise, mevcut yönetimi “maoculara" karşı yeteri kadar kararlı olmamakla eleştiriyor ve " Onları sendikamızda ba- 


yönetim kurulunun kongrede işçilere vaadi buydu. Yeni yöneticiler, salondaki 500 işçinin önünde, geçen dönemden daha azgınca bölücülük yapacaklarını ilan ediyorlardı. 

TKP'li olmayan herkesi tasfiyeye kalkışmak, 
1 bozguncu ilan etmek, 
üyelikten atmak, vs. Peki bu yol insanı nereye götürür? Bu yoldan gidenlerin sonu ne olmuştur, ne olmaktadır? Kongre kapısı tutmaktan başka birşey bilmeyen İGD'lilerin, ya da kaderini çoktan Maden-İş'teki kan kardeşleriyle birleştiten bazı revizyonistlerin artık bu sonu görecek halleri yoktur. Ama, Lastik-İş aklıbaşında sendikacı kalmamıştır? Tepedeki yöneticilerin hiçbiri mi farkında değildir sapılan 


İnsan, Lastik-İş'in bugünkü durumuna bakınca, ister istemez 1974'lerin Maden-İs'ini ve o zamanın Türklederini, Şinasi Kayalarını hatırlıyor. Yakın geçmişi şöyle arada bir gözden geçirmekte, başkalarının başına gelenlerden dersler çıkarmakta yarar vardır. Herkes biliyor ki, Maden-İş'teki revizyonist saltanat bir günde kurulmadı. Ertürkler, Daysallar bugün bu-İundukları yerlere bir günde gelmediler. Kendi başlarına da gelmediler. O gin Maden-İş'te TKP'li çeteye basamak vazifesi görenler, buğün onlarla birlikte yıkılıp gidiyor. y ten sonra da yok sen mahvettin bu sendikayı, yok ben mahvettim diye dalaşmak hiç bir şeyi kurtarmıyor. Revizyonist ihanet, bir kere yakasna yapıştı mı bir örgütün, tüketinceye kadar bırakmıyor.Ve batarken de, kendine basamak olanlarını da tüm suç ortaklarını da kendisiyle 


kongresi, revizyonist abluka altında yapıldı ve sonuçta, devrimci muhalefetin yenilgisi, sahte TKP'nin başarısı ile sonuçlandı. Sığ bir bakış kongrede ancak bu gerçeği görebilirdi. 
Ancak, o gün o salonda geleceği görmeyi bilen gözlerin tanık olduğu bir başka gerçek daha vardı: Yüzlerce işçinin "Yaşasın Türkiye" "Ne Amerika Ne Rusya" diye bağıran sederi. İşte, asıl geleceği temsil eden, gelişme yönünü göste- 


Lastik işçileri, tüm işçi sınıfımız gibi, hür bir ülkede, özgür insanlar olarak yaşamak istiyorlar. 


çekiç | 


Gülay Kurnaz 


Duvarlarında 


kongresi değil de 


içinde hiç mi 


işten geçtik- 


400 bin lira almaya hak bağ, bahçe, vs. de çalışmış olan bir kadın ge- mesai yapıyorlar, akşam vardiyası yapıyorlar Faşizmin, faşist zihniyetin her türlüsünden nef- 


30 bin lira gibi çok dü- 


kazanan işçilere, ancak Tdi 


güvenliğinin sını istedi. 


işçinin 


ük bir avans verilmesine se karşı olduklarını söy- 


"Babası ölen bir kız evlenme 

“yardımı 

“alabilir mi?” 


İSTANBUL - ÇELİKTEPE 

SORU: Sizden Cevaplamanızı dilediğim konu şu: "Baba 1974 Ağustos ayında vefat etmiştir. Kızı Ağustos 1977'de evlenmiştir. Sos- 


dığını bir kez daha tekrar Halkın can ve mal sağlanma- 


yal Sigortalar Kanununa göre “evlenme yardımı" alabilir mi? Alabilirse, nereye ve nasıl 


müracaat edebilirim? 
CEVAP: Sosyal Sigortalar Kanunu'nda deği- 


Sosyal Sigortalar Kanunu'na bazı ek maddeler eklemiştir. Bu ek maddelerden üçüncüsü; sigortalının ölümünden dolayı aylık ve gelir almakta olan hak sahibi kız çocuklarına evlenmeleri durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarının, " evlen» me yardımı" olarak verilmesini engörmektedir. Ancak, iki yıl içerisinde maydana gelen boşanma veya dul kalma durumunda, bu süre için tekrar aylık veya gelir ödenmez. Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bir dilekçeyle başvurup, evlenme yardımı için gerekli koşulları yerine getirdiğinizi ve eevlenme yardımını istediğinizi bildirdiğinizde, Kurum gerekli incelemeyi yapacak ve size bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirinizin iki yıllık tutarını evlenme yardımı olarak ödeyecektir. 


şiklik yapan 29. 6. 1978 gün ve 2167 sayılı yasa 


askerlik vs. engellerinin bulunmaması. Böylece kadınlar Almanya'da işe başladıktan sonra kocalarını da getirme imkanına sahip oluyorlar. 

Batı Berlin'de bulunan Türkiyelilerin ailevi durumu istatistiklere göre şöyle: 


Evli Bekar Ayrılmış Dul 


482.0 %117 %5 1,3 


lir gelmez fabrika işçisi olarak işe başlıyor. 
Türkiye'den gelen kadınların erkeklere nazaran vasıflı işçi oranı da çok düşük: 


Mütehassıs Vasıflı Vasıfsız işçi işçi (o işçi (7 olarak) 


Erkek 16 48 36 
Kadın. 3 46 51 


(Kaynak: 


Berlin Ekonomi Merkezi 1975, sayfa.32) 


(Kaynak: Federal Almanya İşçi Enstitüsi-Nüm berg 1973, 8.68) 


al 


Yurtdışındaki kadın işçilerimiz ağır sömürü şartlarına karşi sessiz kalmıyorlar. Dil bilmemelerine, değişik bir toplumun kuralları altında çalışmalarına rağmen kendi aralarında birleşerek, sık sık mücadeleye atılıyorlar. Tarla çapasında, modern tezgahta akort üretimine geçen eller, kısa süre sonra direniş pankratlarını da taşıyabileceğini gösteriyor. 


Almanya'da ""Türkler iyi işçi''lafının çıkmasına sebep de zaten bu. Herkes iş yerini kaybetme korkusundan Almanlardan daha fazla ve daha hızlı çalışıyor. 

Ama mesele böylece çözülüyor mu? Bu durumları bilen işveren, Alman kadın işçilerin itiraz ettikleri ağır ve pis işyerlerine yabancı Kadın işçileri yerleştiriyor. Böylece Alman ve yabancı kadın işçileri birbirine düşman etmeye de Çalışılıyor. . 


ELDE EDİLEN ÜCRET YABANCILARA GÖRE DAHA DÜŞÜK! 


İşten atılma korkusundan kadın işçilerimiz hasta bile olsalar işe koşuyorlar. İşveren bir iki kere hastalanıp işe gelemeyen yabancı kadın işçilere ''Bir daha hastalanıp işe gelemezsem, çakışımın verilmesine razıyım" diye kağıt imzalattırıyor. İş yerinde yanındaki diğer işçi ile konuşmayı bile yasaklıyor. Bilhassa Zweibrücken-Bosch fabrikasında Türkiyeli kadın işçiler üzerine bu tür baskılar son zamanlarda sık sık kendini gösteriyor. 


KOCALARIN EK BASKISI AVRUPA'DA DA SÜRÜYOR 


nadın işçilerimiz üzerindeki baskılar erkeklere nazaran kadın olmaları nedeniyle iki misi. Birincisi yabancı işçi olarak hor görülmek, aynı işe rağmen düşük ücret almak, ağır ve pis işlerde çalışmak, Alman toplumundan ayrı ya,amak, toplumla kaynaşmamak vs. İkincisi. ise feodalizmin yarattığı orta çağ karanlığının ürünü olan kocalarının karıları üzerindeki baskılar. 

Kan: koca beraber çalıştıkları halde, akşam eve gidince kadının bir de kocasına hizmet etmesi, çocuklara bakması, yani kısacası hem işçi hem de ev kadını olarak iki işi birden yürütmesi problemleri bilhassa Almanya'daki kadın işçilerimizi daha da fazla eziyor. 


işçilere çok iş verilerek eziyet edilmektedir. Bobin kısrhında çalışan işçiler, iki makinede birden çalışmaları için zorlanmaktadır. Aslında bir bobin makinasında iki işçinin çalışması gerekirken, bizden bir işçinin, iki makinada birden E lışması istenmektedir. Iplik kısmında çalışan arkadaşlara ise üç makina birden veriliyor. Üçünü birden çalıştıramayanı işten atıyorlar. Bir arkadaşımız bu işe dayanamayınca burnu kanadı işten çıkardılar. Bunu bahane ederek iki günde 35 işçi attılar. Ayrıca fitil kıs mında da aynı baskılar var. 

"Fabrikada sürekli küfür ve dayak var. Fakat işçilerin birliği karşısında bunu ileri götüremiyorlar. Geçenlerde bir kız arkadaşımızı bir çavuş ve postabaşı dövdü. Su içmeye dahi gidemiyoruz, gittiğimiz zaman hakaret görüyoruz. 

"İşyerinde yetkili sendika olarak Teksif var. 
Bizleri sürekli olarak, toplusözleşme yapacağız diye atlatıyor. İşverenin işçilere baskısı karşısında işverenin yanında yer alı- 


yor." 
Akkoza Mensucat işçileri, birlikPerine 


güvendiklerini, üzerlerindeki baskıları altetmek için mücadele edeceklerini belirtiyorlar. 


ret ediyor, demokrasi istiyorlar. Bu gerçeği göremedin mi, işçi sınıfındaki bu güçlü bağımsızlık ve demokrasi tutkusunu anlayamadın mı,işte o zaman, dün Türklerlerin yaptıklarını, bugin de Lastik-İş yöneticilerinin yapmakta olduklarını yaparsın. Sınıfı bir yana iter, gider çökme- . 
ye mahkum olan güçlere sarılırsın. Sonunda da kaçınılmaz olarak? onlarla birlikte çöker gidersin. 

Kısacası, eğer bu'gerçeği bugün göremeyenlere, yarın işçi sınıfı gösterecektir. Hem de çarpıcı bir şekilde gösterecektir. 


ingiltere'deücret zamları konusunda 


anlaşmaya varıldı 


LONDRA (AA) 
İngiltere İstihdam Bakanı Albert Booth, bir 


kan, anlaşmada, sendikaların sözleşmelerle yapırlacak zamların yüzde 5 


yabancı buna verdiği te hükümetle işçi sendi- 


gazeteciler grudemeç- 


oranında 


kaları merkezi (TUC) larının ılımlı ölçüde tu- arasında bir anlaşmaya otulmasının öngörüldüğüvarıldığını bildirdi. Ba- nü belirtti. 


YOZGAT VALİLİĞİNDEN 
Yozgat Lisesi pansiyon öğrencilerinin 1978 
mali yılı ihtiyacı bulunan 137.096.“lira muhamen bedelli 10.285.- lira geçici teminatlı 29 
kalem sebze ve meyve 2490 sayılı kanunun 31 
maddesi uyarınca satın alınacaktır. 
Eksiltme 29.11,1978 çarşamba günü, saat 


15.30 da Lise Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname anılan yerde görülebilir. 

Taliplerin Ticaret vesikası ve geçici teminatlarını havi teklif mektuplarını engeç ihale saatinden bir saat önce komisyona vermeleri; pos- 


tadaki olunur. 


gecikmenin kabul edilemiyeceği ilan 


(Basın :26415-1451) 


sınırlanmasını kabul etmemeleri de göz önüne alınarak ücret zam- 


17 Kasım 1978 


* Görüşmelerde, Yunanistan'ın NATO” nun askeri kanadına dönüşü ve Türkiye” ye yapılacak yardım ele 


alındı 


© Türkive'nin, Luns'a Yunanistan konusunda olumsuz cevap verdiği bildirildi 


Luns bugün görüşüyor 


Ecevit le 


ANKARA (ÖZEL 
Ankara'da bulunan 
NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, dün ÇEN- 
TO Genel Sekreteri Kamuran Gürün, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ve Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'la görüştü. Luns bugün de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Başbakan Bülent Ecevit ile görüşecek. e3 

Çarşamba günü Brüksel'den Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri resmi temaslarına dün sabah başladı. Resmi temaslardan önce Luns ile görüşecek" Türkiye yetkiileri başbakanlıkta bir toplantı yaparak Luns'la görüşmelerde izlenecek yolu tartıştılar. 

NATO Genel Sekreterinin, Yunanistan'ın NA-TO'nun askeri kanadına döfimesine Türkiye'nin karşı koymaktan vazgeçmesini isteyeceğini öğrenen yetkililerin, Ege anlaşmazlığı çözülmedikçe Türkiye'nin tutumunun değişmeyeceğinin Luns'a bildirilmesini kararlaştırdıkları öğrenildi. 

Luns'un bu anlaşmazlığa NATO aracılığıyla çözüm bulunması öneri- 


İngiltere ile bor erteleme anlaşması bugün imzalanıyor 


ANKARA (ANKA) 
İngiltere ile yapılan borç erteleme görüşmeleri tamamlandı. Konuya ilişkin anlaşma Maliye Bakanlığında İngiltere ve Türkiye heyetleri arasında bugün imzalanacak. 
Türkiye'nin İngiltere ye olan 300 milyon dolar tutarındaki borcunun, üç yılı ödemesiz olmak üzere, yedi yılda ödenme si konusundaki anlaşma, Maliye Bakanlığı Müste- ye Vural Güçsavaş ile giltere Büyükel çesi arasında imzalanacak. 


sinin de Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığı bildiriliyor. Luns'la görüşen yetkililerin kendisine Ege'deki karasuları ve uçuş sahası anlaşmazlıklarının iki ülke arasında çözülebileceğini ve bu anlaşmazlıklar çözülüp Ege denizi konusunda yetki alanlarının belirlenmesinden sonra Türkiye'nin bu konudaki itirazların- dan vazgeçeceğini belirttikleri ifade edildi 

Bu görüşlerin bugünkü görüşmelerde Başbakan 


Bülent Ecevit tarafından da NATO Genel Sekrete- 


Genel Sekreteri'nden ayrıca Türkiye'ye yapılan askeri yardımın artırılmasını ve Türkiye'nin ürettiği bazı savaş malzemelerinin NATO ülkelerine ihracı olanağının sağlanmasını istediği öğrenildi. 

Türkiye'nin NATO ülkelerine top mermileri, askeri üniforma ve bazı küçük çaplı güdümlü füze savmak istediği bildiriliyor. 

Öte yandan NATO 
Genel Sekreteri Luns da daha önce Türkiye'ye askeri yardımın derhal artırılmasını öngören bir ra- 


Rus muhriplerinin ziyaretinin amacı 


ve askeri tehditlere başvurmak 


'GORÇKOV: 

“1783 yılında Çar Hükümeti Karadeniz'deki donanmasının üstünlüğünden faydalanarak Kırım'ı savaşmadan ilhak etti. 
Ve 1830 yılında bir savaşa başvurmak zorunda kalmadan Türkiye'yi tamamen hizmet eden bir savunma ittifakma katılmak zorunda bıraktı. Bu, barış şartlarında Rus Çarlar nm uzun zaman uğraştıkları Karadeniz'den Akdeniz'e serbest geçiş elde etmek hedefine nasıl ulaştıklarnı göstermektedir," 


Kuzeydenizi 
77 NATO 
A) ülkeleri 
Varşova Paktı 
RER ülkeleri 


Mik saldırı 


Sovyet Deniz Kuvvetlerine bağlı bir destroyer ve bir muhrip limanımıza demirledi. Rus gemilerinin karasularımızd- dolaşmasının adı da sözde "dostluk"! ziyareti. 


Ancak Sovyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Gorçkov ve Kurmay Başkanı İgorov şimdiye kadar yazdıkları kitaplarda yaptıkları resmi konuşmalarda gerçek amaçlarının ne olduğunu defalarca 


Rus Deniz Kuvvetleri Komutanlarının ağzından 


ri'ne iletilmesi bekleniyor. 
Türkiye'nin, 


poru NATO 


NATO sunmuştu. 


NATO Başkomutanı 


Haig: Sovyetler, orta menzilli nükleer silahlarda üstünlüğü ele geçirdi” 


BONN (ANKA) 

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Orgeneral Aleksander Haig, Sovyetler Birliği'nin orta menzilli nükleer silahlar teknolo- i5 O DUYU aşa al aye ğini söyledi, Haig, buna örnek olarak da sesten hızlı “Backfire" bombardıman uçağı ile “SS-20” füzelerini gösterdi. 
Aleksander Haig, "NATO'nun 15 Ülkesi" isimli dergide yayınlanmak üzere verdiği demeçte, SALT görüşmeleri kapsamı dışında br rakılan bu silahlarda Sovyetler'in sahip olduğu üstünlüğün dengelenmesi için yeni Silahlar geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Haig, ABD" nin özellikle "'Pershing" füzelerinin üretimine hız vermesini, hatta yeni bir nükleer başlıklı orta menzilli füze sistemi geliştirilmesini istedi. 

Haig, Sovyet donanmasının son yıllardaki gelişmesinde "muazzam" olduğunu kaydetti. NATO Başkomutanı, NATO ülkelerinin toplam deniz ve hava kuvvetlerinin ise Sovyet deniz ve hava gücüne üstün olduğunu söyledi. 

Bu arada Haig, bir savaş halinde Sovyet askeri birliklerinin yalnızca 40 saat içinde Batı Almanya'yı boydan boya katedebilecekleri şeklindeki yaygın endişelerin yersiz olduğunu öne sürdü. 


Yaprak Zihnioğlu 


Dünkü gazetelerde 
Rus savaş filosunun ziyareti 


Rus filosunun Dolmabahçe limanına gelişi ile ilgili olarak dünkü gaze- 


telerde şu yazılar yer aldı. 
TERCUMAN 


Tercüman gazetesinde Rauf Tamer 


şöyle yazdı: 


"Amerikan Salatasının ismi, birdenbire Rus salatasına dönüşmüştür 


yine... 

* Rus balesi 
Rus sirki 
Rus revüsü 
Rus operası 


Derken şimdi de Rus bahriyesi. 
GO HOME çekmenin tam zamamidir ama, durun... Rusçasını öğren- 


dim bunun: 
'İdi domay! 


Evet Macar ihtilalinde 'Paşol von” idi... Çek işgalinde çığılıklar, idi damoy'a, dönüştü... Sonraları başına bir de İvan eklendi... Yani bizdeki 


'Mehmetçik' karşılığı: 'İvan!... idi domay!... 
' Asker evine dön!.. 
Sivil o Amerikalıya bağırdığımız 

GO HOME'den ne kadar farklı değil 

mi?" 


SON HAVADİS 

Son Havadis gazetesi, Rus donanmasının gelişi ile ilgili haberi 6 sütun üzerinden vererek, Rusça ve Türkçe yazılarla 'Evine dön İvan' şeklinde başlık attı. Bu başlığı bir pankart düzenleyen gazete, Kiev uçak gemisinin Boğazdan geçtiği. 
sırada çekilmiş bir fotoğrafını bastı. 
Resmin altında ise "Tehlikeli ziyaret bugün başlıyor' yazısı göze çarpıyor. 

Son Havadis gazetesinde bu haberin hemen yanında 'Yanlış tohumbaşlıklı imzasız bir yorum yazısı var. Yorum aynen şöyle: 


şeklinde 


lar atılmadan' 


duvarlara. Amerikan aleyh tarlığı aldı yürüdü... 

Ve bugün, korkunç bir oyunun açılış gongu vuruluyor İstanbul kıyılarında. 

'Dzerzhinski' kruvazörü ile 'Rezhitelny' destroyeri yanaşacak bu kez Türk sahillerine. 

Sovyet Donanmasının Karadeniz Filosu Komutanı Koramiral Hovrin ayak basacak Türk toprağına... 

Sıradan bir protokol gezisi normal bir resmi ziyaret değil bu. 


Cumhuriyet tarihimizde yainızca Atatürk'ün vefatı münasebetiyle bir kereye mahsus olmak üzere Türkiye'- ye gelen Sovyet denizcileri, bu defa bam başka umutlarla girecekler karasularımıza. 

Baltık ülkelerine Doğu Avrupa'ya giren ve bir daha çıkmayan, Budapeşte ve Prag'taki özgürlük çiçeklerini tank paletleri ile çiğneyen Sovyet ordusunun donanması... 

Yurtta Sulh, Cihanda Sulh prensibine sadakatle bağlıdır Türk milleti 


Milyonlarca şehit ruhunun bir abi- de gibi acı hatıralar çağrıştırdığı kuzey komşumuz ile iyi geçinmeye de hiç kimsenin itirazı y oktur. 

Yanlış tohumların yanlış meyveler vermesine ise bir bütün olarak kalkan gibi göğüs germeye hazırdır Türk milleti 

Ve bu kez işi en başından budamaya kararlıdır- 

Geç olmadan -kızıl yaralar kangrene dönüşmeden- uyarıyoruz Ankara'daki hükümeti. 

Geleneksel Türk konukseverliğin- de de kusur etmeyeceğiz Koramiral Hovrin'e karşı. 


Bir fincan kahve. Dolmabahçe'de bir tur, o kadar. 

Ardından 45 milyon insanın inanmış ve sessiz bir peşin sloganını sunacağız kendilerine. 

“İdi Doman. İvan!.." 


YANLIŞ TOHUMLAR 


ATILMADAN 


Aleni bir tehditle karşı karşıya kalan Türkiye, bir alternatife sırt dayama endişesi ile Missouri zırhlısına 


açmışlı kapılarını. 


Missouri'yi Altıncı Filonun ziya retleri izledi ve dost ve müllefik olmasına rağmen, kara bir ağırlık gibi çöktü yüreğimize Amerika 

'Go Home, Yankee' diye yazıldı 


GÜNAYDIN 


Günaydın gazetesi "Rus savaş ge mileri 40 yıl sonra ilk defa bugün İstanbul'a geliyor" başlığı ile verdi. 
Bu başlığın üstünde Dolmabahçe Limanına gden Dzerzhinski kruvazörünün resmi yer alıyor. Gazete haberinde herhangi bir yoruma yer vermiyor. 


üyelerine 


açıkladılar. Bu açıklamalar Sovyet muhriplerinin limanlarımızda ne amaçla bulunduğunu bizzat Gorçkov ve İgorov un ağzından kanıtlı- 


yor. 


Sovyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Gorçkov "Devletin deniz gücü'' adını verdiği kitabında bu günkü Kremlin yöneticilerinin dış po- 


litika anlayışlarını şöyle ifade ediyordu: 


“Şimdiki iktisadi ve askeri amaçlar için denizlerin bölüşülmesinin yeni aşamasına girdik, Sovyetler Birliği Batı'nın deniz egemenliğine ebedi ve sürekli olarak müsaade edebilir mi? Tabii Hayır! Dünya ça pında ve ülkenin menfaatlerine uygun bir deniz gücü kurmak gerekli dir. Güçlü bir donanması olmadan, Rusya büyük devletlerin safında 


ge KIBRIS SORUNU BM GÜVENLİK KONSEYİNDE 


ver alamaz.' 

Gorçkov güçlü donanmanın hedeflerini ise şöyle anlatıyor: 


"Düşmanın deniz ik malinin kesilmesi, düş man limanlarının abluka altına alınması, üsler kurulması, adaların ve bazı tenha bölgelerin fethedil mesi, sahillere engellenmeden sürprizli saldırılar yapılması” 

Sovyet Deniz Kuvvetleri Komutanı kitabında küçük ülkelerin işgalinde donanmanın oynayacağı rolü de açıklıyor. 


“Sınırlı askeri çatışmalar ortaya çıktığı zaman sahil ülkeleri üzerin de doğrudan baskı yapmak ve askeri gücün gösterilmesinden bir deniz birliğinin o indirilmesine kadar uzanan askeri tehditlere başvurmak" 


Gorçkov'un ve Mos kovalı yöneticilerin dilinde bu politikaya verilen ad ise ''Kuvvet politikası” ya da 'Hücumbot diplo masisi" 


Gorçkov'un kitabında donanmanın Rusya'nın yayılmacılık politikasın- da oynadığı "büyük 'rolü açıklamak için yurdumuzla ilgili bir örnek de veriyor: 


"1783 yılında Çar Hükümeli o Karadeniz'deki donanmasının üstünlügünden faydalanarak Kı rım'ı savaşmadan ilhak etti. Ve 1830 yılında bir savaşa başvurmak zorunda kalmadan Türkiye'yi tamamen kendi amaçlarna hizmet eden bir sabunma ittifakına katılmak zorunda bıraktı " 

"Bu barış şartlarında 
Rus Çarlarmın uzun zaman uğraştıkları Karadenizden Akdeniz'e serbest geçiş elde etmek hedefine nasıl ulaştıklarını göstermektedir" 


Ve sonuç olarak 
Gorçkov hedeflerine ulaşmak için neler yapmaları gerektiğini şöyle noktalıyor: 


“Sovyet o donanması denizlerde hakimiyet mücadelesini yalnız başına amaç edinmemiştir. Ak sine bu mücadele dünyada hüküm sürmenin bir şartıdır.” 


Geçen yıl da Sovyet 
Deniz Kuvvetleri Bayramında konuşan Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı İgorov, Gorçkov'un kitabında yazdığı hedefleri şöyle ifade ediyordu. 


"Sovyet filo larının 


yeni su alanlarına çık ması objektif bir ihtiyaçtır. ' 


NATO boru haflarının sivil amaçla kullanımı başlıyor 


ANKARA (ANKA) 
NATO boru hatlarınn sivil amaçla kullanımına başlanıyor 
İlk ER bii saat 11.00'de Çukurhisar'da "Eskişehir akaryakıt depolarının" açı- 


lışıyla Oo gerçekleş tirilecek. 

NATO boru hatlarının sivil amaçla kullanımının özellikle akaryakıt dağıtımın- da büyük kolaylıklar 


sağlayacağı bildirildi. 


Haritada, Türkiye'ye gerek doğu, gerekse batıdan yönelen Sovyet saldırı tehdidi gösteriliyor. 


Konseyi'ni boyk 


Kıbns Türk Lideri Rauf Denktaş, Rumların Kibrıs'ta yaşayan Ermenilere 


de Güvenlik Konseyinde söz hakkı sağlamaya Çalıştıklarını söyleyerek konsey toplantısını boykot etti. 


JUVE 


© Türk toplumu lideri "durum böyle giderse, yeni bir değerlendir meye gidebileceğini” söyledi 


e Rum Dışişleri Bakanı, Güvenlik Konseyi'nden Türkive'ye her türlü yaptırımı uygulamasını istedi 


HABER MERKEZİ 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Rum Dışişleri Bakanı Rolandis, Türkiye'ye her türlü zorlayıcı tedbirin uygulanmasını istedi. Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş ve Türkiye'nin BM Büyükelçisi Orhan Eralp ise, oturumu boykot ettiler. Denktaş gazetecilere verdiği demeçte, Türklerin artık sabırlarının taşmak üzere olduğunu söyledi ve durum böyle giderse Kıbrıs'a donup yeni bir durum değerlendir- 


mesi yapmaktan başka çaresi kalmayacağını belirtti. > 


Güvenlik Konseyi ara verdiği çalışmalarını dün gece de sürdürdü. 

DENKTAŞ:"YENİ 

BİR DURUM 
DEĞER LENDİRMESİNİN ZAMANIDIR" 


Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Rauf Denktaş, boykot ederek girmediği Güvenlik Konseyi toplantsı hakkında basına verdiği demeçte, Rumların Kıbrıs'ta yaşayan Ermemmilerede Konseyde söz hakkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: 

"Eğer bu girişim başarı ile sonuçlanırsa, o vakit benim icin Kıb- 


Birleşmiş Milletler temsilcimiz Eralp: 
"FKö, Ortadoğu sorunuyla ilgili tüm görüşmelere katılmalıdır” 


NEW YORK (AA) 
Birleşmiş Milletler 
Özel Siyasi Komitesinde Filistin mültecileri sorunuyla ilgili görüşme sırasında söz alan Türkiye Temsilcisi Büyükaçi Orhan Eralp, Filistin halkının tek meş- 


ru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütünün 
Orta Doğu sorunuyla ilgli tüm görüşmelere katılması gerektiğini savundu. 


Orta Doğu sorununa adil ve genel bir siyasi çözüm bulununcaya ka dar Filistin mültecileri- nin acısının dindirilemeyeceğini belirten Erâlp şöyle devam etti: 

"Orta Doğuda siyasi çözüm, kuvvet kullanarak, toprak temininin kabul edilmezliği ilkesi, İsrail'in 1967'den bu yana sürdürdüğü toprak işgalinin sona erdirilme- si, Filistinlilerin ulusal, meşru ve kendi devletlerini kurma da dahil olmak üzere, tüm vazgeçilmez haklarına sayg ve bölgedeki tüm ülkelerin bağımsızlığının, egemenliklerinin ve tanınmış hudutlarının güvenliğirin korunması gibi esaslar üzerine kurulmalıdır." 


Dünya Bankası, 
Türkiye'ye 150 milyon dolar kredi açıyor 


NEW YORK (AA) | maddesi ithalatına ayrılır 


Dünya Bankası Yöne- | 


tim Kurulu, Türkiye'ye 
150 milyon dolarlık bir 
program kredisi açılması- na karar verdi. Kredi, ge rek tarım, gerekse sanayi- de kapasite kullanımının yükseltilmesi için gerekli yüksek öncelikli ithalatın finansmanında ve ihracatçıların 1978 sonu ile 1979'daki ithal girdilerini sağlamada kullanılacak. 


Kredinin en az 40 milyon dolarlık bir bölümü tarım kesimi için gerekli tarımsal ilaç, hammadde ve özellikle gübre ham- 


yor. 60 milyon dolarlık bölümü ise, sanayi kesi- 


minin demir-çelik mamülleri, bakır, alüminyum, petro-kimya hammaddelerinin ithala- 


tında kullanılacak. Kre dinin kalan bölümü de imalat sanayii ile tarımsal ilaçlama uçaklarının yedek parçalarının alımı- na harcanacak. 


Dünya Bankasının Türkiye'ye açtığı kredinin yılda, yüzde 7.35 
faizli ve 17 yıl vadeli olduğu, ödemesiz süre- nin ise dört yıl olduğu bildirildi. 


Sosyalist Enternasyonal Yürütme 


Sekreterliği önümüzdeki yıl Türkiye” de toplanacak 


TOKYO (ANKA) 


Sosyalist Enternasyonal Yürütme Sekreterliği- nin önümüzdeki yıl Türkiye'de toplanacağı açıklandı. Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri eçli Bernt Carlsson tarafından, Japon Sosyalist Partisi liderleri ile yaptığı görüşmede açık- 


lanan toplantının kesin tarihi henüz belirlenmedi. 

Açıklamada ayrıca, bundan sonraki Genel 
kurul toplantısının 1980 
Eylülünde Madrit'te yapılacağı ve Sosyalist Enternasyonal Asya - Pasifik Merkezinin gelecek yıl Tokyo'da kurulmasının kararlaştırıldığı da bildirildi. 


ot etti 


ns'a dönüp yeni bir durum değerlendirmesi yapmaktan başka çarp kalmayacak tiras 

Denktaş, bu durumda toplumlararası müzaker& lerin bir anlamı kalmaya" cağını da öne sürdü ve Türklerin 15 yıldan beri Rumları (o beklediklerini, ancak artık sabırlarının taşmak üzere olduğunu söyledi. 


Kıbrıs Türk Toplumu Lideri, Konsey üyelerini de uyararak, böyle tu tumların sorunun çözü: müne katkıda bulunmaktan: çok, zarar vereceklerini de iddia etti. 

Denktaş, Konseye kaülmamasına gerekçe olarak da kimlerin Konseyde konuşabileceği sorununun bir çözümebağlanmamasını gösterdi ve bu sorun aydınlığa kavuşmadıkça toplantılara katılmayacağını sözlerine ekledi. 


ROLANDİS: 
"TÜRKİYE'YE HER 
TÜRLÜ BASKI 
YAPILMALI" 

Güvenlik Konseyinin önceki geceki toplantısında konuşan Rum Dışişleri Bakanı Rolendis, BM'den Türkiye'ye karşı her türlü yaptırımı uygulamasını önerdi. 

BM'nin bugüne kadar aldığı 9 kararın Türk Si-Tahlı Kuvvetlerinin adayı terketmesini sağlayamadığını belirten Rolandis sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kıbrıs'taki durum öylesine vahim, Türkiye'- nin tutumu da öylesine nefret verici ve kışkırtıcı ki, Kıbrıs tarihinde ilk kez kendini BM'den, BM Yasasının 7. maddesinin 
41. fıkrasını uygulamasını istemekte haklı buluyorum." Sözkonusu madde, ilgili ülkeye karşı her türlü yaptırımın uygulanmasını öngörüyor. 

TOPLUMCU 
KURTULUŞ PARTİSİ BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLERİ 
SUÇLADI 

Bu arada Kıbrıs Türk kesimindeki ana muhalefet partisi Genel Başkanı Alper Durduran, "Rum yönetiminin Birleşmiş Milletler örgütünü, Kıbns sorununu çözümüne değil, çözü msüzlüğüne alet etmeyi bir prensip haline getirdiğini" öne sirdü 

Toplumcu Kurtuluş 
Partisi Genel Başkanı Durduran şöyle devam etti: 

“Birleşmiş Milletler aldığı kararlarla barışı sağlayacağına savaş ortamını yaratıyorsa bunun sorumluları, sadece Kıbns Türk toplumuna değil, tüm insanlığa zarar vereceklerdir." 


sınıf öğrencisi, okul yönetimini protesto etmek amacıyla dün saat 16.Cv' da direnişe geçtiler. Okulu işgal eden öğrenciler, Kolej Müdürünün etraflı rin hareket ettiğini ve POL- 


Doğan Yurdakul 


Dün sabah on sıralarında Selimiye Kışlasın- dan top atışları duyuluyordu. Selimiye Kış - lasından atılan toplar Dolmabahçe'ye demiremeye hazıdanan Rus savaş gemilerini selamlıyorlardı. 

Selimiye Kışlası, Eski Rus Çarlarına karşı verilen haklı savaşa karargahlık etmiş olan yer. 
Şimdi Yeni Rus Çarlarının saldırgan savaş gemilerini selamlıyor 

Boğaz'da yoğun bir sis var. İstanbul Boğazı, dünyanın dört bir yanına savaş götüren gemileri kabul etmek istemez gibi kopkoyu bir sise bürünmüş, İnsanın aklına Tevfik Fikret'in "Sis" şiirini getiriyor: 

Ey gürültüler, patırtılar, cakalar, şanlar, alaylar 

katil kuleler, kapkaranlık, zındanlı saraylar 

Sağlam mezarı arıların, ulu tapınak, 

onurlu taş direkler, bağlı devler gibi, 

geçmiş günleri gelecek günlere anlatmakla görevli, ey kale duvarları, şehri dolanan, çepeçevre, 

dişleri düşmüş kafatasları gibi, sınta sırıta, 

Ey kubbder, tanrıya yakaran yapılar, 

ey minarder, sözde kalmış doğrularsınız. 
Ya siz, damları çökmüş medreseler, mah kemecikler! 
Selvilerin kara gölgelerinde: birer yer tutmuş, geçmişlere rahmet dileyen mezar taşları, 

ey sabırlı dilenciler sürüsü! 


Selimiye Kışlası, 12 Mart döneminde üstüne fşizmin koyu karanlık sisini giymiş, Faik Türu 'e işkence karargahı olmuş olan yer. Bodrui. 'arında devrimciler işkence görmüş. Tutuklula. : Hanlarına ainn Üst katlarında işkenceci Şa ap Atalaylar, Faik Türünler, artistene alem yapmış. 

12 Mart'ın bu işkence ve zulüm yuvası, şimdi de dünyanın mazlum halklarına zulüm ve bas kı taşıyan emperyalist gemileri selamlıyor. 

Ve Fikret'in şiiri devam ediyor: 


Ey tutulmayan sözler, sonsuz yalan! 

Ey mahkemelerden her gün kovulan hak! 

Ey kuşkunun pençesinde kıskıvrak, duygusuz. 

ta yüreklere dek uzanan gizli kulak, 

senin korkundan ağızlar sımsıkı kilidi. 

Seni hor görüyorlar, halkım için dökülen alm teri! 
Ey kalem ve kaıç, siyasi iki mahkum, 

ey doğruluk ve yiğitlik, 


Ey kodamanlar vs 

pısırıklar, çekingenler, korkaklar sizi, 

nasıl da alışmışsınız iki büklüm yaşamaya, adınızın sanınızın da maşallahı var hani! 

Ey yere eğilmiş kafalar, ak pak, ama tiksindirici! 


Tevfik Fikret'e.bu mısraları ilham eden Abdülhamit'in halkın başına indirdiği sider de dagıldı. Dünya Sultan Hamit'e de kalmadı, onun önünde iki büklüm yaşayanlara da. Ve Fikret, daha güzel, daha mutlu günlerin şiirlerini de`, yazdı. 

Dünya hakimiyeti peşinde koşan Rus savaş gemileri, onun kuyrukları, pısırıklar, çekingenler, korkaklar, emperyalistler önünde iki büklüm yaşamaya alışmış olanlar! 

Sizlerin yüzünüzü örtmeye çalıştığınız karanlık sis de rüzgarların önünde savrulup dağdacak. 
Ve kalkan o sis bulutunun altından, Fikret'in ` başka bir beyitindeki sözler parlayacak: 


Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa, Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. 


Pol-Der'li öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığını belirten 


300 Polis Koleji öğrencisi direnişe 
geçti 


ANKARA (ANKA) DER'li öğrencileri okul- 
300 Polis Koleji son dan uzaklaştırdığını be 
lirttiler. . 

Polis Koleji öğrencileri, okul yönetiminin taraflı nısıra, yurtta kaloriferleyakılmadığını . da belirttiler. 


iv 


Dün alınan sitesi Merkez binasının gi 


istanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Orman ve Veteriner Fakülteleri dışındaki fakültelerde 1978-1979 öğrenim yılına başlandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul Üniversitesine bağlı İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Orman ve Veteriner Fakülteleri dışındaki fakültelerde sıkı güvenlik önlemleri altında yeni öğretim yılına dün baş-. 
landı. Öğrenciler sabahleyin kimlik yokla maları ve tek tek üzerlerinin aranmasından sonra okullarına alındılar. : 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Haluk, Alp, öğrencilerin can güvenliklerinin öğretim ` özgürlüklerinin o korunması için önlemlerin alındığını belirterek her görüşteki öğrenciye eşit öğrenim hakkı tanınacağını söyledi. x 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde ise yeni öğretim yılına bugün başlanıyor. 


istanbul Üniversitesi açılırken 


| komandolar öğrencilere saldırdılar 


İSTANBUL (ÖZEL), eden polislere saldırdılar. 

| Çıkan silahlı çatışma so 

İstanbul ( Üniversitesi nucu bir polis tabancay- önünde saat 13.30 sıra-ila ayağından yaralandı. 
larında Hukuk Fakülte Olaydan sonra saldırgan- si öğrencileri okula &İ-|ların Marmara Sinemarerken bir grup koman- sına kaçtıklarının görüldo öğrencilere saldırdı.| mesi üzerine polis sine-Komandolar daha son|maya kaçan 20 kişiyi ra kendilerine müdahale| gözaltına aldı 


tutumununun ya- 


17 Kasım 1978 


ÖLÜ 
KENTİN 


NABZI 


Yazan: Orhan Asena/ Yöneten: Engin Uludağ/ Yönetmen Yard: Avni Yalçın/ Dekor-Giysi: Ersin Satgan / Oynayanlar: Toron Karacaoğlu, Jeyan Mahfi Ayral, Ema Mesçi Kuray, Nedret Denizhan, Metin Çekmez, Avni Yalçın, Ali Mümtaz Berge, Turgut Botalı, Doğan Bavli, Süleyman' Balçın, Taner 


Barlas, Ünal Özdoğan, Zeki Yıldırım, Fahri Başar / Üsküdar Şehir Tiyatrosunda. 


Orhan Asena Şili - de Av” oyunundan sonra "Ölü Kentin Nabzı" 
ile bir kez daha Pinochet diktatörlüğünü ele aliyor. Şili'deki faşist rejim altında bir üniversite o profesörünün tutumunu ve değişim sürecini inceliyor. Bu ana çizgiye paralel olarak bazı yan temaları da işliyor. 

“Şili'de Av” oyununda eksen, bir rahipti. Oyunda “ilahi adaletin” yeryüzündeki tem- 


silicisinin faşizme karşı is- 


yan noktasına gelişi ele alınıyordu. Bütün insanlara karşı tanrısal tarafsızlığını ve sevgisini korumak isteyen rahip. yapilan haksızlıklar karşısmda kuşkuya düşüyor ve oyun sonunda "Yaşasın Allende” diye haykırırken bir anlamda tanrıya isyan ediyordu. 
Başka bir deyişle gökten yere iniyordu. 

“Şili'de Av” oyunu ideolojik olarak "burjuva sosyalizmi"'nin bütün özelliklerini taşıyordu. 
Başkişisi aracılığıyla Allende savunuluyor, onun faşizm karşısında halkı hazırlıksız bırakan siyaseti haklı gösteriliyordu. Bu anlayış, “Ölü Kentin Nabzı” oyunu- nun başlarında da tekrarlanıyor. Orhan Asena, her iki oyunda da sorunu sadece halkı silahdırmak açısından ele alıyor ve özüne inmi- 


Çin Halk 


rak özümleniyor. 


edebiyatçısı 


“William 


yor. 


alınan kırk bir yazı 


rütülen 


Çin Komünist 


Cumhuriyeti'nde 
Dörtlü Çetenin ezilmesinden sonra, kültür ve sanat alanında yeniden başlayan zengin, çok yönlü ve canlı çalışmalar olanca hızıyla sürüyor. 
“Yüz çiçek açsın" ilkesinin hakim olduğu Çin sanat ve edebiyatının hemen bütün dallarında, yaz sanatçılar ve edebiyatçılar bir yaratıcılık ortamında işçi sınıfının devrimci sanat ve kültürünün güzel ömeklerini ortaya koyuyorlar. 

Yayın alanında da, bir yandan Cin edebiyatının yakın geçmişinin ürünleri değerlendiriliyor, öte yandan da hem bütün insanlığın, hem de Çin halkının geçmiş sanat ve kültür mirasının ilerici ürünleri kendi tarihi koşulları içinde ele alına- 


Bu çalışmaların: bir parçası olarak son haftalarda yeni kitaplâr yayınlandı. Bunlardan ilki, ünlü İ William Shakespeare’ 
den yapılan çevirileri Shakespeare'in 
Esereri' adıyla yayınlanan kitaplar, on bir ciltten oluşuyor. Bu on bir ciltte. büyük. Yazarın oyunu, iki uzun şiiri, yüz elli dörl sonesi ve aynca dört şiiri bulunu- 


Bir başka kitap da, Çin'in Kültür | Devriminin öncüsü sayılan Lu Sün'le ilgili. Son zamanlarda devrimci yazar Lu Sün'le ilgili olarak çeşitli yazar ve sanatçılar tarafından kaleme “Lu Sin'den 
Anılar” adı altında bir kilapta toplandı. Aslında bu derleme, Dörtlü Çete'nin sanat ve edebiyat alanın- daki revizyonist çizgisine karşı yümücadelenin kabul ediliyor. Cünkü Dörtlü Çete, Partisi 


see e ekiyor 


yor. Burjuva devlet mekanizmasının olduğu gibi korunarak bir “Marksist” iktidar kurulamayacağını anlatmıyor seyirciye, 


Düşünce ile 


eylem 


“ölü Kentin Nabzı'nda bir üniversite profesörünün kişiliğin- de aydınlar ele alınıyor. 
Profesör zulmü gö lara karşı harekete geçmez. Kendine göre tarafsız ve dürüst kalmaya çalışır. Kendisine karşı güvensizdir, Çünkü mücadele etmeyi göze alamaz. Ona güvenenler için zararlı olabileceğini düşünür ama faydalı olmak için kararlılıkla ileri atılmaktan çekinir. 
Ve bütün zaaflarını kabullenmekle,” bunları asıkça söylemekle dürüst uğunu sanır, rahatlatır. 

İlk anda profesörün düşüncesiyle eylemi arasında bir ikilem, bir çelişki olduğu izlenimi uyanıyor. Ancak bir aydın sözkonusu Oldu: 
ğunda önemli olan söylediği ile yaptığı arasın- daki çelişki değildir. 
Gerçekte böyle bir çelişki vardır. Oysa asıl önemli 'olan bilinciyle eylemi arasinda bir çelişki olup olmadığıdır. 
Aydınların bilinçleriyle eylemleri arasında ise 


rimci Cin 


tün 


iliz 


kapsıyor. 
Bütün 


otuz yedi 


nin 


bir parçası 


içinde sa- 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


“ölü Kentin Nabzı"nda Emel M.Kuray, T. Boralı, T. Karacaoğlu, N.Denizhan 


Çin'de Shakespeare'in bütün eserleri yayınlandı 


çelişkiden çok uyum vardır, Ve aydınları ele alan bir oyunda bu bilincin çözümlemesi yapılmalıdır. Buna zıt bir bilinç getirilmeli, aydmlarda yansıyan burjuva bilincinin sarsılmasıyla seyircide bir gelişim yaratılmalıdır. Zıt bilinç ise proletaryanın bilincidir. 

Oyundaki proleter unsur demirci Alberto '- dur. Son yıllarda bazı yerli oyunlarda ve filmlerde görülen hata Alberto'da da tekrarlanmıştır. Görünüşüyle proleter ya da devrimci olan bir tip esas olarak burjuva bilinciyle ele alınmaktadır. o Örneğin Alberto bütün düşünce ve davranış biçimleriyle bir burjuva, hatta feodal bir tiptir. Profesör karşısında (o böbürlenir, onu aşağılar, hatta tehdit eder. ' Şili'de Av" oyununda Allendeci kahramanın tersi bir hatayla silaha tapar. Bir aydını denize düşerse sarılacağı bir yılan olarak görür. Bütün "sert ”- liğine rağmen profesörün yardımları karşısında "duygulanır" ve elini sıkarak neredeyse ona şeref bahşeder. Bütün proleter... görünümüne rağıflen Alberto nun düşüncesine ve davranışlarına hakim olan burjuva 


bireyciliği ve feodal kahramanlık anlayışıdır. 


nat ve edebiyat alanında hüküm süren iki çizgi mücadelesinde, dev- 


edebiyatını yıkmaya 


yönelik bir saldırıya girişmiş, buna bağlı olarak Lu Sün'ün eserlerinin yayınlanmasına karşı sinsice bir baltalama faaliyeti yürütmüştü. Dörtlü Çetenin Lu Sin'e saldırmasının temel nedeniyse, Lu Sün'ün özellikle 1920'lerin sonları ve 1930'ların başlarında Çin sanat ve edebiyatındaki dogmacı, sekter ve sahte solcu büözarlara karşı amansız bir savaş açmış olmasıydı. 

“Yeni Çin'in Kuruluşundan Bu Yana Seçme Kısa Hikayeler." Şanghay'da yayınlanan bu kitapta, Çin' de sosyalizmin inşasına geçildiğin- den bu yana kaleme alınan kısa hikayelerden bir güldeste sunuluyor. 
Çok çeşitli konuları çok çeşitli biçimlerde işleyen kırk bir hikaye biraraya getirilmiş. Kitaba alınan hikayelerin seçiminde somut bir tutum göze çarpıyor. Güldestenin, gerek konu, gerekse biçim bakımın- dan büyük bir zenginlik taşımasına özen gösterilmiş. i 

Çin'de azınlık milliyetlerin kültür ve sanat hayatının zenginleşmesine de büyük bir önem veriliyor. 
Hem azınlık sanat ve edebiyatları geliştiriliyor, hem de dünya ve Çin edebiyatının temel eserleri azınlık mâiliyetlerin dillerine çevriliyor. Buna bir örnek de son günlerde "Kızıl Oda- nın Rüyası” adlı eserin Uygurca basımının yapılması. 
Rüyası" 
Çin edebiyatının klasik eserlerinden biri. Çeviride Uygur edebiyat diliyle günlük konuşma dili birleştirilerek, bu klasik romanın özgün üslubu korunmaya çalışılmış. 


milliyetlerin kendi 


“Kızıl Odaonsekizinci yüzyıl 


ustaca 


APHÜKÜMETİNİN 1970'DE HAZIRLATTIĞI MHP DOSYASI 


Duygular ve eje bilinç 

Orhan Asena aslında çok zorlu bir konu seçmiş. Bir aydının değişimini ve en az onun kadar önemli olarak bir genç kızın devrim yolunda yaptığı seçimi ele almış. 

Genç kızın evinden ayrılışı duygusal ağırlığı yanında seyircinin bilincinde de bir ışık yakıyor. Ancak Elvira ile Joel arasında geçen konuşmaların muhtevası daha kavratıcı olabilirdi. 

Profesörün gelişme sürecinde ise daha çok olayların o zorlamasıyla varılan bir yer var. Oyun faşizm karşısında tarafsız kalınamayacağını ve aydınların sorumluluğunu vurgulamak iserken neden 5O na tam olarak cevap vermiyor. Çünkü profesördeki değişim sadece “gösteriliyor”. Ancak profesörün bilincindeki değişimin nedenleri incelenmiyor. 

Oyunda hakim olan daha çok duygulara yönelik anlayış, bu duyguların kavranılmasına hizmet etmesi gereken bir bilinç çözümlemesi ile birlikte yürütülmediği için seyircide kalıcı bir etki yaratmıyor. Bir sanat eserinde düşünce duyguların daha iyi kav- 


Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Orbey: 


"Yönetim olarak ikiamacımız var, seyirci birikimini fazlalaştırmak, kaliteyi artırmak” 


Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü Ergin Orbey, Adana'da düzen- 


lediği basın toplantı sında çalışmaları” hakkında ayrıntlı bilgi vermiş, "Yeni yöne- 


tim olarak iki amacr mız var, seyirci birikimini artırmak ve kaliteyi yükseltmek" şeklinde konuşmuştur. 


Herşeye sıfırdan başlamayacaklarını söyleyen Orbey, yönetmeliklerinin ve iç tüzükleri nin bulunmadığını, bunların en kısa Zzamanda çıkmasını istediklerini belirterek şunları söylemiştir: 


“Bizden öncekilerin biraktığı yerden devam edeceğiz. Daha önceki 
yıllarda devletten 250 
milyon lira ödenek alr yorduk. Dördüncü 5 yıllik plan döneminde ise yılda 400 milyon liralık bütçe almamız öngörülmüştür. Kadromuz 
% 15. teknik donanımı mız % 2UU artarsa, ve 
rim yiizdemiz de % 200 
artar. 


“Kadromuzun gerek sanatçı gerek teknik ele- 


Edebiyat, 
Müzik ve 


Felsefe 
Uzerine 


man sayısını çoğaltaca-' 


ranmasına hizmet eder. 
Duygular düşünceyi etkiler ve düşünce insanı eyleme sevk eder. "Ölü Kentin Nabzı” gibi bir oyun bu ilişkiyi daha iyi bir biçimde ele almalıydı. 

Ancak şurasını açıklıkla belirtmek gerekir ki, Orhan Asena'nın oyunu sığ bir oyun değildir. Seyircinin üzerinde etkili olmakta ve kafalarda bazı soruların uyanmasına yardım etmektedir. Anti-faşist ve yurtsever bir oyundur. 

s. ee . 

Düzgün bir 

uygulama 

Oyun düzgün bir biçimde sahnelenmiş. Başarılı bir oyuncu kadrosu var. Kimi yerlerde temponun düşmesine rağmen ilgiyle seyrediliyor. Bunda Orhan Ase- nun yanısıra özellikle Toron Karacaoğlu'nun başarılı oyunculuğunun payı var. Karacaoğlu, yılların verdiği deneyle hareketlerindeki tasarruf, rahatlık ve usta mimikleriyle başarı kazanıyor. Emel Mesçi Kuray, JeyanMahfi Ayral, Turgut Boralı Nedret Denizhan başarılı oyühlarıyla seyircinin ilgisini sürekli tutuyorlar. 

“ölü Kentin Nabzı" seyredilmesinde ve tartışılmasında yarar olan bir oyun. 


gız. i977 Ekim ayına kadar 104 oyun sahneledik. Bu oyunları 19. 
000 seyirci 156.000 lira ödeyerek seyretti. 
1978 yılı Ekim ayına 
kadar 140 oyun sergi ledik Bu oyunları 40. 
000 seyirci 426.000 lira 
ödeyerek izledi Yüzde 
60 artış sağladık." 

Türkiye nüfusunun 
% 40'ını 0-14 yaş ara-- sındakilerin oluşturduğunu belirten Orbey, 
“Bu nedenle tiyatro muz içinde bir de ço cuk bölümü açıyoruz" demiştir. 


Adana'da kalıcı bir Devlet o Tiyatrosu'nun bulunmayışının büyük bir kayıp olduğunu söyleyen Orbey "Eğer Adanalılardan talep gelirse kendi elemanların- dan oluşan bir tiyatro kuracağız" şeklinde ko nuşmuştur. 


Özel ( tiyatrolarını sorunlarına da değinen Orbey, bu tiyatroların seyirci kısırlığı içinde bulunduklarına işaret ederek devletin özel ti yatrolara da yardım etmesi gerektiğini savunmustur. 


Beden Terbiyesi Genel Müdür vekili Fikret Ünlü: 


"Bundan böyle hakemlere yapılacak 


saldırılar 


ağır biçimde cezalandırılacak” 


ANKARA -AA 
Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Fikret 


Ünlü, Basketbol Hakemleri Derneği yöneticileri ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği demeçte, "Bundan böyle hakemlere yapılacak saldırı ve hakaretler en ağır biçimde cezalandınlacaktır" dedi. 
Basketbol Hakemleri Derneği yöneticileri de görüşmenin çok © lumlu geçtiğini, Genel Müdür Vekili Ünlü'nün hakem sorunlarına yaklaşımını kıvançla karşıladıklarını bdirttiler. 


Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Fikret Ünlü Muhafızgicü basketbolcusu Engin Domaniç'in bugünkü yasa ve yönet *'melikler çerçevesinde etkin sporculuk yapma özgürlüğüne (o kavuştuğunu kaydetti ve konu ile ilgili ii şöyle açıkla- 

i: 


"Aslında Basketbol hakemimiz Gökhan Günalp'e yapılan saldırı bağışlanmayacak ve spor erdemliğine uymayacak bir harekettir. Ancak ©- layın bugünkü aşamasın- da yapılabilecek başka bir yasal işlem yoktur. 
Sözü geçen sporcunun yargı organları karşısın daki yarglanması devam etmektedir. Sonuç alındığında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü olarak işlem yapılacaktır. 

Bundan böyle hakemlere yapılacak saldın ve hakaretler en ağır biçimde cezalandırılacaktır. Bu konuda, Basketbol Ha- 


kemleri Demeğine ve diğer spor dallannda gö- 


rev yapan ve devleti temsil ettiklerine inandığımız hakemlerimize de kesin güvence veriyorum. 


Bütün bunlara karşın basketbol maçlarına çıkmayan hakemler hakkında Basketbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunun raporu doğrultusunda işlem yapılacağını da belirtmek isterim." 


Beşli-onlu Atletizm 


yanga 


110 metre rekortmeni İlhan Ağırbaş onlu yarış mc- 


larda sürpriz yapabilir. 


Eczacıbaşı Bayanı Voleybol Takımı cumartesi günü güçlü rakibi 


Boronkay'la karşılaşıyor 


Eczacıbaşı bayan voleybol takımı bu hafta Boronkay karşısında hayli zorlanaca- 


ğa benziyor. 


NOW 


Geçen yılın Türkiye" 


Şampiyonu Eczacıbaşı bayan voleybol takımı Cumartesi gini Anadolu Spor Salonunda güçlü rakibi Boronkayla karşı karşıya geliyor. 

Bu yıl takımın büyük 


Dörtlü Basketbol Turnuvasında, 
Eczacıbaşı 


şampiyon oldu 


Eczacıbaşı, Galatasaray'ı 102-76 yenerken, Beşiktaş, Levski Spartak'a 89-99 yenildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Beşiktaş Kulübünün 
75. yılı nedeniyle düzenlenen Dörtlü Basketbol Turnuvasının son gününde, Eczacıbaşı, Galatasaray'ı farklı yenerken, Beşiktaş, Levski Spartak karşısında kötü bir oyun çıkararak yenildi. Bu sonuçlardan sonra 1. Eczacıbaşı, 2. Spartak, 3. Beşiktaş ve 4. Galatasaray 


oldu. 

ECZACIBAŞI: 102- 
GALATASARAY : 76 

ECZACIBAŞI: Necati 
Orhan, Cem, derry, Efe, Haigler, Erdoğan . 

GALATASARAY: 
Cengiz, Utku, Hüseyin, Pamir, Can, Fuat, Steve, Nusret. 

İlk yarı: 50-41 Eczacıbası lehine. 

Eczacıbaşı, Galatasaray'ın tecrübesiz ve genç kadrosu önünde maçı zorlanmadan kazandı. Galatasaray maçın ilk yarısı boyunca Eczacıbaşı ile başabaş mücadele etti. 
Eczacıbaşı'nın kendisini küçümseyerek rahat oynamasından da yararlanan Galatasaray, Eczacıbaşı'nın fark yapmasına imkan vermedi. İlk yarı 50-41 Eczacıbaşı lehine sonuçlandı. İkinci yarıda üstünlüğü tamamen eline geçiren Eczacıbaşi, maçı açık farkla 102-76 kazan- 


dı. 
BEŞİKTAŞ: 89- 
LEVSKİ SPARTAK: 99 
BEŞİKTAŞ: Hovard 
(27), Ahmet (0), Hurşit 


açtı. İlk 


(3), Erman (18), Mehmet (O), Abdullah (15), Mustafa (8), Tunç (14), Vedat (4). 


L.SPARTAK: Stoianov (10), Charkov (11), Zlatev (7), Dimitrov (18), Bronzov (6), Golomoev 
(47). 


Beşiktaş, turnuvanın ik günü Eczacıbaşı'na farklı yenilen rakibini küçümseyerek oyuna başladı. Fakat rakibinin maçın ilk dakikalarından itibaren Beşiktaş'ın dağınık oyunundan faydalanarak öne geçti. Beşiktaş oyunun ilerleyen dakikalarında toparlanamayınca, hücumda sayı yapamaz ve savunmada da rakibinden top alamaz duruma geldi. Fark 8.dakikada 12, 11. dakikada da 16 sayıya yükseldi. 
Beşiktaş'ın Oo Spartak'ın hücum oyuncusu Golomeev'i marke edememesi, bu oyuncunun üst üste sayı kaydetmesine yol yarı Beşiktaş aleyhine 18 farkla 62-44 sonuçlandı. 

İkinci yarıya Beşiktaş toparlanmış olarak başladı. Fakat ribauntları kaybetmesi, Abdullah'ın sakatlanıp maçı bırakması, Erman'ın uzaktan attığı şutların isabetsiz oluşu ve pota altında Hovard'ın yalnız bırakılması nedeniyle Beşiktaş farkı 


` kapatamadı. Maç 99-89 


Spartak'ın galibiyeti ile bitti. 


ümit Milli Takımımız Romanya'ya 2-1 


yenildi 

Avrupa Uluslar Kupası grup eleme maçların- da Romanya'da Romanya Ümit Milli Takımıyla karşı karşıya gelen Ümit Milli Takımımız sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 

İlk karşılaşmasını Konya'da Macaristan 
Ümit Milli Takımıyla yapan Türkiye Ümit Milli Takımı bu karşılaşmayı 


da 3-2 kaybetmişti. 

Romanya'daki karşılaşmada Ümit Milli Takımımız ilk yarıyı 1-1 berabere kapadı. İkinci devrenin bitimine çok az bir süre kalıncaya kadar başarılı bir oyun çıkaran ümitlerimiz 85. dakikada Romen Vahama'nın golü karşısında karşılaşmayı 2-1 kaybetti. 


lirten antrenör Cengiz Göllü maç için şu açıklamayı yaptı: 

"Kız takımımızın üç ası kaptan Meral, Nezahat ve Filiz geçen sezon sonunda voleybolu bıraktlar. Takımımız bu yil 


Avrupa Kupalarındaki rakiplerimizi de göz önüne alarak Bulgar Milli Takımından Lilia Venkova'yı transfer ettik. Eczacıbaşı bu kadrosuyla 7. kez şampiyon olmak için mücadele edecek." 


rı bu haftasonu 


izmir'de 


yapılıyor 


e Beşli-onlu Atletizm yarışmalarıyla birlikte bayanlar 1000 metre ve erkekler 
2000-3000 metre müsabakaları yapılacak 


ANKARA (THA) 
Atletizm Federasyonunca Düzenlenen beşlipnlu atletizm yarışları bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri İzmir'de yapılacak. 

Cumantesi günü Atatürk Stadında saat 10.00" 
da başlayacak olan yarışlar için çağrılan bayan ve erkek sporcular şöyle: 


Afitap Şahin, Ayşe özkol, Deniz Ataç, Alev Duygulu, Nesrin Kale, Şule Turan (Ankara), Fatma Yakar (İzmir). 


Temel Erbek, Cengiz Gökçay, Tayfun Aygün, 
Cem Dinç, Ekrem Özdamar, Erol Şişko, Osman Pehlivan, Güner Güngör, Mustafa Kahraman, Taner Açıkada (Ankara), İlhan Ağırbaş, Bahadır Karuv (İstanbul), Atilla özideş (İzmir). 


Aynı günlerde yapılacak olan bayanlar 1000 
metre yarışına katılacak sporcular ise şöyle: 


Ülker Kutlu, Neşe Çe tin, Zeliha İrez, Nergül Yılmaz, Nurten Kara, Filiz Salman, Gülten Keskin, Öznur Yavru. 


Erkekler (o 2000-3000 simler çağrıldı: i 

Necdet Ayaz, Sermet Timurlenk, Yılmaz Kaya, Muammer Yargülü, Mehmet Yurdadön, Süleyman Çekiçel, Sefa Het, İbrahim Doğan, Hanefi Atmaca. 


Çakmur: “Saha açıp kapamalar İçin kimse kapımı çalmasın” 


e Çakmur, spor alanında Sovyetler 


Birliği, Bulgaristan ile aramızda kurulacak ilişkinin barışa hizmet edeceğini iddia etti 


ANKARA (THA) 


Gençlik ve Spor Bakañ Yüksel Çakmur "futbol sahasında meydana gelen olaylar için hiç kimse benim kapımı çalmasın" dedi. 

Çakmur yaptığı basın toplantısında basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandırdı ve şu 


rum." 


"Futbol Federasyonu belirli kurallara daya nılarak kurulmuştur. Benim bir bakan olarak Federasyonların aldığı karara saygım vardır. Futbol sahalarında yenen gol, hakemlerin verdiği kararlar ve saha açıp kapatmalar için kimse gelip benim kapımı çalmasın. Bunu özellikle rica ediyo- 


Çakmur bu açıklamayı yapmadan önce Diyarbakır Millelvekilleriyle, Diyarbakır sahasının kapatılıp kapatıla- 


mayacağını görüşmüştü 


Bakan Çakmur Gençlik ve Spor Akademileri mezunu olan 56 kişinin önümüzdeki günlerde sınava tabi tutularak işe alınacaklarını belirtâ ve konuşmasına şöyle devam etti: 


"Akademi mezunları yapılacak sınavla örgütümüzde görevlendirileceklerdir. Amaç işsize iş bulmak değildir. Başanilh olan kişilere görev verilecektir." 


Gençlik ve Spor Bekanı Çakmur konuşmasının bir bölümünde bütün üniversitelerin birer spor okulu haline getirileceğini bildirerek şöyle konuştu. 

"üniversiteleri mize tesisler yaptıracağız. Buraları bir okul haline getireceğiz. Ayrıca, Ankara' da Altındağ, Yeni Mahalle ve Etlik Semtlerine kapalı spor salonları yap” tıracağız. Şu anda Spor Sergi Sarayı çökmek üzeredir. Yeni yapılacak salon lüks değildir. Bir yerde büyük gereksinmedir." 

Çakmur, konuşmasının son bölümünde Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'da edindiği izlenimleri anlattı. Çakmur bu konuşmasında, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'la spor alanında kurulacak olan ilişkinin Darışa hizmet edeceğini iddia etti. 


istanbul Basketbol Hakemleri Derneği basketbolcu Domaniç'e ceza verilmemesini kınadı 


Basketbol Hakemleri Demeği Başkanı Anadol: 


“Domaniç için alınan önlemlerin kaldırılması 


anlaşılmaz birşey” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Basketbol 
Hakem Kulübü Derneği Başkanı Ertan Anadol yayınladığı bildiride hakem Gökhan Günalp'e saldırıda bulunan Engin Domaniç'e ceza verilmemesini kınadı. 
Anadol, şu görüşlere yer verdi: “Engin domaniç'e a radan 18 ay geçmesine rağmen Merkez Ceza Kurulu ceza vermedi. Üstelik nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bir nedenle alınan önlemide kaldırdı. Bu kararı gerek- 


çesiz 


esiz ve anlaşılmaz buluyoruz. 


“Bu düşüncelerimiz ba zı çevrelerce yanlış an laşılmaktadır. İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği olarak bu kararımızla Teşkilata ve Fe- 


| derasyona karşı olmadı 


bildirisinde | 


ğımızı özellikle vurgula- 


nz. 

“Basketbol hakemleri ülkemizde basketbolun gerilemesi için değil gelişmesi için uğraş veriyor Potalar altına inen anarşiyle asıl bizlerin savaş verdiğini saygı değer kamuoyuna açıklıyoruz," 


Avrupa $ampiyon 
Kulüpler Bayanlar Voleybol finalleri izmir'de yapılacak 
Avrupa şampiyon 


Kulüpler Bayanlar Voleybol finalleri, 9-11 


Şubat tarihleri arasında İzmir'de yapılacak. 


İlgililerden alınan bilgiye göre, final hakkını kazanan 4 Takım azasında 3 gün sürecek finaller tek devreli lig usülüne göre Atatürk 
Spor Salonunda oynanayacak 


17 Kasım 1978 


lAydınlık$â 


BUCA ÜLKÜ OCAKLARI ESKi BAŞKANI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN 


TUTUKLANDI 


© istanbul'da Ülkücüler Derneğinden çıkanların üzerine açılan 


ateş sonucu bir kişi öldü 


© Moda'dada denizden bir erkek cesedi çıkarıldı 


HABER MERKEZİ 
Buca'da iki lise öğrencisini geçen yıl bıçakla ağır yaralamaktan sanık, Buca Ülkü Ocakları Derneği eski başkanı Fehmi Doğan dün İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince tu- 


tuklanarak cezaevine gönderildi. Savcının, iddianamesinde, komando 


sanığın 8-16 yıl ağır hapsini istediği bildirildi. 
«sw Geçen yıl Buca'da geç saatlerde Buca Eğitim Enstitüsü öğrencisi olduğu ve Buca Ülkü Ocakları Derneği Başkanlığı da yaptığı belirlenen Fehmi Doğan, bir grup arkadaşı ile birlikte Gürkan Şen ve Gürol Kural adlı lise öğrencilerinin yolunu keserek, bu öğrencileri bıçakla ağır olarak yaralamıştı. 
© Geçtiğimiz Nisan ayında Şirinyer semtinde Buca Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinden Hüseyin Toktaş ile Süleyman Kavuncuk'un içinde bulunduğu otomobilin önünü iki otomobille kesip kurşunlayarak kaçan Yakup Balgin ve Rama: 
zan Doğan adlı komandolar hakkında da gyabi tutuklama kararı ve rildi ve sanıkların yakalanması halinde öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanacakları belirtildi. Olaydan sonra yakalanan 7 ko mando hakkında da daha önce 20 yıl ağır cezası istenmişti. 
İSTANBUL'DA 
© Eyüp Yıldırım Mahallesinde dün silahlı üç kişinin açtığı ateş sonuuu Ülkücüler Derneği iyesi olduğu ileri sürülen zir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. 

Yıldırım Mahallesi Savaş sokakta bulunan Ül kücüler Derneği'nden çr kan Ahmet Taşdelen, Hasan Tırmıkçı, Gültekin Çalışkan ve Kamber Tarakçı'nın üzerlerine kimlikleri belirlenemeyen üç kişi tarafından ateş açıldığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ahmet Taşdelen'in kaldırıldığı SSK İstanbul Hastanesinde öldüğü, yatalı olan Kamber Tarakçı ve Gültekin Çalışkan'ın ise tedavi altına alındığı bildirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, olaydan beş dakika önce dört kişinin Yıldırım Ülkücüler Der- 


neğinden çıktıkları öğrenildi. Polisin olay yerinde ve dernek içinde yaptığı aramalarda ise 22 kalibrelik ve 7.65'lik 14 kovan ele geçirdiği bildirildi. 

© Öte yandan yapılan bir ihbar üzerine Moda Kız Lisesi önündeki sahil- den 20-25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu anlaşırlan bir erkek cesedi çıkarıldı. Yetkililer cesedin kimliğinin o belirlenemediğini açıkladılar. 

© Zeytinburnu Halkevi ve PİM üyesi İlhan Akyıldız'ı geçen ayın sonunda Üsküp Eczanesine baskın yaparak öldüren dört komandodan ikisi önceki gün Zeytinburnu'nda polis tarafından yakalandı. Hüsnü Şengül ve Ali Osman Düzenli adlı komandoların yakalandıktan sonra polise verdikleri ifadede cinayeti ayrın: tıları ile anlattıkları bildirildi. Olayla ilgili olarak iki komandonun daha arandığı bildiriliyor. 

Bu arada 7 Kasım'da Kasımpaşa'da Ali Açun'u öldürmekten sanık Hasar Esün'ün suç aleti ile birlikte yakalandığı bildiril e 24 Eylül 1977 günü 

apa Tıp Fakültesi Hastanesi karşısındaki durak- ta, bir gruba ateş açmak isterken otobüsten inmek te olan bir çocuğun ölümüne neden olmaktan sanık olarak aranan Cahit Manturan adlı öğrend toplum suçları savcılığına 


SAHTE SOLCULAR 
KARTAL LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE 
SALDIRDI 


Önceki gin Kartal Lisesinden çıkan DLB üyesi öğrencilere, sahte solcular okul bahçesinde saldırdı. 

Çevredeki sokakları 


tutan "Dev-Sol" grubun- dan 100'e yakın saldır ganın başını, Mehmet Göklü ve Günay adli silahlı zorbaların çektiği bildirildi. Aynı zamanda bu iki kişi, öğrencilerin üzerine sopalarla saldırarak üç kişiyi çeşitli yerlerinden yaraladılar. Öğrencileri silahla tehdit ettiler. 

Okulların açılmasın- dan bu yana, Kartal Lisesi öğrencilerine "'Dev-Sol" ve "'Devrimci Proletarya" adındaki sahte solcuların birçok ke saldırdığı ve öğrencilerin can güvenliğini ortadan 


TELEVİZYON 


18.30 HABERLER 


(Gergedan) 
19.30 ZOR YILLAR 


20.30 HABERLER 


23.10 POP MÜZİK 
23,30 HABERLER 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler ve Şarkılar 06.02 Günaydın 

07.30 Haberler 


18.33 MARCO (9. bölüm) 19.00 HAYVANLAR ANSİKLOPEDİSİ 


Yeni dizinin ilk bölümü yayınlanacak. 


21.10 MİNİK KONSER 

Bochsa'nın La Majör Etüdünü arp'ta Kaysu Doğansoy seslendiriyor. 

21.15 TV'DE SİNEMA (BEYAZ ATLI) Yönetmenliğini Fred Zinnemann'ın yaptığı ve başrollerini Gregory Peck, Anthony -Quinn ve Ömer Şerif'in paylaştıkları 1964 yapımı bir film. İspanya Savaşından 20 yil sonra, ihtilalcilerden birinin oğlu olan Paco, babasının intikamını almak için, İspanya sınırındaki küçük bir kasabaya gelir. Kasabanın jandarma komutanı yüzbaşı Vinolesis, Manuel'i yakalatıp öldürmek istemektedir. 


15.01 Sizlerle Birlikte 16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 


«aldırdıkları (o bildirildi. 
Öte yandan, Galatasaray İşletmecilik Yüksek Okulu son sınıf öğrencilerinden Salim Savaş da, "Dev-Sol"cu zorbalar tarafından tehdit edildi. 
ANKARA'DA 
© DPT'de çalışan Gül 
Ali Bal'ın katili ile "davadan dönen arkadaşını" öldüren bir komando yakalandı. 

3 Kasımda Ankara Ticaret Turizm ve Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi ve DPT'de çalışan Gül Ali Balı öldüren 
Gazi Eğitim Enstitüsü birinci sınıf öğrencisi Burhan Emüştekin adlı komando o yakalanarak, mahkemece tutuklandı. 
Emüştekin'in verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği bildirildi. 
Bal'ın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak dört komandonun daha arandığı bildirildi. 
© Öte yandan bir süre önce Aydınlıkevler semtinde öldürülen Bedri Senoğlu adı kişinin "davadan döndüğü için" İsmail Mazman adlı ko mando tarafindan öldürüldüğü açıklandı. Sanık İsmail Mazman, Yozgat'- ta yakalanarak Ankara'- ya getirildi ve mahkemece tutuklandı. 

@ Tüm Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yasin Ketenoğlu, basına. 
yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ'da halka yö nel şist terörün yoğunlaştağını ifade etti. Ketenoğlu, Elazığ'da halka yönelik saldırılar karşısında CHP iktidarının da halka 


sırt çevirdiği görüşünü savunarak, Elazığ'daki okulların Oo müdürlerinin 


değiştirilmesini ve kamu kuruluşlarının komando kampları durumuna getirilmesinin engellenmesini istedi. 


226 hakim başka il 
ve ilçelere atandı 


ANKARA (ANKA) 
Yüksek Hakimler Kurulu 226 hakimi başka, il ve ilçelere atadı Ko nuyla ilgili karar dün yürürlüğe girdi Ankara, İzmir ve İstanbul ilçeleri- ne de yeni hakimler atandı. 
Ankara Hakimliklerine Nevşehir Sorgu Hakimi Sabiha Karabulut, 


Yüksek Hakimler Kurulu Müfettiş Hakimi Faruk Kantarcı ve Yüksek Hakimler Kurulu Müfettiş Hakimi İrfan Ali Bingöl getirildiler. 

İstanbul Hakimlikle rine ise, Yüksek Hakimler Kurulu Müfettiş Hakimi Muzaffer Evliyaoğlu, Antalya Hakimi Hacı Ali Şenel ve Yüksek Ha- | kimler Kurulu Müfettiş 


Hakimi Kılıç Ataşık atandi. 
İzmir Hakimliklerine 


ise, Yüksek Hakimler Kurulu Müfettiş Hakimi 
Ömer Lütfü Aslanceri ve Tire ceza hakimi Tahsin Bilici getirildi. 


istanbul CHP il 
Merkezi, faşizm 


konulu bir toplantı düzenledi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul CHP İl Merkezi, "Faşizm" konulu bir toplantı düzenledi Tüm demokratik kuruluşlara açık olan toplantıya bazı CHP'li parlamenterler de katılacak. 


AP'DE YENİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI 


YARIN SEÇİLİYOR 


Temsilciler Meclisinin Ankara'daki toplantısında Genel Başkan Yardımcısı ile 


Genel Sekreter belirlenecek 


Genel Başkan Yardımcılarından en az ikisinin değişmesi bekleniyor Temsilciler Meclisi toplantısının tartışmalı geçeceği bildirildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Adalet Partisinin Büyük Kopgre'den sonra en yetkili .organı olan Temsilciler Meclisi yarın Ankara'da toplanıyor. Temsilciler Medisi toplantısında 7 genel başkan yar dımcısı ile Genel Sekreter seçilecek. 
Temslciler Meclisi 67 
il başkanı ile Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, parti kurucuları, genel idare kurulu üyeleri, ile Senato ve Millet Meclisi gruplarından seçilen 25' er üyeden oluşuyor. 
Hâlen AP Genel Başkan yardımcılığı görevinde şu kişiler bulunuyor: Sadettin Bilgiç (teşkilat), Nuri Bayar (propaganda, haber alma), İsmail Hakkı Tekinel (seçim), Hüseyin Özalp (gençlik ve kadın) Kasm Önadım (Kooperatifler esnaf ve sanatkar kuruluşları), İsmail Hakkı Yıl- 


dırım (İşçi sendikaları), Sabit Osman Avcı (Köy ve köylü sorunları). Genel Sekreterliği ise Nahit 


Menteşe yürütüyor. 
Yarın toplanacak Temsilciler Medisinin 


Nahit Menteşe'yi yeniden genel sekreterliğe getirmesi bekleniyor. 


Genel Başkan Yardımcılarından İsmail Hakkı Yıldırım Genel Merkezle giriştiği mücadeleyi kaybettiğinden Genel İdare Kuruluna da seçileme mişti. Bu durumda Yıldırım'ın Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesine olanak bulunmuyor. 
Bu göreve İsmail Hakkı Tekinel'in seçileceği bildiriliyor. Tekinel'den boşalan seçim işleri yardımcılığına da Necmettin Cevheri'nin getirileceği belirtilivor. 

AP yetkilileri Genel 


Başkan Yardımcılıkların 


da yapılacak değişikliğin bununla sınırı kalacağını genel idare kurulunda en çok oy alarak seçilenler- den Aydın Menderes, Barlas Küntay gibi gençlerin 1980 kongresine kadar yıpranmamak için bu dönem görev kabul etmeyeceklerini savunuyorlar Bu konuda söz konusu kişilere bazı telkinler yapıldığı öğrenildi 
Öte yandan Sabit Osman Avcı'nın da görev kabul etmeyeceği bildirildi. Buna karşılık AP içinde bir grubun sözcülüğünü yapan Son Havadis gazetesi Genel Başkan Yardımcılıklarının büyük bir kısmının yenileneceği ni ileri sürüyor. Abdullah Uraz, Son Havadis gazetesindeki yazısında 32 
kişilik Genel İdare Kurulunun 12 üyesinin değiştiğini, bunun Temsilciler ' Meclisinde de devam edebileceğini ifade ediyor. 


4. Beş Yıllık Kalkınma Planı Senatoda MİLLİ BİRLİK GRUBU:"TOPLUM İŞSİZLİK VE ENFLASYONUN AĞIR ETKİSİNİ YAŞIYOR” 


HABER MERKEZİ 
Cumhuriyet Senatosu 
Genel Kurulunda Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Tasarısı üzerindeki görüşmelere dün de devam edildi. 

Plan tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan 
CHP Trabzon Senatörü Hasan Güven'den sonra söz alan Kamil Karavelioğlu, Milli Birlik Gru- bunun tasarıyla ilgili gö- 


metin ekonomik politikasını yeniden gözden ge çirmesi gerektiğini söyleyen Kravelioğlu, 4. Planın başarı şartlarından en önemlisinin dışa bağımlılığın azaltılması olduğunu belirtti Karavelioğlu şöyle konuştu: 

"1978 senesinde yatr nmlar obüyütülmemiştir. 
Üretim düşüklüğü, mal ve hizmet darlığı sürmektedir. Özel ve kamu sektörü dış ticaret tıkanıklığına bağlı olarak yarım kapasite çalışmaktadır. 
Ekonominin döviz ihtiyacını karşılamakta geç kalınmıştır. Toplum iş sizlik» baskını ve enflasyonun ağır etkisini yaşamaktadır. Meclislere sevkedilen vergi kanununun çıkarılmaması sakıncalı olmuştur." 

AP, PLANIN 
ANAYASAYA 
AYKIRI OLDUĞUNU 
ÖNE SÜRDÜ 

Cumhuriyet Senatosunda Dördüncü Beş 
Yılık Planla ilgili AP görüşlerini açıklayan Sıtkı Yırcalı, planın Anayasaya aykırı oldu ğunu savunarak, red dedilmesini istedi. Yırcalı, planda özel teşeb büsün baskı altına alın dığını, tarım sektörü ya- 


TiKP 


Aydın İl örgütü kuruldu 


TIKP il ve ilçe örgütlerinin sayısı 21'e ulaştı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Aydın il örgütü ve Edirne temsilciliği ilgli yerlere verilen di lekçelerle çalışmalarına başladı. Yeni kurulan Aydın İl örgütü ile TİKP' nin örgütlendiği il sayısı 10'a ulaştı. Bu 10 ilin isimleri şunlar: İstanbul, Ankara, Adana, Tunceli, İzmir, Diyarbakır, Kahramanmaraş, İçel, İzmit ve Aydın. 10 ilin 70 yöneticisi arasında 21 işçi, 
9 memur, 8 köylü, 6 es 


tnmlarının da azaltıldığını bildirdi. 

ŞINASİ ERTAN: 
PLANI 
GERÇEKLEŞTİRMEK 
İÇİN GEREKEN 
DÖVİZİN NASIL 
SAĞLANACAĞI 
KUŞKULU 
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği Başkan Vekili Şinasi Ertan, planın öngördüğü 


leştirmek için gereken döviz kaynaklarının nasıl sağlanacağının kuş- ku uyandırdığını söyledi. 
Ertan şöyle dedi: "İthalat, yatırım, üretim, ihracat birbirlerini etkileyen ve birbirinden ayırt edilmeyen olgulardır. O bakmdan 4. Beş YıllıkPla-- nın hedeflerine varabilmesi çok güç görünen bazı sorunların çözümüne bağlıdır. " 

Şinasi Ertan, planın öngördüğü kalkınma hızı- nın yüzde 9 olması gerektiğini söyleyerek, bugünkü enflasyon boyutları- nın aslında yüzde 8'li bir kalkınma hızına bile anlam bırakmadığını belirt- 


ti o CHP GRUBU 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili olarak CHP grubu- nun görüşlerini açıklayan Grup Başkan Vekili Fikret Gündoğan bu planın, gdişmeyi bir bütün olarak gerçekleştirme amacına yönelmiş, toplumsal adalet temeline dayalı bir plan olduğunu öne sürdü. 

Kontenjan Grubu adr na, son konuşmayı yapan Grup sözcüsü Adnan Başer Kafoğlu, yaptığı konuşmada, "Türkiye, kalkınması için yabancı sermaye ithaline mecburdur" dedi. 

ÖNERGE 
REDDEDİLDİ 

Millet Meclisi Genel Kurulunun dünkü toplantısında, MHP lilerin verdiği, Malatya olayları ile ilgili olarak, Ecevit ve Özaydınlı hakkında genel görüşme açılmasma ilişkin önerge redde didi. 

Öte yandan, Milet 


Meclisi İçişleri Komisy onunda, siyasi partilerin 


mahalle ve köylerde ocak örgütü kurmalarını öngören yasa teklifi kabul 


edildi. 
Rus... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Hovrin'in Dzerjnsky kruvazöründe yapacağı basın toplantısı ile ilgili davetiye kartları Sovyet Konsolosluğu eliyle önceki gün bütün gazete ve 


gazetemize iletilmedi. 
Sovyet oKonsolosluğunu telefonla arayarak, kart gönderilmediğini, fakat basın toplantısını izlemek üzere iki arkadaşımizı o görevlendirdiğimizi, gemiye gidecek gazeteciler listesine muhabirlerimizin de dahil edilmesi gerektiğini bildirdiğimiz halde, saat 15.30" 
da Dolmabahçe rıhtımın- dan Rus savaş gemisine kalkan motora AYDIN- 
LIK gazetesi muhabirleri alınmadı. 

"İstihbarat şefimiz 
Taner Kutlay, kendilerine niçin davetiye kartı verilmediğini Sovyet Konsolosluğu (o yetkililerine sorduğunda, "Maalesef AYDINLIK'ı almıyoruz" cevabını aldılar. 
Bunun üzerine arkadaşımiz Taner Kutlay: 

"Asıl esef edilecek duruma düşen sizsiniz. Kendi ülkemizde basınımıza sansür uygulamaya kalkıyorsunuz. Zavallı bir tutum içindesiniz" cevabını verdi: Motora alınan gazetecilere hitaben de bir konuşma yapan arkadaşımız, "Sizlerin gözü önünde cereyan eden bu olay ibret vericidir. 
Gemi komutanının nut- ku ile bu olayı birlikte değerlendiriniz" dedi. 

"Bu olay bizim ülkemizde, bizim gazetecilerimize karşı işlenmiş ve bizlerin Oo mücadelemizle ede ettiğimiz basın haklarına indirilmiş ağır bir darbedir. 

"Olayı şiddetle protesto eder, basın özgürlüğü için yürütülecek mücadelede tüm basın mensuplarını ve halkımızı yanımızda görmek istediğimizi bildiririz." 


Alkol ve alkollü 


içkilere yüzde 40-60 


ANKARA (AA) 


Gümrük ve Teke Bakanlığından alınan bilgi- 


oranında zam yapıldı mayacağını söylediler. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı'u bu zamlarla 10 
milyar liralık açığın 3 


TEPKİYLE KARŞILANDI 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


testo eden gençler daha sonra dağıldılar. 

Öte yandan Emirgan kıyılarında karaya Sürüklenen Rus muhribine kar şı bir grup genç protesto gösterisinde bulundu. Daha sonra Selimiye önüne giderek top atışlarıyla karşılanan Rus savaş ge milerinin komutanı Koramiral Nikolay İvançoviç Hovrin ve beraberindeki askeri erkân Dolmabahçe rıhtımına yanaşan bir motorla karaya çıktı. 
Top atışları sırasında Kadıköy ve üsküdar halkı semt karakollarına telefon ederek "güvenlik önlemleri" alınmasını istedi. 

Sabahın erken saatlerinden itibaren Meclsi Mebusan caddesi 


üzerinde yoğun asker ve polis yığınağı olduğu gö- 


MSP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI 
ŞEVKET KAZAN: 


Rus savaş gemilerinin limanlarımızı ziyareti konusunda görüşlerini açıklayan MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan ''Bu yaklaşımların sonunda yine ezilen ve sömürülenin Türkiye olacağı gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır" dedi. 

Kazan şöyle konuştu: 

"Biz Türk milleti olarak misafirlerimize karşı, daima (misafirperverlik içerisinde (olmuşuzdur. 
Ancak iyiniyetli misafi 

erimize B retlerin kötü niyetle yapılmış olmaları halinde aynı anlayış içinde olamayacağımız tabiidir. 

"Biz sadece Rus donanmasından küçük bir filonun İstanbul'u ziyareti hususunu değil, son zamanlarda hükümetin ve hükümeti temsil eden partinin Sovyet Rusya ve Sovyet Rusya paralelindeki ülkelerle sıkı işbirliğine girmiş olmasını ülkemizin. geleceği -bakr mından son derece mahzurlu görüyoruz. Bu yaklaşımların sonunda yine ezilenin ve sömürülenin Türkiye olacağı gözden uzak tutulmamalıdır". 

TÜRK HARB-İŞ 
SENDİKASI BAŞKANI 

KENAN DURUKAN: 

Türk Harb-İş Sendikâsı Başkanı ve CHP Ankara Milletvekili Kenan Durukan "Rus savaş gemilerinin Türkiye limanlarına gelmesi, Türkiye'ye karşı bir gövde gösterisi, dünyaya karşı ise bir gözdağıdır" dedi. 

Bu ziyaretin Ame rikan 6. Filosunun Türkiye limanlarını ziyaret etmesinden farklı bir yanı bulunmadığını be lirten Durukan, hükü metin bu tür ziyaretlere izin vermemesi gerektiğini söyleyerek şöyle dedi: 

"Bugün Rusya askeri gicü çok yüksek bir süper devlettir. Böyle bir süper devletin kendi karasularımızda bize karşı gövde gösterisi yapmasına, dünyaya ve NATO ülkelerine karşı ise gözdağı vermesine müsaade verilmemelidir. Hükümetler limanlarımıza savaş gemilerinin gelmesine İzin vermemelidirler." 

MADEN 
FEDERASYONU 
BAŞKANI 

KEMAL ÖZER: 

Türk-İş'e bağlı Maden Federasyonu Başkanı Kemal Özer "'Savaş gemileri ile iyiniyet ziyareti" yapılamayacağını belirterek Rus savaş gemilerinin li- 


rüldü. Rus savaş gemilerinin komuta heyetinin karaya çıktığı Dolmabahçe rıhtımında da Merkez Komutanlığı, Garnizon Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı birliklerin yığılmış olduğu dikkati çekti. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakçıoğlu ve çeşitli şubelerden resmi -sivil polisler de bulunuyordu. 
KARAYA 
ÇIKIYORLAR 

Saat 10.45'de Rus kruvazöründen hareket eden bir motor Karadeniz Filo Komutanı Koramiral Hovrin ve erkânını karaya getirdi. Dolmabahçe Sarayı'nın demir parmaklıklarla çevrili iskelesinden rıhtıma çıkan Rus subayları, İstanbul 


DGB (DEVRİMCİ 
GENÇLİK BİRLİĞİ): 


Ote yandan DGB 
(Devrimci Gençlik Birliği) yayınladığı bildiride şöyle diyor: "İstanbul'da demirlemek, Akdeniz'i bir Rus gölü haline getirmek için önemli bir adımdır. Türkiye'den Rus savaş gemileri için sağlanacak liman kolaylıkları, Doğu Akdeniz bölgesinde durumu tamamen saldırgan Rusya'nın lehine değiştirecektir." 

Mustafa Kemal'in emperyalist İngiltere'nin savaş gemilerini "Geldikleri gibi gidecekler" 


kyla birlikte limanlarımızdan kovduğu, 1968 
yılında limanlarımıza demir atmaya 


çalışan 


nin "Amerika defol" 
diyen Türkiye gençliğince denize döküldüğü anlatılan bildiri şu çağrı ile son huluyor: 

"Bugün sahte TKP ve İGD'liler de tupki geçmişteki gibi Rus savaş gemilerini “'Yaşasın“Rusya" diye karşılıyorlar. 
Yüreğinde bağımsızlık ateşi yanan tüm demokratlar, yurtseverler, BAĞIMSIZ TÜRKİYE'"- den yana olan tüm halkımız, bütün gençlik, 
RUS SAVAŞ GEMİLE- 
Rİ BOĞAZLARIMIZ- 
DAN DEFOLUN... 
diye sesimizi yükseltelim." 

AP GENÇLİK 
TEŞKİLATI 
GENEL BAŞKANI 
HAMDİ ÜÇPINARLAR: 


AP Gençlik Teşkilatı Genel Başkam Hamdi Üçpınar da Rus gemileri nin limanlarımıza gelişiyle igili olarak şöyle de di: 

"Sovyetler Birliği savaş gemilerinin İstanbul limanını Ziyaret etmelerine karşıyız. Hükümeti bu izni vermesinden do layı şiddetle protesto ediyoruz. Bugünkü hükümet ne yaptığını bilmez bir haldedir. Bir yandan Amerikan emperyalizmine hoş görünme gayretlerini sürdürürken, bir yandan da Sovyet emperyalişterine göz kırpmaktadır. Sovyet gemilerinin 
40 yıl sonra kendi iç de 
nizimizde ve boğazları mızda demirlemiş olması utanç vericidir. Emperyalizme kucak açmanın sonu yoktur. Bugün Sovyet gemilerine Ziyaret izni verenlerin yarın her alanda Sovyetler Birliği" ne kapıları açmayacaklarını kimse temin ede mez. Bugünkü hükümet üyelerinin her vesileyle Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmeleri tırmanışın hangi boyutlara ulaş- 


ABD 6. Filosu bahriyelileri- 


Başkonsolosu Orlov, Sovyellerin Ankara'daki özel görevlisi Mustafayev, 'TASS ajansı yorumcuları, İstanbul ve Ankara'dan bazı Sovyet misyonuna mensup kimseler ve bir İGD yetkilisi buket ve- 


ket, Moskova şehir def” teri ve bir plak hediye etti. Vali de filo komutanına İstanbul şehrinin gümüş amblemini verdi. 

İZMİR DGB ÜYESİ İKİ 


rerek karşıladı. A e male Dolmabahçe nihti- Sovyet savaş gemilerimından otomobillerle | nin limanlarımıza gelişi-Vilayet'e, Belediye'ye ai? tai in e "S ve 1. Ordu Komutan- E ipi se elk 


cıyla Konak Meydanın- 


lığı'na giden Rus savaş | da yürüyü düzenleyen gemisi komutanları | İzmir Devrime Gençlik akşamüzeri Dzerjnsky | Birliği üyelerinden iki muhribinde bir basın kişi gözaltma alındı. 
toplantısı düzenlediler 48 KİŞİ GÖZALTINA ARALIKTA DA ALINDI 
TÜRK GEMİLERİ Sovyetler Birliği De-GİDECEK niz Kuvvetlerine bağlı sa- 


Vali Ihsan Tekin ile görüşen Filo Komutanı Aralık ayında da Türk 


vaş gemilerinin limanlarmıza gelişini protesto etmek amacıyla, İstan- 


gemilerinin (o Sovyetler'i | bul'un çeşitli semtlerin ziyaret edeceğini açık- | de gösteri ve yürüyüş ladı. Komutan Hovrin | düzenleyen 48 kişi göz- 


İhsan Tekin'e bir pla- 


Vietnam'da durum a - paçık meydandadır. Afganistan'ın hali yürekler acısıdır. 

“Her gin pek çok im sanın kaçtığı, pek çoğunun kaçarken can verdiği pek çoğunun da kaçma planları içinde olduğu sabitleşen bir ülkeye kucak açmak, onlann gemilerinin altına denizlerimizi sermek mil- 


letimize bültandan baş- 


altına alındı. 


şununu sıkan Hasan Tahsin'lerin İzmir'inden Rus 

filosuna defol diyoruz." 
İZMİR DGB: 

İzmir DGB'de yayınladığı bildiride şöyle dedi: 

"Boğazın mavi sula rında 'dosluk İyi komşuluk maskeleri altında- ki gerçek çehre sergileniyor. Oysa bugün Türkiye gençliğinin kalbim de hiçbir zaman sönme- 


ka bir şey değildir. yen ve sönmeyecek olan TEZ BÜRM-İŞ bağımsızlık ateşi yanı-SENDİKASI yor." 
GENEL BAŞKANI ANKARA DLB: UĞUR BATMAZ: Ankara Devrimci Li-Tez Büro-İş Sendikası | seliler Birliği (DLB), Sov-Genel Başkanı Uğur | yet savaş gemilerinin Tür- 


Batmaz, Rus savaş gemilerinin İstanbul'u zi i konusunda č açıklayarak, "'Bu ziyare- 


lişinden farksızdır"' dedi. 
Batmaz, Rus savaş gemilerinin Türkiye halkına gözdağı vermek amacım da olduğunu da beirterek şöyle konuştu: 
"Bugün Rusya azgınca silahlanan bir süper devlettir. Türkiye gibi mazlum bir ülkeye Rus savaş gemilerinin gelmesi iyi niyetle bağdaşmaz." 
©  MTTB GENEL 
BAŞKANI 
KASIM YAPICI : 


MTTB Genel Başkanı 


kiye'ye gelişi nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye halkının ve gençliğinin bağımsızlığımızı çiğ- 


donanmalarına her zaman gereken cevabı verdiğini belirtti. 

DLB yayınladığı bildiride şöyle diyor: 

“Türkiye gençliği 
1968 yılında 6. Filoya 
karşı kanı, canı pahasına mücadele etmiş, Vedat Demircioğlu'nu bu yolda şehit vermiştir. Vedat Amerikan donanmaları gitsin, Rus donanmaları gelsin diye şehit olmadı. 
O, canını topraklarında hiç bir yabancı asker ve üs bulunmayan ba- 


i tik 
Kaam Yapıcı Rus gemi- | ğimsiz ve demokra lerinin İstanbul'a girişiy- iye için ens GN le ilgili açıklamasında un mücadelesini şöyle dedi: yaşatacağız. Rus savaş 


"Dün ecdatlarımızın, ninelerimizin baltayla satırla kovmuş olduğu Moskof uşaklarını tebes- 


gemilerine gereken cevabı vereceğiz. Bütün lisdi gençliği bağımsızlığımızı çiğneyen bu emperya- 


sim murlarıyla karşı- list gemilerine karşı ler teessifle karşı- | mücadeleye oo çağırıyohyoruz. oEcdatlarımızın | Tuz. 
torunları o Rusya" 
Rus ordusunu ve mensupları s miyapee EYE Yasası “kadar dost kabul etmeye- istirili ceğimizi bildiriyoruz." #iştiriliyor ÇIMSE-IŞ SENDİKASI Alev Coşkun: L SEKRETER Mh. PEP 
VELİ EKER: "Yazıişleri müdürlerinin Çimse-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Veli hapse ahIması 


Eker bugün Türkiye'de 


Rus savaş gemilerine karşı 1968'lerde Amerikan 
6. Filosuna karşı olduğu gibi aynı heyecan, aynı tepki ve aynı ruhla karşı çıkılması gerektiğini söyledi. 

Bugün Rus savaş ge milerine karşı çıkmanın 


bağımsızlık duygusunun 


bir görevi olduğunu söyleyen Eker şöyle dedi: 

"Ziyaretten bir gün önce sendikadaki bir toplantı sırasında bu konuyu kendi aramızda sohbet şeklinde görüştük. 
Sözlerim sadece benim kişisel görüşlerim değildir. Sendikadaki bütün arkadaşlarımız bu kanıyı paylaşıyorlar. Dün 


demokrasiye ferslir” 


ANKARA (AA) 


Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Coşkun, 
5680 sayılı Basın Y asası- 
nın 16. maddesinin birinci fırkasının günün koşullarına uygun olarak değiştirilmesi için bir yasa tasarısı hazırladıklarını ve kısa bir süre sonra bu tasarıyı Meclise sunacaklarını söyledi. 

Basının çalışmalarını engdleyici gi'çlüklerin gideriimesi gerektiğine inandığını sövleyen Coşkun, "Yayın organları- nın, yazı işleri müdürlerinin barkalarının yazdıklari yazılardan ötürü 


Amerikan 6. Filosuna | hapse: atılmalarının ve karşı neler yapıldıysa | özgirlülderini kısıtla- bugün de Rus savaş ge | marın demokrasiye milerine karşı dynı şey- | ters düştüğünü" bdir- 


ler yapılmalı, aynı tepki 


terek, "Yazı işleri müdür- 


18.01 k Bahçesi s k 1 
orap Saan at palm 1000 etei çes Toplantı, 18 Kasım pe al iş ye göre, alkol ve alkollü | milyarnın karşılanaca- manlarımıza gelmesine tığını açıkça göstermek- | aynı heyecan aynı ruhla | lerinin hapis cezalarının 09.02 Kadın Dünyası Zen Berde 1978 günü saat 14.00 eet bali 2 pe içkilere yüzde 40-60 | ğını, filtreli ve filtresiz | karşı çıktı. tedir. Sovyetler Küba'dan | bu gemilerin gelişi pro | para cezasına çevrilme 10.01 ATRESI Yarı Sa Ti te CHP Merkezinde A MD lan i- | Oranında zam yapıldı. | sigaralara zam yapıl- Türk-İş olarak barış- | Vietnam'a kadar bütün | testo, edilmeli, karşı çı- | si' yoluna gidilmesinin 11.05 Okul Radyosu 23.00 Haberler yapılacak. CHP İl Mer ynca Vu kuru an l- | Yetkililer zammın yeni | mayacağını bildirdi. | tan yana olduklarını, si | dünyayı hegemonyaları | kılmalıdır." daha doğru olacağını 
1500 ab 23.10 Tatil Gecesi kezince ilk kez düzen- A bagly ie RE bir fiyat ayarlaması ol- | Yeni zamlardan sonra | lahlanma yarışına karşı | altına almak için büyük TİKP İZMİR İL söyledi. 

14.32 Yurttan Saslar 01.00 Kapanış lenen bu tür toplantıla- | © 3 nk Ta çi duğunu iddia ederek, | eski fiyat 70 lira olan | Çıktıklarını belirten Özer | bir savaş vermişlerdir. ÖRGÜ h rn büyük ilgi uyandır- | tü bulunuyor. “rabzon| ispirtonun satş fiya- | yeni rakı 110 liraya sa- | şunları söyledi: Bu savaşı da her türlü RGÜTÜNÜN y y ş y aşi 
TRT2 ması bekleniyor. pa manada e parti | onda bir değişiklik ol- | tlacak. "Bu bir okul gemisi | imkam kullanarak sürdür- PROTESTOSU: p 08.00 Gün Başlıyor i tian İrili T ümrü ' i değildir. Bir turistik gemi | mektedirler. Milyonlarca TİKP İzmir İl örgütü 

18.00 Yurttan Müzik Aydın İl tü Gümrük ve 'Tekel Bakanlığı yetkililerinden alınan ildi ik gen mir 1 
Ob ley Ae ana Habane i Si i i | m amy çu ivelirden | bilgiye göre, alkollü içkilerin eski ve yeni fiyatları | değildir. Harp gemileri ile | Sovyet vatandaşı aç du- | de Rus gemilerinin İstan. 

19.45 Fasıl İl ç I. POEN öyle: iyiniyet ziyareti olmaz. | rur ya da asgari şartlar- | bul limanında bulunuşu- 

12/20 Vaşayan Ekonomi 20:30 Olayların İçinden i oluşuyor: Adil Aslan | Şöyle: 1968'lerde Amerikan 6. | da beslenirken Sovyetler | nu protesto etti. Gemi- DOĞUM 13.00 Haberler 22.00 Hair Batı Müziği bankalara gönderiliyor | baskan (tezi) Ahmet 5 Filosunun limanlarımıza | Birliği'nin iyilik meleği | lerin İzmir'e gelmesi du- Oğlumuz 
13.35 Olayların İçinden Dündar (tarım işçisi- | TÜRÜ 35 CI 70 CI. $ A AA 3 
14.15 Berl Gel Barışalım 23:30 Haberler ANKARA (AA) | sendikacı), Ahmet- Uya- Eski Yeni Eski Yeni geliş amacı ne idiyse, bu- | kılığına bürünerek başka | rumunda da protesto edi- Ercan 16.20 Arkası Yarın 23.55 Kananıs 2 köylü), Cafer Bak Fiva Myan Fiyat Fiyat gin Sovyet savaş gemi- | ülkelere yardıma koşar | leceği belirtilen açıkla- doğdu. 
Gösterge tablosunda | nık (köylü), Gk lal iye A ya y lerinin geliş amacı da | görünmesi sömürü düzeni- | mada şöyle deniyor: Dostla TRT3 yapılan değişiklik nedeni veri zay nn Yeni Rakı 40 TL: req a za a 19 Hy odur. Bunun iyiniyetli | ni daha kolay bir biçim- "Dün ABD 8 Filosu: dyire ile emekli, dul ve yetim- | (mühendis) Zafer Işı Kulüp Rakısı 50 TL. 70 e > 4 $ 5 ii “i 07.00 Açılış , yetim A S i p bir gezi olduğu söyleni- | de gerçekleştirmek is | na karşı yükselen Ege 07.02 Güne Başlarken 18.00 Akdeniz Akdeniz lerin maaşlarında yapılan | (tarım işçisi), Hayati Şa- | Altınbaş Rakısı 70 TL. 80 TL. 130TL. 150TL r Syr Aaret . a FE > Aysun—Güven 08.00 Sabah İçin 19.00 Senfonik Müzik artışlardan doğan farkla- | hin (işçi). Aydın İl ör-| Votka 36'TL. 60'TE. 65 TL. 110171. | Yor Savaş gemisi ile iyi | temesinden başka birşey | halkımın ve gençliğin pro Karabelli 11.00 Öğleye Doğru 20.00 Müzikte Çağlar LE > rpe i ; f, niyetli barış ziyareti bir- | değildir. Sovyetler gir- | testo sesi bugün de Rus S 21.45 Pop Caz ra ilişkin çeklerin 20-25 | gütü adresi; Hasan Efendi | Binboğa Votka 50 TL. 70 TL. 90TL. 130TL rA = h pi — Era 13.00 Konser Saati trd Pe gz 4 $ biriyle ne kadar bağdaşır. | dikleri her ülkenin kanı donanmasına karşı yük ~ 15.00 Günün Konseri 24.00 Gece ve Müzik Kasım arasında igili | Mah. Hükümet Bulvarı | Viski Yerli 200TL 250TL $ A Hii i r I > 
7 . Eş 2 è Ne kadar inandıncı olur | nı iliğini emmişlerdir. | seliyor. Bizler emperya- 
17.00 Müzik Sohbetleri — — 01.00 Kapanış bankalara gönderileceği | 16. Sokak, Unay apart | Kanyak 45TL, 60TL. 8OTL 110TL bilemem. Bu tür ziyaret- | Bu ülkede huzur kalma-| list işgalcilere karşı kur- i> W- D açıklandı. manı No: 19 AYDIN. | Alkol > 55TL. < 100 TL. lere izin verilmemelidir." | mıştır Küba da öyledir. | tuluş savaşının ilk kur-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O gün 
Amerikan emperyalizmine karşı mücadelenin önüne dikilen sahte TK P'liler, bugün de 
Rus savaş gemilerine yol göstericilik 


yapıyorlar 


1966'larda başlayan Amerikan emperyalizmine karşı bağımsızlık mücadelesinde 


Taksim'den Dolma bahçe'ye inen gençler hep bir ağızdan haykırı yor: "GıFilo defol!” Karşılarına dikilen cılız oportünist barikat ilk yüklenmede parçalanıyor. Yay- dan çıkmış ok gibi iniyorlar rıhtıma. Kurtuluş Savaşımızın ilk günlerindeki heyecan ve azimle şişiyor gögüsler. Genç hançereler o ilk büyük kararı yayıyor taşa, toprağa. denize. "Geldikleri gibi gidecekler! Kahrolsun emperyalizm! 6. Filo 


defol!" 

Devrimci mücadelenin tarihine (o "Dolmabahçe Direnişi" olarak geçen 


17 temmuz eylemleri, 
Türkiye gençliğinin 1966 
larda ördüğü anti-emperyalist cephenin birbirini izleyen ilk siperleri olarak gelişti, oluştu. 
Emperyalizme karşı mücadelenin, bağımsızlık ve demokrasi uğrunda dökülen kanların "zalimleri mahv-ü perişan" edeceği günler yaklaştıkça, anti-emperyalist gençlik eylemlerini yeniden anmanın, dersler çıkarmanın önemi de artmak- 


mae ik adm: 
12 Kasım 1966 


Amerikan emperyalizmine karşı somut slogan ve hedefleri içeren ilk önemli gençlik eylemi 12 Kasım 1966'da Ankara'da yapılmıştı 'Tandoğan'dan Cebeci'ye yürümekte olan devrimci gençler atlı polislerin barikatıyla karşılaştı. Gençler buradan Kızılaya'a yöneldiler. Polis saldırdı. 
Devrimci gençler yiğitçe karşı koydu. Bu arada adım adım hedefe yaklaşılıyordu. Amerikan Haberer Merkezi bir kaç adım ötede idi ve sıcak bir heyecan çevreye yayılıyordu. Amerikan Haberler Merkezi'nin camları parçalanarak inmeye başladı birer, birer. Bir grup faşist de Haberler Merkezi'nin önünde mevzilenmiş, taş, demir parçaları atıyordu devrimci gençlere. Gençlerin dalga dalga getirdikleri akına dayanamayan 
Amerikan Haberler Merkezi'ne sığınmak zorunda kaldı, Gösteri hedefine ulaşmış, emperyalizme karşı mücadele safları ile emperyalizme bekçilik yapanlar ayırdedilmişti. 
Bu arada oportünizm de tarihsel karakterine uygun davranmış, TİP imzasıyla. yapılan bir açıklamada, devrimci gençliğin eylemi karalanmak istenmişti. 


Günler geçti. Gençliğin devrimci fikirlere olan yakınlığı giderek devrimci gençlik hareketine yön vermeye başladı. Emperyalizme karşı mücadeleyi çeşitli yollar- 


faşistler, 


la saptırmak ve baltalamak isteyen TİP oportünistleri de ayiırdedilmeye başlandı. Emperyalizmin ülkemizdeki işbirlikçileri mevzilere girerek emperyalist efendilerinin koltuklarını savundular, 


6. Filo İstanbul'da 


16 Temmuzu 
bağlayan gecenin ğında İTÜ sloganlar yükselmeğe başladı: 6. Filo defol! 
1968'in sıcak bir Temmuz gününde İstanbul sularına giren Amerikan 6. 
Filosu'ndan çıkan subay ve erlerin Beyoğlu'nda, Opera Oteli'ndeki alemleri aleyhinde gösteriler apılması üzerine polis, TÜ yurduna baskın düzenledi. 

Saatler 04.30'u gösterirken Amerikancı hükümetin polisi İTÜ Gümüşsuyu yurduna girmişti. 
Demir kapıyı kiran toplum polisleri, gençleri yataklarında coplamaya başladı. Vedat Demirci oğlu'nu üçüncü kat penceresinden aşağı attılar Birçok genci komalık e- 


17'ye şafayurdundan 


dinceye dek dövdüler. 
Yerler kan içindeydi. 
Koridorlarda çift sıra 


durmuş polisler, öğrencileri coplayarak sokağa döküyordu. Buna rağmen gençlik yılmıyor "6. Fi lo defol! Kahrolsun em peryalizm, kahrolsun işbirlikçiler!" sloganları yükseliyordu. 

1 epa 

Şafak söküyor 

Gün ağarmaya yüz 

tuttuğunda, kulaktan ku lağa yayılan sözler, mücadelenin odurmayacağını, hatta daha da yükseleceğini belirliyordu 


—" Vedat içınRH-O 


grubu negatif kan gerekiyor. Operatör Feyyaz 
Bey, durumunun ağır olduğunu söylüyormuş. . 
"İki arkadaş da Şiş- li Çocuk Hastanesindeymiş. İnşaat Fakültesin- den Adanalı Mehmet Geylani ile Makina Fakültesinden Kırklarelili Hikmet Küçükoğlu. İkisi de gözlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karştya. ." 
q Miting yann 12'de 


“Dolmabahçe'ye yürünecek, Dolmabahçe'ye 


alacaklar hak- 


"Yarın ettikleri cevabı. . . 
“Tümünü denize dökeceğiz Filo köpekleri TAH 
Dolmabahçe önünde, Amerikan uçak gemisi 
Saat 11.00 sularında toplum polisi Dolmabahçe stadının şeref tribünü kapısında mevzilenmişti. 
Saat 11.30'da beş minibüs İstanbul Üniversiteli 


gençleri getirdi.Araçtan inenler, düzgün bir şekilde saf tutarak İTÜ yurduna yürüyor, bir yandan da Dağ Başını Duman Almış marşını söylüyorlardı. Teknikli öğrenciler, kardeşlerini heyecanla karşıladılar. 


Kalabalık çığ gibi büyüyordu 


Nereye yürünecek 
İleri mi, geri mi? 


Avludaki hoparlörden, yürüyüşün saat 13.00'de başlayacağı, yürü yü şü İTÜ Öğrenci Birliği ile İTÜ Teknik Okul Talebe Birliği'nin düzenlediği ve onların "direktifi" ile ha reket edileceği anons e diliyordu. İTÜ'nün TİP yanlısı dernek yöneticileri mikrofondan şöyle ses- 


Tarihe Kanlı Pazar olarak geçen 16 Şubat 1969 günü gericiler, 
6. Filo'yu protesto eden gençlere bıçaklarla, sopalarla saldırdılar, polisin gözleri önünde. 


Amerikan 6. Filosu tüm silahlarını güvertesinde toplamış, duruyordu Boğaz'da 


leniyorlardı. 

—" Arkadaşlar, her ihtimali hesaplayarak şu karara vardık ki, yürüyüş Dolmabahçe'ye değil, Taksim'e o yapılmalıdır. 
Biz üç-beş Amerikan denizcisine değil, en geniş anlamıyla emperyalizme karşıyız. Ve emperydliz mi tel'in etmek için Taksim'e yürüyeceğiz. Ara mıza anarşsiler karış miş olabilirler, onların tahriklerine kapılmayın." 

Bu konuşmadan « mra Taksim'e yüründü. Taksim anıtının çevresinde toplanıldı. İTUÖB ve 
FKF yöneticileri cilalı nutuklar attıktan sonra, 

"Bugünkü harek miz burada sona ermişti, Bugün Dolmabahçe'ye inilmeyecektir. Sizleri yurda dönmeye davet e 


diyoruz. İçimizde bulunan anarşiser Dolma bahçe'ye inmek için sizi tahrik edebilirler. Onlara uymayın." 

Kendi ihanetlerini giz lemek için sağa-sola ihanet ve hain damgası basanlar, gençliğin anti emperyalist eylemini sön dürmek, parlayan meşaleyi oportünizmin dingin sularında boğmak için her türlü kılığa girerek teslimiyeti o körüklediler Fakat gençlik ihaneti degil, bağımsızlık mücadelesini seçmişti. 


Dolmabahçe'ye... 
Dolmabahçe'ye... 


Dolmabahçe'ye giden yol, Gümüşsuyu İTÜ yurdunun önünden geçer 


© PEPST 


6. Filo'yu protesto gösterilerine katılan bir genç polislerce dövülerek götürülüyor. 


Yurda dönenler önde, Dolmabahçe'ye inmeyi savunanlar arkada, aynı 


yol üzerinde yürünüyordu. Gümüşsuyu'na yaklaştkça FKF yöneticileri Dolmabahçe'ye inenleri durdurma çabalarına hız verdiler. Safların a rasına giriyor, ''anarşistlere uymayın'' diye öğüt verivorlardı. Yurda gelindiğinde bir de bakıldı kı, önde gidenler barikat kurmuş, Dolmabahçe'ye inenleri durdurmaya çalışıyorlardı Bir ses girdedi « 

—" Biz buraya nutuk din lemeye değil, 6. Filo'ya haddini bildirmeye gel dik!” 

Öndeki omegafondan "Disiplin, örgüt, anarşistler" sözcüklerinin sık sik geçtiği uyarılar (!) devam ediyordu. Dolmabahçe' 
ye inmeye kararlı saflar, güçlü bir şekilde yüklenince oportünistlerin cılız barikatı yarıldı ve gençler her biri kızgın bir yumruk gibi 6. Filo'nun karaya çıkmaya hazırlandığı 


Dolmabahçe Oo rıhtımına aktılar. 
Amerikan bahriye 


lileri paçalarından, ense“ lerinden tutulduğu gibi Marmara'nın serin sulan- na uçuruldular. Kıyıya yaklaşmaktan çekinen bir motor, açığa yüzen conileri toplamaya çalış r yor, tekrar rıhtıma çikanlar da bir kez daha denizi boyluyordu. Bu arada rıhtıma erişen polisler de öğrencileri kıyasıya copluyor, yakaladıklarını karga-tulumba arabalara atıyordu. Kıyıda bekleyen Amerikan otoları ve bazı sandıklar da paylarına düşeni almışlardı. 


Göğüs göğüse süren mücadele saat 21.00'e doğru sona eriyordu. 


Tam 7 saat süren bir muharebe zaferle sonuçlanmıştı Gençler şimdi 


yurtlarına dönebilirlerdi, gönül rahatlığı içinde. 


Gençlerin anti-emperyalist eylemi kitle desteğini kazanmış, tim kuruluş ve çevreler devrimci gençliğin zaferini açık bildirilerle kutlamış, benimsemişti. Eylem, oportünist barikatları yararak çığ gibi büyümüş emperyalistlere güçlü bir şamar indirmişti. Bu mücadelesiyle 1968'in yiğit gençliği gelecek kuşaklara örnek bır miras bırakmış- 


Bir Şamar da 
Izmir'den 


Temmuz olaylarının üzerinden çok geçmemişti 
30 Ağustos Zafer Bayra 
mı'nı kutlamaya hazırlanan İzmir halkı, 47 yi önce 9 Eylül'de işgalci emperyalistleri denize döktüğü yerde, 6. Filo' nu” soğuk çedik namluları ile karşı karşıya geldi İzmirli devrimci gençler 
6 Eylül günü Bağımsızlık 
Mitingi yapmayı kararlaştrdılar. Ankara'dan da katılmalarla güçlü bir miting örgütlendi. Mitingte konuşan devrimciler “Onların zırhlıları mı ağır çeker, bizim haysiyetimiz mi?" diye soruyordu. Ulusal onurundan zerrece taviz vermemeye kararlı gençler Amerikan emperyalizmini ve 6. Filo'yu yeren soganlarla yürüdüler. 


Yol açılmış hedef görünmüştü 


28 Ekimde Samsun' 
dan başlayıp, 10 Kasım' da Ankara'da sona eren Tam Bağımsız Türkiye 
İçin Mustafa Kemal Yürüyüşü, devrimci gençliğin bağımsızlık yolunda çetin mesafeleri de aşmaya kararlı olduğunu 


“şilköy'ün yolunu 


gösteriyordu. 

Amerikan emperyalizmine karşı mücadelesinin önüne o günde dikilenler vardı: Bu tezgahların bir cephesi "'Dost ve müttefik ülke Amerika'ya karşı çıkmak komünistliktir, suçtur" şeklinde işlerken "sol" kisve altında bir cephesi de "Amerika ile mücadele safsatadır. Asıl olan kapitalist iç düzenle mücadeledir" gibi edebiyatla anti-emperyalist gelişmeyi baltalamaya çalıştılar. 

Bugün sahte TKP'nin yönetici mevkilerinde bulunan, ya da Rusya'ya u- 


şaklıktan başka meşgusözümona "'demokratik" "sosyalist," demek söz- 


cüsü de bu baltalama işleminde önde yürüdüler.. 
Yüreklerinde bir nebze anti-emperyalist mücadele azmi taşımayan bu oportünist tekke şefleri bağımsızlık Oo mücadelesi yürüten gençliğe çamur atmak için birbirleriyle yarıştılar. İşte bugün sahte TKP'nin İsviçre'de, Doğu Almanya'da, Çekoslovakya'da yan gelip yatan ''muteber" adamları Veysi Sarısözenler, işte İGD'nin, Barış Derneği' nin akıl hocaları, Maden-İş'in revizyonizm "uz man''ları Sıtkı Çoşkun' lar, Taygun Ersanları o günlerde anti-emperyalist mücadeleyi bastırmak için ellerinden gedeni yapmışlardı. 

Amaçları, anti-emperyalist doğrultuda bir çığ gibi gelişmekte olan gençlik hareketini oportünizmin rahat koltuklanna gömmek ve "udu" 
bir mücadele çizgisine çekmekti. Fakat iki cepheden çalışan dişman oyunları boşa çıkartıldı ve Türkiye'nin yiğit gençliği anti-emperyalist mücadelesine kararlılıkla sarıldı. 


Türkiye'de bir insan kasabı 


28 Kasım 1968 günü 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi anfisinde bir kıpırdanmadır başlamışt. Birçok hukuklu genç İktisat anfilerini de gezerek bir haberi yayıyorlardı: 

—"Commer adlı bir insan kasabı bugün İstanbul'a geliyormuş. Bu adam daha önce ABD'nin 


Vietnam'da Bü yü kelçüiğini yapmış. Adı bütün dünyada 'insan ka- 


sabı ha çıkan bu Commer şimdi Ankara'ya Büyük- 


elçi: tayin edilmiş. Yeşil- k 


köy havaalanına gidip şu- na iyi bir hoşgeldin (!) 
diyelim olur mu?" 

Minibüslerle, otobüslerle 150 kadar genç Yetuttu. 
Ceplerindeki şişkinlikler gözden kaçmıyordu. Fakat, ne bomba, ne de taştu ceplerde taşınanlar. 
Yumurtaydı. bildiğimiz yumurta. Yanlız biraz bayat, biraz kokmuştu o kadar. Bir de gençler tabakta sunmak niyetinde değillerdi, bu yumurtalan. 

Bir sıra polis genç lerin aprona çıkmasını önlemek için barikat kurmuştu. İlk yüklenmede barikat yanldı ve gençler, tekerleklerini henüz yere değdirmiş bir Pan-Am uçağına doğru koşmaya başladılar. Uçağın kapısı açılır açılmaz çürük yumurtalar yağmaya başladı. Kapı aceleyle kapandı ve uçak yerde ilöerlemeye 'başladı. İnsan, ka- 


sabı ayağını İstanbul toprağına (o basamamıştı 
Bir anda aprona 400 


kadar toplum polisi girdi 


koşaradım. 20 dakika süren bir mücadeleden sonra 18 kişiyi gözaltına alarak götürdüler 

Commer, bir başka uçakla Ankara'ya uçtu. 
Ankara Esenboğa havaa lanının pisti üzerine yatmiş binlence gençten oluşan duvan da aşamayan insan kasabı Etimesgut Askeri Havaalanına inmek zorunda kaldı. Fakat gösteriler hedefini bulmuş, bir anda bütün Türkiye Commer'in iğ - renç yüzünü tanımıştı 
ABD hükümeti de Com- 


mer'i geri çekmek zorunda Devrimci i ararlı eyle; 


ri insan ka irki- ye Büyükelçiliği hayallerini de suya düşürmüştü. 


Yine 6.Filo.... 


10 Şubat 1969'da 6 
Filo'nun Forrestal zırhisı yine İstanbul sularında boy gösteriyordu Devrimci kuruluşlar hazırlıklarını tamamlamış, bir hafta sürecek bir an ti-emperyalist kampanya örgütlenmişti. İstanbul un duvarları “6. Filo defol!" afişleriyle donatılmış, onbinlerce bildiri eden dağıtılmış, 16 şubat pazar günü Beyazıt' 


tan Taksim'e bir yürüyüş düzenlenmişti 

Amerikan işbirlik- 


çileri ve oportünist şefler de hazırlıklarını tamamlamış, gençliğin ve İstanbul halkının ortaklaşa yürüttüğü kampanyayı saptırmak için türlü tezgahlar planlamıştı 

Hafta içinde yüzlerce genç bildiri dağıtmaktan afiş asmaktan karakollara çekilip dövülmüş, eylem kırılmak istenmişti 

İstanbul'a takviye olarak Ankara'dan 5000 
toplum polisi getirilmiş, gerici çevreler bir katliam havasına göre hazırlanmıştı. Üniversite anfile rinde yapılan forumlara "ihtilal provası" denmiş Düzce'den, Kastamonu dan, Adapazarı'ndan eli sopalı bıçaklı caniler otobüslerle İstanbul'a taşın mıştı. 


...V6 Kanlı Pazar 


16 Şubat sabahı Beyazıt alanında onbinler, emperyalizme karşı biledikleri öfkeleri, pankartlan, flamaları, bayraklarıyla toplanmıştı. Yürüyüş kolu Sultanahmet, Sirkeci, Fındıklı, Dolmabahçe yoluyla Taksim'e akıyordu. İTÜ yurdu önüne gelindiğinde Vedat Demir cioğlu'nun anısına saygı duruşu yapıldı. Yürüyüşün öncü kolu opera binasını geçerek anıta yaklaşmışt ki, taş, kanyak şişesi, çimentoyla kaynatlmış çivili toplar yağmaya başladı. Bir anda hem polis, hem gericiler, yürüyüşçülerin üzerine kıyam ettiler. Bu gerici kıyam, ardından kıyımı getirdi. Duran Erduran adında 19 yaşında bir genç işçi ile Turgut Aytaç katledildi. Polisin gözü önünde cinayet işlendi gençler şişlendi. Polis, saldırganlara engel olmak şöyle dursun, yürüyüşçüleri coplamaya koyuldu. 
Polisin ve gericilerin ortak saldınsı kan döktü, can aldı ama gençliğin ve halkın yükselen anti-emperyalist mücadelesini sindiremedi. 


Roller değişiyor 


12 Kasım'larda başla 
yan Amerikancı emperyalisilere karşı eylemler 
17 Temmuzuvla 28 Kasım, 16 Şubatıyla birbi- 


rine bağlanarak bugünlere gelindi. Halkımızın ve yigit gençliğimizin kanı, canı pahasına yürüttüğü bu mücadele, emperyalistlerin Türkiye'ye yönelen yolu üzerinde güçlü bir barikat oluşturdu. 
Amerikan emperyalizmi aynı yıllarda dünya halklarından da ağır darbeler yedi. Milli kurtulus savaşçılan ABD canavarını topraklarından söküp attlar. Dünyada esen bagımsızlık ve özgürlük fırtınası bu kocamış emperyalisti inine kovalamaya başladı. Bu arada bir başka emperyalist ininden kafasını uzatmış, burnu 


na, yoksul ülkelere sokmaya başlamıştı. 20 
Köongre'den sonra iktidarı gaspeden ve gittikçe hem içte, hem dışta gericiliğin merkezi olmaya adaylığını koyan Rus bürokrat tekelci burjuvezisi, dev bir savaş cihazif örgitlemeye koyulmuştu. 

Denizlerde hegemonyaya özel bir önem veren Sovyet o sosyal-emperyalizmi, emperyalist dünya jandarmalığı bayrağını ABD'nin elinden kapmak üzere Afrika'ya, Ortadoğu'ya, Güneydoğu Asya' 
ya çullanıyordu. Bu yeni ve sofraya sonradan oturmuş aç gözlü emperyalistin gözü Avrupa'da olmakla birlikte, önce bir kuşatma planını uygulamaya koyuyor, beslediği kanatlardan çemberi örmeye çalışıyordu. 

Rus savaş gemileri 
Hint Okyanusu'ndan Baltuk Denizi'ne dek uzanan bir seyir düzeni içinde yoksul ülkeleri tehdit ediyor, Beşinci Kol aracı lığıyla elde ettiği iktidarlardan yararlanarak ülkenin böğrüne oturuyor, askeri, siyasi, iktisadi sömürüsimi bütün vahşiliği ile inşa ediyordu 


Dersler çıkarmak 


Bütün bu mücadeleler- den çıkan sonuçta görülüyor ki, emperyalizme karşı mücadelede dikkat edilecek nokta tutarlı olmakür Empervalizme karşı mücadeleyi temelli bir şekilde hedef almayanlar ister istemez emperyalizmin safına düşmek tedirler. 

Yaşadığımız günler apaçık gösteriyor ki, o dönemde Amerikan empervalizmine karşı müca yi barikatlar kurarak karşı çıkanlar, bugün Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı mücadeleve barikatlar kurmaya çalı şıyorlar. Hatta savaş gemilerinin güvertelerine çı karak işgal hesabı yapanlara kılavuzluk ediyorlar. 

Çekoslavakya'daki 
Rus işgalini protesto eden geçlere karşı Sovyet konsolosluğu önünde nöbete yatanlar, Rus savaş gemilerinin limanlarımıza gelişini protesto eden devrimcilere karşı da elbet barikatlar kuracak lardır. j 
Emperyalizm her ülkede işbirlikçiler bulabilmektedir. ABD emperyalizminin işbirlikçileri nasl "demokrat" maskesi taktılarsa, Sovyet sosyalemperyalizminin işbir likçisi Beşinci kol da "sosyalist" maskesi tak maktadır. 

Emperyalizme karşı yürütülecek mücadele böyle her türden gerici barikatları parçalayarak gelişmekte ve güçlenmek: tedir. 


Türkiye halkı 1919' lardaki bağımsızlık ru: huyla H nyor Şimdi! 
Geldikleri ł gidecek ler! 


